TA vv 
Va za 


J VİT m “ə | 


OKURLARIMIZA 


DİSK DERGİSİ, Mayıs ve Haziran sayılarını birleştirdi. Bu sayılarında tüm sayfalarını 1 Mayıs'a ayırdı. Sayfa adedini artırdı 112 sayfa olarak' belirledi. Öte yandan 1 Mayis 1977'nin görkemini, disiplin ve heybetini belgeleyen dört renkli bir broşür hazırlığı ilerliyor. 1 Mayıs öncesinde tamamı dağıtı- 
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1 MAYIS GÜNEŞİ 


 SÖNMEYECEK 


lan 1 milyon DİSK Ajansı ve 250 bin afişe, 1 Mayıs sonrası 
400 binlik DİSK'in SESİ özel sayısı eklendi. Haftada normal 
iki kez yayınlanan DİSK Ajansı, 1 Mayıs sonrası, adeta her gün yayın yaptı. Gerici-faşist karması gazetelerin ve sermaye sözcülerinin tahrifleri göğüslendi. Politika, kanlı komplonun ardından gerçekleri ortaya çıkarma yönünde özel bir çaba harcadı. Konfederasyonumuzda kurulan komiteler 1 Mayıs”ın 35 şehitinin durumlarıyla birlikte kanlı komployu yaratanlar hakkında da incelemelere giriştiler. Yüzlerce tanığın gözlemleri birleşti. Bu araştırmanın bugünkü sonuçları, dergimizin bu sayısında yayınlanmıyor. MC'nin düşürüleceği 5 Haziran sonrasında yayınlanacak broşür bunu da içerek. 1 Mayıs"ın o görkemine-heybetine gölge düşürmek isteyenlerden, birer birer hesap sorulacak. DİSK bu konuda kesin bir kararlılığa sahip bulunuyor. Öte yandan dergimiz, 1 Mayıs öncesinde ve sonrasında, Konfederasyonumuza gelen mesajların da bir bölümünü yayınlıyor. DİSK'in, uluslararası planda artan saygınlığı ve dayanışmanın vardığı boyutlar, böylece 


bir kez daha belgeleniyor. 
Dostça selamlarımızla, 
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1 Mayıs gösterisi, bağımsız- 
“lık. demokrasi. barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımında Türkiye işçi sınıfının öncü rolünü, savaşkan kararlılığını, yükselen bilinç ve örgütlülük düzeyini en çarpıcı bir şekilde vurguladı. Alana egemen olan« 'şçi sınıfının siyasal örgütlenmesine konan yasağın ve 141 - 142. maddelerin kaldırimas», «faşizme geçit yok» ve «İleri Demokratik Bir Düzen» belgileri, 1 Mayıs'ın siyasal özünü, içeriğini belirledi. Öğretmenlerin, gençlerin, teknik elemanların, memurların, kadınlorın, sanat ve düşün adamları- nın, kendi örgütleriyle 1 Mayıs'a katılması, ulusal-demokratik güçlerin eylem birliğini ancak ve ancak işçi sınıfımızın sağlayabileceği gerçeğini bir kez daha sergiledi. 
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DİSK, böylesine görkemli, bilinçli, savaşkan ve disiplinli bir gösteriyi düzenleyebilecek tek ilerici örgüt olduğunu kanıtladı. 
Gerek işçi sınıfımız, gerekse tüm emekçi katmanlar içinde DISK'in etkisi ve saygınlığı arttı, 


Buriuva basını kanlı saldırıyı özellikle çarpıtarak kamuoyuna yansıttı. Fakat yukarıda kısaca sıraladığımız gerçekleri gizleyemedi. 1 Mayıs'ın görkemini ve coşkusunu yaşayan yarım milyonu aşkın insan, şimdi daha büyük bir öfke ve bilinçle yükseltiyorlar 1 Mayıs bayrağını. 


1 MAYIS 1976 DÖNEMECİ 


DİSK'in çağrısına cevap veren işçi sınıfımız 1 Mayıs 1976” da burjuvazinin zulüm ve yasaklar zincirinin önemli bir hal- 


Başyazı 


kasını kırdı. 51 yıllık fiili yasaklamadan sonra, yarım milyona yakın emekçinin katıldığı 1 Mayıs 1976 gösterisi, sosyalizm yönünde ilerleyen işçi sınıfımızın, birliği ve demokrasi savaşımında tarihsel bir dönüm noktası oldu. Kitlelerin kendi gücüne ve işçi sınıfının öncülüğüne olan güveni artarken, faşist tırmanışı ancak geniş kitle eylemleri ile durdurmanın olanaklı olduğu daha duruca kavrandı. 
Şehit edilen Muammer Çetin- baş'ın anısına ve DGM girişimini protesto etmek için düzenlenen Bursâ gösterisinden sonra, işçi sınıfımızın ulusal düzeyde koyduğu tavırla DGM'yi ezmesi, işçi sınıfının örgütlü devrimci hareketi ile genel olarak demokrasi güçlerinin daha ileri mevzilere yerleşmesini sağladı. 
1 Mayıs kazanımının yol açtığı 
bu gelişim gerici-faşist karması MC'yi geriletirken, anti-komünizmin etki alanını daraltmış ve işçi sınıfının öncü güçlerinin, bu 


arada D'SK'in etki alanını genişletmiştir. 


İşçi sınıfının başını çektiği geniş yığınsal eylemler, huzursuzluğun, terörün kaynağının faşist sürüleri, maocu bozkurtları demokrasi ve ilerleme savaşımına karşı süren ve bireysel terörü kışkırtan gerici-faşist karması MC olduğunu açığa çıkarmıştır. Böylece MC bir adım daha gerilerken, işçi sınıfımızın başını çektiği demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımı yeni bir siyasal mevzi daha ele geçirmiştir. Gerici-faşist güçlere karşı savaşım, ideolojik düzeyde büyük sermayenin sağ kolu olan maocu ak'ma karşı savaşımla bütünleşmiştir. 


1 MAYIS 1977'YE DOĞRU 
1 Mayıs 1977'ye doğru tekel- 


ci sermayenin MC'si daha ince ` 


bir planı uygulamaya girişmiş- 


tir. Bir ucu doğrudan doğruya gizli istihbarat servislerine bağlı maocu bozkurtları, ilerici yurtsever gençliğe ve doğrudan doğruya işçi sınıfı hareketine karşı silahlı saldırıya geçirtmiştir. Aynı süreç içinde maocu bozkurtları işçi sınıfı hareketi ve ilerici güçlerin üzerine süren MC'nin özell”kle AP - MHP kanadı böylece «faşist saldırı yok, sol arasında çatışma var» görüntüsünü yutturma çabasına girişmiştir. Aynı anda maocu hareketi ve goşist akımları «sol» içinde göstermek istemişlerdir. Fakat, bu açıdan esas istedikleri, bu oyunu fabrikalarda da oynayarak, kimin kimi hedeflediğinin belli olmadığı bir ortamda işçi kitlelerini de kendi yarattıkları silahlı çatışma ve provokasyon alanına çekmektir. Yine aynı süreç içinde MHP“ nin, ilerici, yurtsever güçlerin 


«can güvenliği», «evlat acısına gon» belgilerine sahip çıkmaya kalkışması son derece anlamlıdır. Bu Hitlervari taktiği uygulayan MHP'nin amacı, faşist güçleri hedef olmaktan çıkararak komandoların kanlı cinayetlerini örtbas etmek ve ara katmanları kandırmaktır. 


Kurmaylığını Vaşington emrindeki yerl” ve yabancı «halk düşmanlarının» yaptığı planların en önemli halkalarından biri de ulusal demokratik güçlerin işçi sınıfının etrafında halkalanmasını önlemek, eylem birliğini parçalamak ve emekçileri geniş kitle eylemlerinden koparmaktır. Bu amaçla seçilen esas hedef, ulusal-demokratik güçlerin eylem birliğini sağlayabilecek olan işçi sınıfının devrimci hareketini ve onun bir parçası olan DİSK'i geriletmek ve parçalamaktır. Böylece, 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aynı anda Türk-İş'in çöküşü durdurulmuş ve işçi sınıfımızın DİSK'de birleşmesi önlenmiş olacaktır. Tüm bunlar, burjuvazinin, CIA ve yerli kardeş örgütü ile elele vererek kapalı kapılar arkasında yaptığı hesaplardır. 


MC'NİN KANLI KOMPLOSU 


İşçi sınıfı hareketinin geliştiği, demokrasi savaşımına yön verdiği ve MC'nin, özellikle AP ve MHP'nin hızla geriledikleri bir ortamda düzenlenen saldırı, sıraladığımız nedenlerden dolüyı tam bir kanlı siyasal komplodur. 


Tekelci sermayeyi bu denli 


kanlı ve tehlikeli bir komploya zorlayan baş etken seçimlerde şu ya da bu partinin çoğunluğu alması değildir. Önümüzdeki seçimler bir süredir sadece iki parti arasında bir yarış olmaktan çıkmıştır. 1977 genel seçimleri, mevcut siyasal-hukuksal yapıyı kabaca çiğneyerek faşizme geçit arayan emperyalist ve yerli tekelci sermayenin siyasal güçleri ile; demokratik, sendikal, siyasal hak ve özgürlüklere konan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını ve toplumsal ilerleme isteyen işçi sınıfımızı, geniş halk kitlelerini temsil eden siyasal güçler arasındaki bir karşılaşmadır. Uzun süredir işçi sınıfımız, DİSK'in düzenlediği geniş yığınsal eylemlerle, demokrasiden yana olan toplumsal güçler ile demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi noktasında birleşen tüm siyasal güçleri etkilemektedir. 

İşçi sınıfımız, kendi yörüngesine giren ve sayıları durmadan artan güçlerle birlikte emperyalist ve yerli büyük sermayenin egemenliğine son verecek köklü ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüşümler için verdiği sosyalizme açılan İleri Demokratik Bir Düzen savaşımı, seçim sonuçları ne olursa olsun sürdürecektir. 1 Mayıs gösterisi bu savaşımın önemli anlarından birisi olmuştur. İşte bu gidişi durdurmak ve yeni kitle ey- 
MC, tekelci sermaye adına 1 
lemlerine set çekmek üzere Mayıs'ı kana bulamıştır. Kanlı komplo, kısa ve uzun vadeli Çıkarları için burjuvazinin her türlü yola başvurmaktan çekinmediğini göstermiştir. 
MAOCULUKLA SAVAŞIM YURTSEVERLİK GÖREVİDİR 


Maocu bozkurtlar, bu kanlı i 


komployu başlatmak ve sorumluluğu DİSK”e, ilerici güçlere yüklemek için malzeme olarak kullanılmıştır. Böylece maoculuğa karşı savaşım sadece işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketinin bir sorunu olmaktan çıkmış, demokrasiden yana olan herkesin yurtseverlik görevi haline gelmiştir. Bu arada, maoculuğu sadece 1 Mayıs alanında görmek, herkesi sonuç- 


ları ciddi yanılgılara götürür. 
Türkiye'deki maoculuk, Şili'deki faşist cuntaya, iç savaş sırasında Angola'daki kiralık askerlere, NATO'ya destek olan, başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm sosyalist ülkelere saldıran uluslararası maocu hareketten ayrı düşünülemez. 


OYUNLARI BOZULDU 


1 Mayıs'a yönelen kanlı komplonun esas sorumlusunun MC olduğu daha 1 Mayıs günü ortaya çıkmıştır. DİSK üyeleri ve güvenlik görevlileri kürsü etrafında toplanarak ölüm kusan ateşin özellikle yüksek binalar- da mevzilenmiş ajanlardan geldiğini göstermiş ve oyunu bozmuştur. Kitleler olaylara karışmamış, tersine saldırıya uğramıştır. Böylece kitleleri provokasyonu sürükleme Oyunu, maocu bozkurtların tabrikleri- ne rağmen sökmemiştir. 

«Sol arasında çatışma» ve maocuları sol içinde gösterme yutturmacasını kimse yutmamıştır. Sol arasında çatışma 


değil, kitleler üzerine açılan tek 


taraflı ateş vardır. Moocular, ilk ateşi bekleyen CIA ve onun denetimindeki ajanların maşası olmuşlardır. 

Sağ basının iğrenç yalanlarına, gerici-faşist kuruluşların en aşağılık saldırılarına rağmen DİSK'in saygınlığına ve 1 Mayıs'ın görkemine gölge düşürülememiştir. Kiralık sağ basının dışındaki tüm gazeteler DİSK'in sağladığı disiplinin kusursuz olduğu noktasında birleşmişierdir. 

DİSK üyelerini DİSK'e ve DİSK yönetimine karşı çıkarma, böylece DİSK'i parçalama ve Türk-İş'i kurtarma isteği fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Şu anda tüm işyerlerinde işçiler DİSK'e daha sıkı bir şekilde sarılmaktadırlar. 

Geniş kitlelerin demokrasiden yana oy hakkını kullanmalarını önleme hevesi kursaklarında kalmıştır. İşçi sınıfımız önemli bir deneyimden geçmiştir. Sınıflar savaşımında burjuvazinin değil 34, binlerce yurtseveri bile öldürmekten çekinmeye- 


ceğini görmüştür. Şimdi işçi sınıfımız içinde yaşadığı bu deneyimden gerekli dersleri çıkararak, daha büyük bir öfke ve savaşkanlıkla emekçi halkımıza yol göstermektedir. 
Ulusal-demokratik güçleri parçalama ve DİSK'e olan güvenlerini sarsma girişimi ezilmiştir. Çeşitli demokratik kuruluşların DİSK ile olan dayanışmalarını vurgulayan bildirilerin yanısıra CHP'nin seçim mitingleri bu gerçeğin somut kanıtıdır. 
Liberal ve sosyal-demokrat kuruluşlar dahil, tüm ülkelerin ilerici kuruluşlarından ve uluslararası örgütlerden DİSK'e yağan dayanışma, başsağlığı ve gerici-faşist güçleri protesto mesajları, MC'nin esas sorumlu olduğunun uluslararası kanıtlarıdır. Uluslararası dayanışmanın gelişmesi MC”nin kanlı yüzünü teşhir etmekte ve uluslararası düzeyde MCY"yi tecrit etmektedir. 


HAYDİ 1 MAYIS 1978'E 


İşçi sınıfımız şimdi: 


- 


də 


a £ 


D'SK'e daha sıkı sarılmaktadır. 

Ulusal-demokratik güçlerin eylem birliğini geliştirmek için öncü görevini daha bilinçli bir şekilde yürütmektedir. 

Tüm emekçilerle birlikte demokrasiden yana oy hakkını kullanacaktır. 

Kendi siyasal örgütlenmesine konan yasağın kaldırılması için sürdürdüğü savaşıma yeni bir hız verecektir. 
Maocu bozkurtlara hayat hakkı tanımayacak ve uluslararası maocu hareketin ül, kemizde ektiği tohumları söküp atacaktır. 
Sosyalizme açılan İleri Demokratik Bir Düzen için büyük sermayenin gerici-faşist güçlerine karşı verdiği savaşımı 1 Mayıs deneyiminden çıkardığı dersler ışığında daha da kitleselleştirerek sürdürecektir. 


HAYDİ 1 MAYIS 1978'e 
YAŞASIN 1 MAYIS 


51 yıllık bir oradan sonra ilk kez 1976'da DİSK'in öncülüğünde yığınsal bir şekilde kutlanan 
1 Mayıs, 1977'de de yüzbinlerce işçinin, emekçinin katılmasıyla kutlandı, DİSK Yürütme Kurulu Mart 
, 1977'de, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın 1977'de kutlanmasını Karara bağladı. Bunun için DİSK Genel Sekreteri Mehmet KARACA, Maden-İş Genel Sekreteri Mehmet ERTÜRK ve Av. Müşür Kaya CANPOLAT'tan oluşan bir Tertip Komitesi kuruldu. 1 Mayıs'ı kutlama hazırlıklarına derhal başlanıldı. Sendika genel merkezlerinden DİSK'in örgütlü olduğu her işyerine kadar bütün düzeylerde 1 Mayıs komiteleri kuruldu. İşçi sınıfına 1 Mayıs gösterisi yapmak 
için herşey yapıldı. 3 


İşçi sınıfının 1 Mayıs eylemi salt bir kutlama değildir. Herşeyden önce yığınsal bir eylemdir Bunun için örgütlü olması, bilinçli olması gerekir 1 Mayıs hazırlıkları ve kutlaması aynı zamanda işçi sınıfının örgütlülüğünü ve bilincini artıran bir eylemdir. Bir 1 Mayıs afişinin yapıştırılmasından, 
1 Mayıs günü düzenli yürüyüş kolları kurmaya, her fabrikanın 1 Mayıs'a katkısının sağlanmasından, 
işçi sınıfının dışındaki demokratik ve ilerici kesimlerin bu eyleme omuz omuza katılmasını gerçekleştirmeye kadar bütün çalışmalar sömürü ve baskıya karşı sürdürülen sınıf savaşımının ayrılmaz parçalarıdır. 


Sınıf savaşımının kitlesel bir eylem olduğu gerçeğine sıkı sıkıya bağlı olan DİSK bu yüzden 1 Mayıs çalışmalarında tabanın söz ve karar sahibi olmasını yoğunlaştırmak için 17 Nisan 1977'de Gene! 
Temsilciler Meclisin: topladı. Spor ve Sergi Sarayı'nda biraraya gelen binlerce işyeri temsilcisi 1 Mayıs çalışmalarını ve seçimlerdeki tavır konusunu tartıştı. 
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GENEL TEMSİLCİLER MECLİSİ 


”sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen için verilen mücadele güçleniyor, 


«KONFEDERASYONUMUZUN TÜM YURTTAKİ TEMSİLCİ, BAŞTEMSİLCİ VE SENDİKALARIMIZ YÖ-NETİCİLERİNİ BİRARAYA GETİREN GENEL TEMSİLCİLER TOPLANTILARIMIZDA ALINAN KARAR-LARIN BAŞARILI BİR BİÇİMDE UYGULANMASI, ÖRGÜTÜMÜZDE TABAN VE YÖNETİM ARASINDA-Kİ UYUM VE BÜTÜNLÜĞÜN EN GÜZEL KANITIDIR.» 


DİSK Genel Temsilciler gösteriyle kutlanması, savaşkan bir dayanışma Meclisi, 17 Nisan 1977 günü genel seçimlerde DİSK'in içinde olunması 

İstanbul Spor ve Sergi | kararı doğrultusunda CHP'nin konularındaki kararlı Sarayı'nda toplandı. Söz alan desteklenmesi ve MESS tavırlarını vurguladılar. 
konuşmacılar, 1 Mayıs patronlarının grup Tabanın söz ve karar sahibi 1977'nin, emeğin bu şanlı sözleşmeleri oyununa karşı olmasına dayalı sınıf ve kitle bayram gününün, görkemli Maden:İş”li kardeşlerinin sendikacılığı güçlü soluğunu ve coşku dolu bir yığınsal örgütlü siyasal çıkışıyla bir kez daha ortaya koydu. 


b” ves EEN 
"y . xı 4 


DİSK GENEL TEMSİLCİLER MECLİSİ SON BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI. SENDİKAL DEMOKRASİ İLKESİNİ ARTAN ÖLÇÜDE HAYATA GEÇİRME YOLUNDA SAĞLAM VE KALICI ADIMLAR ATILIYOR., DİSK YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARLAR TABANIN ONAYINA SUNULUYOR, YANİ KONULARDA ALINACAK KARARLAR İÇİN TABANIN ÖNERİLERİNE KU-LAK VERİLİYOR. RESİMDE DİSK YÜRÜTME KURULU GÖRÜLÜYOR. 
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KEMAL TÜRKLER” İN 
AÇIŞ KONUŞMASI 
Toplantının açış konuşmasını ydpan Genel Başkan Kemal TÜRKLER, şunları söyledi: «En geniş ve en etkin danışma organımız olan Genel Temsilciler Meclisi Anatüzüğümüze göre yılda en geç bir kez toplanır. Oysa, Genel Temsilciler Meclisimiz son 10 ay içinde tam üç kez toplanmıştır. 
Yurdun dört bir yanına dağılmış olan temsilci, baştemsilci ve sendika yöneticilerinin kısa aralıklarla üç kez biraraya gelmesini gerektiren nedenleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçen Temmuz ayında işçi sınıfı hareketini ve demokrasi savaşımını ezmeyi amaçlayan Devlet Güvenlik Mahkemeleri" 


nin yeniden kurulması girişimi 


karşısında DİSK'in ne yapması gerektiğini tartışmıştık. Aldığımız kararın başarıyla uygulanması tekelci sermayenin bu siyasal saldırısını bozguna uğrattı. İşçi sınıfımız DGM'ni ezdi. İkinci toplantımızda ise, işverenlerin grevleri kırmak, lokavtlar ilân etmek ve DİSK'i çökertmek üzere kurmayı kararlaştırdıkları milyarlık fon ve 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ilerici işçi kıyımı karşısında almamız gereken önlemleri görüştük. Ertesi gün toplanan DİSK Olağanüstü Genel Kurulu sizlerden, yani tabanından aldığı güvenle Dayanışma Fonu'nun kurulması için gerekli 


.Tüzük değişikliğini yaptı. Şu 


anda başlayan Üçüncü Genel Temsilciler Meclisi toplantısın- da yaklaşan 1 Mayıs gösterisi ile 1977 Genel Seçimlerinde CHP'yi destekleme kararımızın uygulanmasına ilişkin konulari görüşeceğiz. 

Açıkça gördüğümüz gibi, işçi sınıfımızın ve onun sendikal örgütü DİSK'in geleceğini, dolayısıyla ülkemizin yarınlarını ilgilendiren önemli konularda tartışmak ve karar organlarımıza tabanın eğilimini yansıtmak üzere biraraya geldik. Genel Temsilciler Meclisi toplantıları tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesinin hayata geçmesini sağlayan toplantılardır. Beraberce aldığımız kararların başarılı bir şekilde uygulanması örgütümüzde taban ve yönetim arasındaki uyum ve bütünlüğün en güzel kanıtıdır. Bugünkü toplantımızın amacı 1 Mayıs ile Genel Seçimlere ilişkin çalışmaları hızlandırmanın yollarını 


saptamaktır, 

Gerçekten Genel Temsilciler Meclisimizin bu kadar kısa bir süre içinde üç kez toplanmasıni gerektiren çok önemli bir dönemde yaşıyoruz. Faşizme geçit arayan tekelci sermayenin siyasal planda gerilemesi ve demokrasi ve ilerleme isteyen geniş emekçi kitlelerin ilerlemesi ile özetlenebilecek bir dönemde Genel Seçimler son derece büyük bir önem taşımaktadır. 

12 Mart, kendi iç çelişkilerini çözmek, sermaye birikimini hızlandırmak üzere sömürüyü daha da aşırılaştırmak isteyen tekelci sermayenin insanca bir yaşam ve demokrasi savaşımı veren işçi sınıfımıza, emekçi halkımıza karşı giriştiği bir saldırı hareketidir” Açık baskı ve teröre rağmen, sıkıyönetimden, sonra ortaya çıkan gelişim demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımının önüne geçmenin mümkün olmadığını göstermiştir. 12 Ekim 1973 seçim sonuçları artık büyük sermaye sahiplerinin tek bir partiyle siyasal iktidar olamayacaklarını ortaya çıkarmıştır. Tarihimizde ilk kez böylesi bir durum ortaya çıkmıştır. Büyük sermayenin gerici ve faşist siyasal temsilcilerinin bir üst örgütlenmesi olan MC'nin bir hükümet boşluğundan yararlanarak başa geçmesi tarihimizde işçilere, emekçilere, tüm ilerici güçlere karşı girişilen en kanlı saldırı dönemini başlatmıştır. 


, Sınıflar savaşımı alabildiğine keskinleşmiş ve geniş kitleler demokratik bir ortam olmadıkça ekonomik hak ve çıkarları genişletmenin iyice zorlaştığını görmüşlerdir. Bu nedenle, DİSK in sürdürdüğü daha ileri ekonomik, toplumsal ve demokra-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FABRİKALARDA, İŞYERLERİNDEN GELEN İŞÇİ SINIFININ BİLİNÇLİ ÖNCÜ ÜYELERİ SPOR VE SERGİ SARAYINDA TOP-LANARAK SEÇİMLERDE CHP'NİN DESTEKLENMESİ VE 1 MAYIS KUTLAMASI KONULARINDAKİ DİSK KARARLRINI OY- 


BİRLİĞİYLE ONAYLADILAR. 


tik haklar savaşımı, her zaman, MC'nin demokratik yoldan düşürülmesi ve ilerici demokratik bir düzen savaşımı ile bütünleşmiştir. 

Dün olduğu gibi bugün da: 
ha da artan ölçülerde, MC'yi oluşturan sermaye partileri birbirlerini en ağır dille suçlama- ya devam ediyorlar. Bu partiler arasındaki çatışma aslında çeşitli kapitalist tekel grupları arasındaki çıkar çelişkisinin bir ifadesidir. Aralarındaki çıkar çelişkisine rağmen MC partileri işçi sınıfımızın başını çektiği sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen savaşımının gelişmesini durdurmak için tüm olanaklarını birleştirmişlerdir. 
Büyük sermayenin hedefi gerici-faşist nitelikte daha güçlü ve uyum halinde bir iktidarın kurulmasıdır. Seçimler yaklaştıkça büyük sermave partileri hem 


birbirlerine girmekte, hem de böylesi bir iktidarın oluşmasına karşı duran ilerici güçlere karşı en hunharca saldırıları, kanlı cinayetleri kışkırtmaktadır. 
Maocu ve her türiü goşist akım ve unsurlar, CIA denetiminde hazırlanan bu oyunun aktörleri arasında yer almakla en az faşistler kadar işçi sınıfına ve demokrasi savaşımına karşı ihanet içinde olduklarını göstermişlerdir. 

Böylesi bir ortamda işçi Slnıfımızın örgütlü güçleri tüm halkımıza, tüm ilerici güçlere çözüm yolunu gösteriyor. Öncelikle, seçimlerin tam bir güvenlik içinde yapılması ve faşist saldırıların durdurulması için eli yurtsever kanına bulaşmamiş geçici bir seçim hükümeti istemimizi devamlı olarak tekrarlıyoruz. 

Bugüne kadar kararlı bir şe- 


kilde sürdürdüğümüz demokratik, toplumsal ve siyasal hak ve özgürlüklerinin korunup genişletilmesi savaşımının önümüzdeki seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkması için uğraşıyoruz. Seçimlerin demokratik bir ortamda sonuçlanmasını istiyoruz. Bu nedenle ve hem demokratik bir ortamdan yana, hem de iktidara en yakın ilerici bir örgüt olduğu için CHP'ri destekleme kararını kendi örgütsel bağımsızlığımız içinde, kendi ilkelerimizin ve işçi sınıfının devrimci bilimi ışığında aldık. Gerekçe raporumuzda belirttiğimiz gibi, işçi sınıfımızın seçimlerde temsil edilmediği günümüz koşu'larında CHP'yi destekleme kararımız somut 

nedenlere dayanmaktadır. 
Tüm Avrupa'da düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün sınırlandığı tek ülke Türkiye'dir Faşizm dışında, düşünce özgürlüğüne, örgütlenme, inanç ve anlatım özgürlüğüne konan tüm sınırlamalar kaldırılmalıdır ve bu nedenlerle öncelikle 141 ve 
142 nci maddeler derhal kaldırılmalıdır. Referandum hakkı, genel grev-dayanışma grevi ve uyarı grevi hakları tanınmalı ve grev hakkına konan her türlü sınırlama ve kısıtlamalar iptal edilmelidir. İşçi-Memur ayırımına son verilerek tüm çalışanlara grevli-topiu sözleşmeli sendikalaşma hakkı tanınmolıdır. 
Lokavt kaldırılmalıdır. 18 yaşını doldurmuş yurt içindeki ve dışındaki tüm vatandaşlarımıza oy hakkı verilmelidir. Mesleği ne olursa olsun tüm vatandaşlara siyasal çalışma özgürlüğü tanınmalıdır. Tüm emekçiler toplumsal güvenliğe kavuşturulmalıdır. Demokratik hak ve özgürlükler her türlü sınırlamadan kurtarılmalı ve 12 Mart döneminde Anayasa'da ve diğer yasalarda yapılan anti-demokratik değişiklikler iptal edilmeli, faşist cinayetlerin suçluları ve işkenceciier yakalanarak cezalandırılmalıdır 

CHP'yi destekleme gerekçemizi içeren raporda yer alan istemlerin gerçekleşmesi ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. İşte bu nedenle CHP'yi destekleme kararı aldık. 
Bu istemlerin hayata geçmesi parlamento içi ve dışı demokrasi ve ilerlemeden yana olan tüm örgüt, güç ve kişilerin eylem birliği ve dayanışmasına, bu birliğin oluşmasını önlemek isteyen eğilim ve güçlere karşı etkin bir savaşım vermeye bağlıdır. 

Bu istemlerin ve dayanışmanın gerçekleşmesi DİSK'in en ön saflarında yer aldığı sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen savaşımında çok önemli kazanımlardır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı örgütsel bağımsızlığımızı unutmadan, DİSK'in saygınlığına gölge düşürmeden, işçi sınıfının devrimci bilimine her an sahip çıkarak ve başkalarının iç işlerine bulaşmadan 1977 Ge nel Seçimlerinde CHP'nin tek başına hükümeti kurmasını sağlamak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Uzlaşmacı ve sahte sendikaları koruyanlara, ücretlerimizi dondurmaya kalkanlara, sendikalara savaş açanla- 


, ra, yer altı ve yer üstü zen- 


ginliklerimizi emperyalist tekellerle birlikte yağmalayan 


. hiplerinin siyasal 


emekçi halkımızı işsizliğe-pahalılığa mahkum eden ilericileri, yurtseverleri katleden büyük sermaye ve büyük toprak sasözcü'erine ' 
verecek tek oyumuz bile olmamalıdır. Bu doğrultuda savaşım vermek her şeyden önce emek çilik onurumuzun en birinci ge: reğidir. 

Bu nedenlerle, hangi sendikal örgütün üyesi olurlarsa olsunlar, sendikalı veya sendikasız tüm işçi ve emekçileri yaklaşan Genel Seçimlerde, CHP” ye oy vermeye, özgürlük ve ilerlemeden yana olan tüm sendikaları ve diğer demokratik örgüt ve kişileri vakit geçirmeden bu doğrultuda karar alma- ya çağırıyoruz. 

Arkadaşlarım, 

Bütün bu gelişmeler içinde 1 
Mayıs'ın büyük bir önemi ve özel bir yeri vardır. Hepimizin bildiği gibi 1 Mayıs dünya işçi sınıfının birlik - mücadele - dayanışma günüdür. 1 Mayıs tüm dünyada yüzmilyonlarca emek- 
© için umut dolu, bir avuç sömürücü için ise korku dolu bir gündür. Her yılın 1 Mayıs'ında hangi ulus ve siyasal görüşte olursa olsun tüm işçi ve emekçiler aynı anda ortak istem ve özlemlerini dile getirirler. 1 Mayıs dünya işçi sınıfının sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya için verdiği savaşımın durmadan devam ettiğini dosta düşmana ilân ettiği gündür. 


Bütün dünyada 1890 yılından bu yana -kutlanan 1 Mayısların ülkemizae kutlanması burjuvazi tarafından 1925 yılından bu yana fiilen yasaklanmıştır. Ancak DSK 1 Mayıs 1976'da bu yasağı kırmıştır. Böylece DİSK 
1820 ile 1925 arasında işci Sinıfımızın örgütlü güçlerinin önderliğinde düzenlenen 1 Mayıs 


«GEÇEN 1 MAYIS'TAN ALDIĞIMIZ GUÇ VE GÜVENLE BU YIL 1 MAYIS" DAHA BÜYÜK VE GÖRKEMLİ GÖSTERİLERLE KUTLAYACAĞIZ. BUNA İNANIYORUM. BU YILKİ 1 MAYIS" AYNI ZAMANDA İŞÇİ SINIFIMIZIN, EMEKÇİLERİN MC'NİN VE BÜYÜK SERMAYENİN ZULMÜNDEN KURTULMAK VE TÜM EMEKÇİ HALKIMIZI KURTARMAK İÇİN VERDİĞİ SAVA- 


ŞIMIN BOYUTLARI SERGİLENECEK». 


Işçi bayramı geleneğine sanip çıkmıştır. Geçen yıl yüzbinler- 


ce işçi ve emekçi büyük bir. 


coşkuyla, 51 yıllık birikimin sonsuz heyecanıyla Taksim alanında «Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz» belgisinin altında toplandı. İşçi sınıfımız uluslararası işçi dayanışmasının ve kendi ülkesinde verdiği ileri demokratik bir düzen savaşımının istemlerini haykırdı. 

Geçen 1 Mayıs'tan aldığımız güç ve güvenle bu yıl 1 Mayıs'ı daha büyük ve görkemli gösteriierle kutlayacağız. Buna inanıyorum. Bu yılki 1 Mayıs aynı zamanda işçi sınıfımızın, emekçilerin MC'nin ve büyük sermayenin zulmünden kurtulmak ve tüm emekçi halkımızı kurtarmak için verdiği savaşımın boyutlarını sergileyecek. Bu yıiki 1 Mayıs MC'nin bozgununu, demokrasi ve ilerleme güçlerinin zaferini, uluslararası iş- 


çi dayanışmasının yüceliğini vurgulayacak. 

1 Mayıs'a tam 13 gün var. 
Yarından itibaren 1 Mayıs'ı hazırlama çalışmalarını yoğunlaştırmak durumundayız. İşyerlerine kadar kurulan komiteler tüm işçilerimizi 1 Mayıs'a hazırlamalıdırlar. Fabrikalarda öğrenilecek olan işçi marşlari 1 Mayıs Alanı'nı inletmelidir. 

1 Mayıs Komitelerinin çalışmaları sadece üyelerimizi kapsamamalı, başka sendikalara üye olan veya sendikasız tüm işçilere yönelik olmalıdır. 

Sendikal anlayışı ve siyasal eğilimi ne olursa olsun işçi sınıfının güç ve eylem birliğinden, demokratik hak ve özgürlüklerden, uluslararası işçi dayanışmasından yana olan tüm sendikaların 1 Mayıs gösterisine katılması 1 Mayıs geleneğine yeni bir güç katacaktır. 
Hangi sendika! örgütün üyesi 


olursa olsun, sendikalı ve sendikasız tüm işçileri, tüm emekçileri, demokrasi ve barıştan yana olan herkesi 1 Mayıs'a çağırıyoruz. 

1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak, işçi hak ve özgürlüklerinden, demokrasiden, ilerleme ve barıştan yana olmanın bir ölçüsüdür. 1 Mayıs'ı karalamaya, saptırmaya çalışmak ise sermayenin ve özgürlük düşmanlarının yanında yer almak demektir. 

Türk-İş üyesi işçiler DİSK üyesi işçi kardeşleri gibi 1 Ma- 


— yıs'ın İşçi Bayramı olduğunu bi- 


liyor ve 1 Mayıs'a katılmaya hazırlanıyorlar. Bu nedenle tüm Türk-İş üyesi işçileri ve sendikaları 1 Mayıs'a katılmaya çoğırıyoruz. 

Güvenlik ekiplerimiz özellikle maocu ve goşist unsurların sızma girişimlerine karşı son derece uyanık olurken, diğer 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demokratik güçler karşısında ise örgütsel disiplin içinde son derece esnek olmalıdırlar. Şu ana kadar aldığımız haberler, ülkenin dört bir yanında, tüm 


fabrikalarda 1 Mayıs çalışmalarının iam bir inanç ve disip- 


lin içinde sürdürüldüğünü göstermektedir. Bu çalışmaların yürütülmesinde D:SK Bölge Temsilciliklerine önemli denetim ve yönetim görevleri düşmektedir. 
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Bu arada DİSK görevlileri ör: gütsel disiplin içinde CHP'nin düzenlediği büyük mitinglere DİSK üyelerinin katılmalarını sağlamak için çaiışmalıdırlar. 
DİSK Bölge Temsilciliklerinin denetiminde yapılması gereken bu çalışmalar tekrar ediyorum örgütsel bütünlüğümüze ve İlkelerimize gölge düşürmeden, işçi sınıfının bayrağını bir an bile elden bırakmadan yapılmalıdır. Çünkü ileriye yönelik her 


hareketin, bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımının öncüsü, motor güçü işçi sınıfıdır, onun örgütlü güçleridir. 
Üyelerimizin bu mitinglere örgütlü bir şekilde katılması sağlanmalı ve saptadığımız sloganların dışına çıkılmamalıdır. 
Bu sloganlar şunlardır: 

'— 141 ve 142'ye hayır. 

— Faşizme geçit yok 

— Referandum Hakkımız 

Söke Söke alırız 

— İleri Demokratik Bir Düzen. 

Bu yıl daha büyük gösterilerle kutlayacağımız 1 Mayıs'ın demokrasi ve ilerleme savaşımının geleceği açısından ayrı bir özelliği daha var. Bildiğiniz gibi 5 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili adayı ¿larak katılmak isteyen aday avayları- nın ön yoklaması 1 Mayıs'a adlınmıştır. Yani dünya işçi sınıfının birlik - mücadele - dayanışma gününü kutlarken milletvekili aday seçimleri yap'iacaktır. DİSK bünyesinden bir çok 


İŞVEREN SIN'FININ VE ONUN MAŞASI SAPIK AKIMLARIN TÜM TERTİP VE TUZAKLARINA RAĞMEN İŞÇİ SINIFIMIZIN BARIŞ, DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL İLERLEME SAVAŞIMI YÜKSELEREK SÜRÜYOR. DİSK, TABANI VE YÖNETİMİ İLE TAM BİR BİRLİK İÇİNDE BU SAVAŞIMA AĞIRLIĞINI KOYUYOR. 
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arkadaşımız ya aday adayı durumunda ya da ön seçimlerde oy kullanacak delege durumundadır. Ön seçimlerde delege veya aday adayı olan arkadaşlarımızın hem bu görevlerini yerine getirmek, hem de 1 Mayıs'a katılmak istediklerini biliyoruz. Bu nedenle 1 Mayıs'ı kutlama gösterisinin zamanlaması şu şekilde olacaktır: 


1 Mayıs günü saat 12 ile 14 
arasında toplanma mahallinde toplanılacak ve yürüyüş saat 14'te başlayacaktır. Ön seçimlerde delege olan arkadaşlari mız oylarını kullanıp görevlerini yaptıktan sonra ya saat 14' de toplanma mahalline gelecekler ya da daha sonraki saatlerde Taksim Alanı'nda gösteriye katılacaklardır. İstanbul dişindan 1: Mayıs'a katılacak olan delege arkadaşlarımız 'da mutlaka delegelik görevlerini yerine getirmelidirler. 

Ön seçimlerde delege olarak oy kullanacak olan arkadaşlarımın şu konuya çok dikkat et- 


meleri gerekiyor. DİSK Genel Başkan Vekilliğinden normal üyeliğe kadar bir çok arkadaşımız CHP'den aday adayı olmak durumundadır ve aynı zamanda bünyemizde bir çok delege arkadaşımız vardır. Partiler ve diğer kuruluşlarda çeşitli gruplaşmalar mevcuttur. Buna rağmen biz DİSK olarak CHP'nin iç işlerine karışmadan, CHP'yi bir bütün halinde ve gerekçeli raporumuzda belirttiğimiz hedefler doğrultusunda destekliyoruz. Bu arkadaşlarımızın seçilmesi doğrultusunda oy kullanacak olan delege arkadaş larımın özellikle yukarıda be lirttiğimiz hedefler doğrultusun da destekliyoruz. Bu arkadaş larımızın seçilmesi doğrultu sunda oy kullanacak olan de lege arkadaşlarımın özellikle yukarıda belirttiğim gibi DİSK in CHP'ye ilişkin tutumuna ve örgütsel bağımsızlığımıza gölge düşürmeden davranmalarını istiyorum. 


Değerli arkadaşlarım, 


“ leşmesini 


Türk-İş'in üçte iki çoğunlukla, yani Yönetim Kurulunun büyük bir çoğunlukla aldığı karar sınıf uzlaşmacılığının iç yüzünü artık herkese göstermiştir. 

Tam bir ihanet belgesi, yüz karası olan bu karar Türk-iş' in çöküşünü hızlandıracaktır. 
Seçimlerin demokratik bir ortamdan yana sonuçlanması halinde artık Türk-iş'i hiç bir hile, 


hiç bir sahtekârlık, hiçbir ihanet ve hiç bir güç kurtaramayacaktır. İşçi sınıfımız, yurtseverler bu ihanetin hesabını bu belgenin altına imza atanlardan soracaktır. Demokratik bir ortamda örneğin referandum hakkının yasalaşması bugünkü sahteciliklere bir son vererek işçi sınıfımızın DİSK'te bütünkolaylaştıracaktır. 


Uzlaşmacı sendikacılığı kesin- ` likle reddeden ve sınıf sendikacılığını savunan Konfederasyonumuz işte bu nedenle 1 milyonluk DİSK hedefini göster- 


eğ xay "rea 


ə 


İŞÇİ SINIFININ SINIF BİLİNCİNE ERMİŞ, ÜYELERİ, AYRI AYRIİŞKOLLARININ DİSK İÇİNDE BUTÜNLEŞMİŞ ÖNCÜ İŞÇİLERİ, TEK BİR YÜREK, TEK BİR SES OLARAK HAYKIRIYOR: «YAŞASIN DİSK'» 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seçimlerin de- 


Genel mokratik güçler lehine sönuçlanması bu hedefi yaklaştıracaktır. 


miştir. 


Temsilci ve sendikalarımızın yöneticileri olun arkadaşlarıma sesleniyorum: Hedefimiz işçi sınıfımızın sendikal birliğini sınıf sendikacılığı temeli üzerinde DİSK'te sağlamaktır. Bu hedefe varmanın koşulları mevcuttur. 


Yurdun dört bir yanından, tüm işyerlerinden yüzbinlerce işçi DİSK'te birleşmenin, örgütlenmenin bekleyişi ve arayışı içindedirler. İşçi sınıfımızın bu özlemini gerçekleştirmek DİSK ilkelerine gönül vermiş, sermaye sınıfının egemenliğine karşı savaşım veren bizlerin görevidir. Bu nedenle beklenecek ve kaybedilecek zaman yoktur. 
Hemen bugünden itibaren tüm temsilcilerimiz, tüm sendika yöneticilerimiz bu doğrultuda çalışmayı hızlandırmalıdırlar. Bu konuda hepinizi örgütlenme çalışmalarına çağırıyorum. 


Arkadaşlarım, 

Bu arada tekelci sermaye çevrelerinin DİSK'e yani sınıf 
214 
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“sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen için verilen mücadele güçleniyor, 


sendikacılığınd karşı yoğunlaştırdıkları saldırılara çok somut ve son derece önemli bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz, kısa adı MESS olan Madeni Eşya Sanayiciisri Sendikası DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikamızla yapmakta olduğu toplu sözleşme görüşmelerini çıkmaza sürüklemeye devam etmektedir. Bir çok işveren adına sendikamızla görüşme masasına oluran MESS işçilerin en önemli ve en acil istemlerini kabul etmemekte ve sendikamızı bir çok işyerinde aynı anda grev ilan etmeye zor layarak çökertmeyi planlamaktadır. 


MESS'in esas amacı Maden-İş Sendikamızı zayıflatarak, DİSK'i geriletmek ve böylece demokrasi savaşımını, Sınıf sendikocılığının gelişimini frenlemektir. MESS'in amacı grup sözleşmeleri yaparak, işkolu toplu sözleşme düzenini yerleştirmek ve ücretleri, kıdem tazminatlarını ve diğer sosyal hakları dondurmaktır. MESS'in amacı büyük işverenlerin daha çok sömürmesini, böylece doha fazlo kör etmesini sağlayıcı bir ortam yaratmaktır. Bu ne- 


denle MESS'in bu saldırısı açıkça siyasal bir anlam taşımaktadır. MESS bu sınıfsal amacını gizlemek için, uzlaşmazlığın nedeni olarak DİSK'in 
1977 Genel seçimlerine ilişkin 
tavrını göstermekte, Maden-İş Sendikamızın görüşmelere siyasal bir amaçla yaklaştığını iddia etmekte ve bu sendikamızın siyasal amaçlı grevler yapmayı düşündüğünü göstermek istemektedir. MESS'in bu DİSK ve Maden-İş düşmanı tavrı, DİSK'in seçimlere ilişkin kararından çok daha önceleri 
başlamıştır. Kaldı ki, DİSK 1973 
ve 1975 seçimlerinde de CHP'yi desteklemiştir. 


Basın üyelerinin önünde açıklıyorum: Maden-İş Sendikamızın MESS ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin tek amacı üyelerinin daha ileri toplumsal ve ekonomik hak ve çıkarlara kavuşmasını sağlamaktır. MESS tüm davranışlarıyla bu işkolundaki işçilerimizin daha iyi koşullarda yaşamasına karşı olduğunu göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük işveren örgütlerinin DİSK'e ve sendikalarımıza karşı giriştikleri siyasal amaçlı saldırı işçi sınıfımızın birliği ve dayanışması karşısında bozguna uğrayacaktır. DİSK üyelerini açlık ve işsizliğe mahkum etme, sarı ve faşist sendikaları güçlendirme girişimleri püskürtülecektir. İşçi sınıfımızın ulusal ve uluslararası dayanışması ve şantajcılara gereken dersi verecek güçtedir. Geçmiş yıllar bu inancımızı doğrulayan örneklerle doludur. DİSK üyeleri insanca özgür bir yaşama varmanın yolunun bu saldırı ve baskıları püskürtmekten geçtiğinin bilincindedirler. Önümüz- 


GENEL TEMSİLCİLER MECLİSİ, BİR KEZ DAHA, TABAN - YÖNETİM BÜTÜNLÜĞÜNÜ' KANITLADI. COŞKUYLA SÜREN TOPLANTIDA, «FAŞİZME GEÇİT YOK», «141 - 142'YE HAYIR» VE «İLERİ DEMOKRATİK BİR DÜZEN» SLOGANLARI SIK 


SIK TEKRARLANDI. 


deki 1 Mayıs gösterisi bir kez daha bunu kanıtlayacaktır. 

1 Mayıs işçi sınıfımızın ve Onun demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DİSK'in raporumuzda belirttiğimiz istemler ve hedefler doğrultusunda savaşımını: sonuna kadar sürdürmeye kararlı 


vurgulayacaktır. Sosyalizme 


açılan ileri demokratik bir dü- 


zen savaşımı süreklidir. 

İşçi sınıfımızın devrimci geleneği, çıkarları, hak ve özgürlükleri ile sömürüsüz, baskısız, savaşsız günlerin geleceği açisından son derece büyük önem taşıyan önümüzdeki görevleri başarıyla yerine getireceğimize sonuna kadar inanıyorum. Hepinizi coşkuyla selamlar, devrimci çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

YAŞASIN 1 MAYIS 

YAŞASIN ULUSLARARASI 

İŞÇİ DAYANIŞMASI 

YAŞASIN DİSK 


olduğunu - 


KONUŞMACILAR : 

DİSK “in ilkelerini 

yaşama geçireceğiz... 
Genel Başkan K. TÜRKLER'in açış konuşmasından sonra, Celal YALÇINKAYA (Maden - 
İş Sendikası), Nafiz BOSTAN-Ci (Genel - Iş Sendikası), Hasön UZUN (Tekstil Sendikası), Serpil YALVAÇ (Genel-İş Sendikası), Nail KARAKAŞ (Löstik-İş Sendikası) ve Aybek BARHAN (Aster-İş Sendikası) konuşmacı olarak söz aldılar. 
Sömürüye ve tırmanan faşizme karşı, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen savaşımının günümüzün işçi sınıfına yüklediği buyruğu olduğunu vurguladılar. 1 Mayıs 1977'nin disiplinli ve görkemli bir yığınsal gösteriyle kutlanması ve genel seçimlerde CHP'nin desteklenmesine ilişkin DİSK karorinin örgütsel bağımsızlık çerçevesinde hayata geçiril- 


mesi konularında tabanın kararlı tavrını bir kez daha açıkladılar. 


Konuşmacılar, ileri demokratik bir düzen savaşımının işçi sınıfımızın siyasal örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin ve 141-142'nin kaldırılmasını gerekli kıldığını bir kez daha vurguladılar, İşbirlikçi tekelci sermayenin azgın ve kanlı faşizmine geçit vermemek savaşımı, ileri demokratik bir düzen savaşımının parçasıdır dediler. 
Bu yolda, tüm ilerici güçlerin, işçi sınıfımızın örgütlü gücü çevresinde eylem birliğini sürekli bir şekilde güçlendirdiğini belirttiler. 

DİSK'in savaşkan tutumunun temsilcileri, «faşizme geçit yok», «141 . 142'ye hayır», «ileri demokratik bir düzen» belgileriyle, konuşmacıların işçi sınıfımızın özlemlerini ve istemlerini yansıttığını bir kez daha dosta ve düşmana gösterdiler. 
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DSF nin 
1Mayıs Çağrısı 


MEKÇİLERİN uluslararası günü ve uluslararası işçi sınıfının istemleri ile özgürlükler ve sendikal ve demokratik hakları için verdiği savaşımın simgesi olan 1 Mayıs dolayısıyla, sizlere Dünya Sendikalar Federasyonu'nun kardeşçe selamlarını ve militanca dayanışmasını iletirim. 

Biz, buhranın etkilerine, kemerleri sıkma pululkokuid, işsizliğe, yaşam düzeyinin gerilemesine, tekellerin eylemlerine karşı ve daha ileri bir toplumsal adaleti amaçlayan köklü demokratik değişimler için savaşım veren kapitalist ülkelerin emekçilerinin yanındayız. 

Biz, emperyalizme karşı, ekonomik bağımsızlık ve ülkelerinin doğal zenginliklerinin kontrolü için, çok uluslu şirketlerin sömürüsüne karşı yeni bir uluslararası ekonomik düzenin kurulması için savaşım veren halkların, emekçilerin yanındayız. 

Biz, 1 Mayıs'ı gerçek bir bayram olarak kutlayan sosyalist ülkelerin emekçilerinin yanındayız. Çünkü, bu ülkelerin emekçileri buhran, işsizlik ve güvensizlik nedir bilmiyorlar. Çünkü yaşam düzeyinin düzenli olarak yükselmesi ve emekçilerin toplumun yönetimine artan ölçülerde katılması gerçekleşmiştir. 

Biz, baskı ve faşizme Karşı, insan hakları ile sendikal hakların korunması ve genişletilmesi için savaşım verenlerin; biz, emperyalizmin hizmetindeki diktatörlüklere, çok uluslu şirketlerin komplolarına, ırkçılığa ve 


KE əəə 


halkların ezilmesine karşı yiğitçe savaşım verenlerin yanındayız. Biz, diktetörlüklerin işkence ve zindanlarına göğüs gerenlerin yanındayız. 

Biz, barış, uluslararası yumuşama ve toplumsal rejimi farklı ülkelerin barış içinde yanyana yaşamaları için, : Avrupa'da ve dünyada barış ve 


işbirliği için Helsinki Konferansı kararlarının her gün uygulanması için: 


savaşım veren halkları destekliyoruz. 

Dünya emekçilerinin özlemlerine sadık olan Dünya Sendikalar Federasyonu Çekoslavakva'nın başkenti Prag'da 16 - 23 Nisan 1978 tarihinde toplanacak olan 9. Dünya Sendikal Kongresi'ne hazırlanıyor. Bu kongre, tüm sendikal hareketi temsil eden büyük bir kürsü olacaktır. Çünkü, Kongreye sadece DSF”ye bağlı örgütler değil, arzu eden tüm sendikal örgütler katılacaklardır. 

Eğilimleri ve uluslararası bağlılıkları ne olursa olsun tüm emekçileri ve sendikaları selamlar ve onları bugün dünya sendikal hareketinin karşı karşıya olduğu pek çok soruna yanıt getiren Dünya Sendikal Kongresi icin çalışmaya çağırıyoruz. 

Birleştirici 1 Mayıs için, özgürlük, insanca yaşam, toplumsal ilerleme ve barış için ileri. 

YASASIN 1 MAYIS. 

YAŞASIN EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI DAYANIŞMASI. 

YAŞASIN 9. DÜNYA SENDİKAL KONGRESİ. 
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Vlmayıs mayıs 7 (7 AYIS A 


ilk dileğimiz 


yaşatacak seni tunç DOGRU 


ə... 


1 Mayıs hazırlıkları 1,5 aydan fazla sürdü, DISK yöneticilerinden, 
fabrikalardaki işçilere kadar bütün DISK üyeleri bu çalışmalara katıldılar. Geniş bir yoyın ve afişleme çalışmasıyla 1 Mayıs'ın önemi 
işci sınıfına ve kamuoyuna ivaledildi. DISK'in 1 Mayıs bildirisi 1 
milyon adet basıldı. 250 bin tane 1 Mayıs afişi asıldı. Büyük kentlerin duvarları işçi sınıfının istem ve belgilerini dile getiren yazılarla donatıldı. Bütün bu çalışmaiara DİSK üyeleri aktif bir şekilde 


katıldılar. İşyerlerinde ve sendika şubelerinde 1 Mavis yürüyüşünde taşınmak üzere pankart ve yazılı bezler hazırlandı. 1 Mayıs sabahi bütün İstanbul DİSK afiş ve yazılarıyla pırıl pırıldı 1 Mayıs hazırlıkları işçi sınıfının yaratıcı gücünü, disiplinli becerisini bir kere daha gözler önüne serdi. Ve 1 Mayıs günü alandaki o çarpıcı, yıllarca unutulmayacak görkem, işte böyle haftalarca süren fedakar ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. 


DİSK AJANSI ral sayı 


DİSK Ajansı'nın özel 1 Mayıs sayısı iki renkli olarak 

1 milyon adet basıldı ve 

tüm ülkede dağıtıldı. «Haydi 
1 Mayıs'a» çağrısı kitlelere 
maloldu, ağızdan ağıza yayıldı. DİSK'in 500 bin tane yaptırdığı 1 Mayıs kokartı da yüzbinlerin yakasını süsledi 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AŞATACAS 


ATLE Y onu MUCADELE uE 
3 CEN SAZİ o Gi 


DİSK'e bağlı tüm sendikalar 1 Mayıs için özel dergi, gazete, bildiri, ajans çıkardılar. Bunların toplam baskı sayısı 500 bini 

aştı İşçi sınıfı ile birlik ve dayanışma içindeki demokratik kuruluşlarda 1 Mayis'la ilgili geniş basın-yayın çalışması yaptılar 


Büyük 1 Mayıs eyleminin hazırlık çalışmaları, işçi sınıfının savaşımına gerçekte kimin omuz verdiğinin pratikte ortaya çıkmasınada yardımcı oldu. Bu çalışmalara çok sayıda ilerici sanatçı da katıldı. Yeteneklerini işçi sınıfının hizmetine sokan bu arkadaşlar, gerçek devrimci sanatın da ancak işçi sınıfının savaşımı içinde gelişip güçleneceğini ortaya koydular. 


5 
kö 
-HA 


hədərə wa 


GİLERİ — ' 


1 Mayıs günü taşınan pankart ve yazılı 


27 ve 29 Nisan geceleri bütün Türkiye'de bezler işyerlerinde ve sendika şubelerinde 
yapılan 1 Mayıs afişlemesinden bir görünüş. işçiler tarafından hazırlandı. İşçi sınıfının Binlerce işçinin katıldığı afişlemede, birinci istemleri, fabrika-fabrika dile getirildi. 
hamur kağıda basılmış, 4 renkli afişten DISK üyeleri gece-gündüz demeden kendi 
250 bin tane yapıştırıldı. bayramlarına hazırlandılar. 
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DİSK YÜRÜTME KURULU TARAFINDAN YALNIZCA İS-TANBUL'DA KUTLANMASINA KARAR VERİLEN 1 MAYIS (İŞ-Çİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK - MÜCADELE VE DAYA-NIŞMA GÜNÜ) İÇİN KURULAN 1 MAYIS MERKEZ TERTİP KOMİTESİ, YOĞUN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ. 

ULUSAL KOMİTEDE, DİSK GENEL SEKRETERİ MEHMET KARACA, MADEN - İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ MEH-MET ERTÜRK VE DİSK HUKUK DAİRESİ MÜDÜRÜ MÜŞİR KAYA CANPOLAT BULUNUYORDU. 

DİSK 1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ, 15 NİSAN GÜNÜ YAP-TAĞI TOPLANTIDA, 1 MAYIS KUTLAMA TÖRENİNDE KULLA-NILACAK BELGİLERİ DE SAPTADI. 

KARTON VE BEZ DÖVİZLERE YAZILACAK VE TOPLUCA SÖYLENECEK OLAN SLOGAN VE BELGİLER, DİSK'E BAĞLI SENDİKALARIN GENEL MERKEZLERİNE GÖNDERİLDİ. 

ÖTE YANDAN, 1 MAYIS GÖSTERİSİ İÇİN, SAPTANAN BU SLOGAN VE BELGİLERİN DIŞINA ÇIKILMAMASI ZORUNLU-ĞU KAMUOYUNA DUYURULDU. 

SAPTANAN VE 977/59 NO.LU DİSK AJANSI'YLA AÇIK-LANAN SLOGAN VE BELGİLER ŞÖYLEYDİ: 


6 Faşizme Geçit Yok 
6 İşçiyiz Güçlüyüz 
Devrimlerde Öncüyüz 


6 Genel Grev Hakkımız 
Söke Söke Alırız 
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“YAŞASIN 1 MAYIS 
YAŞASIN DİSKI..., 


6 İleri Demokratik Bir Düzen 


© Bağımsız Türkiye 

© DGM'yi Ezdik 
Yaşasın DİSK 

© Hak Verilmez Alınır 

6 Referandum Hakkımız 
Söke Söke Alırız 

© BU ALAN 
1 Mayıs Alanı 

© 1 Mayıs, 1 Mayıs 
İlk Dileğimiz 
Yaşatacak Seni 
Tunç Bileğimiz 

6 Hehey de hey 
DİSK'in Sesi Bu 

6 işçiler Birleşin - 
İşçiler Birleşin 

© İşçiler Geliyor - 
İşçiler Geliyor 

6 Barış - Birlik - Dayanışma 


TMayıs Belgileri 


© 1 Mayıs Emeğin Bayramı 
6 1 Mavıs 1 Mayıs 

İlk Dileğimiz 

Yaşatacak Seni 

Tunç Bileğimiz 
6 Yaşasın 1 Mayıs 


© Ya Hep Beraber Yâ da 
Hiç birimiz 
Kurtulmak Yok 
Tek Başına 


© 1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik 
Mücadele ve 
Dayanısma Günü 

© Bütün Ülkelerin İşçileri, Birleşin! 

© Yaşasın Bağımsızlık Demokrasi Barış ve 
Toplumsal İlerleme 
Savaşımı 


Bez veya Karton 
Dövizlere Yazılacak 
Sözler 


€ Faşizme Karşı Mücadelede İşçi Sınıfı Ön Safta 
€ Tüm Çalışanlara Sendikalaşma, 
Toplu Sözleşme ve 
Grev Hakkı ə "Faşizm: Zulüm, Açlık ve Yokluk Demektir 
© Faşizme Geçit Yok 
6 Sendika Seçme Özgürlüğü 
6 Lokavt Hak Değil, Suçtur 
6 Faşizme Karşı Tüm 
Demokratik Güçlerin 
Birlikte Mücadelesi 
141 ve 142'ye Hayır 
NATO'ya, CENTO'ya Hayır 
Eşit İşe Eşit Ücret 
Sınırsız Grev Hakkı! 
İş Güvenliği İstiyoruz Petrol ve Tüm Madenler Millileştirilmeli 
6 Genel Grev Hakkı 


© DGM'yi Ezdik, Yaşasın DİSK 


6 Savaşa Karşı Barış, 
Sömürüye Karşı Savaş 


Suntaya Cuntaya Hayır Demokratik Seçim 
Hükümeti 

MC'ye Son 

Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği 
40 Saatlik Çalışma Haftası 
İşçi Memur Ayırımına Hayır Tarım İşçilerine 
Demokratik İş Yasası 
Tüm Çalışanlara 

Sigorta Hakkı 

Tüm Çalışanlara 

İşsizlik Sigortası 

Herkese İş 

Aracıya Tefeciye 
Sömürüve Son 

Yasa Önünde Eşitlik Özgürlükler İçin İleri Sömürüye Hayır! 

Emekten Yana 

Düzen Değişikliği 
Demokratik Bir İş Yasası 
13, 17, 24. Maddeye Hayır 
Seçmen Yaşı 18 

Yurt Dışındaki İşçilere 

Oy Hakkı 

Eğitim Özgürlüğü - 

Eğitim Güvenliği 

Can Güvenliği 

Olağanüstü Yargıya Son Rüşvet ve Kayırma 
Düzenine Son 

1 Mayıs İşçinin 

Emekçinin Bayramı 

Her İş Yerinde Kreş 

Her Mahallede 

Çocuk Bahçesi 
Silahlanma Yarışına Son Savaşsız ve Sömürüz 

Bir Dünya 

Fantom Değil Kreş - 

Tank Değil İş 

1 Fantom — 300 Köye Okul 
1 Fantom — 750 Aileye Ev 
1 Fantom — 20.000 

Çocuğa Kreş 


9 Kadın - Erkek 
Faşizme Karşı Elele 
6 Fabrikalarda Biz 
Tarlalarda Biz 
Biziz Hayatı Yaratan 
6 Çocuklarımızı Öldürülsün 
Diye Doğurmadık 
© Evlat Acısına Son 
© Dünya Silahsızlanma Konferansı Toplansın 
© Topraklarımız ABD'ye Değil, Yoksul Köylüye Verilsin 
6 Kölelik Anlaşmalarına Hayır 
6 Faşizmin Zindanlarında 
Yatanlara Özgürlük 
6 İleri Demokratik Bir Düzen 
6 Faşist Yuvalar Dağıtılsın 
6 Faşist Canilerden 
Hesap Sorulsun 
© İşkencecilerden 
Hesap Sorulsun” 
© Umudumuz İşçi Sınıfı 
© Geliyoruz Zincirleri 
Kıra Kıra 
Sömürünün Temellerine 
Vura Vura 
© Banka - Sigorta Millileştirilmeli 
6 Patronların Kara Listesi 
İşçilerin Şeref Belgesidir 
6 Vergilerimiz 
İşverenlere Kredi 
Bize Panzer . Cop 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ULUSLARARASI DAYANIŞMA 


71Mayıs nedeniyle bütün ülkelerin işçileri DİSK'in şahsında Türkiye işçi sınıfına dayanışmalarını ilettiler 


«İŞÇİ SINIFININ SÖMÜRÜSÜZ, SAVAŞSIZ VE BASKISIZ BİR DÜNYA İÇİN VERDİĞİ SAVAŞIMIN BAŞARISI ULUSAL “VE ULUSLARARASI BİRLİK VE DAYANIŞMASINA BAĞLIDIR. V. GENEL KURU-LUNDAN BU YANA DİSK, ULUSLARARASI İLİŞXİLERİNİ GELİŞTİRMİŞ VE ÜLKE İÇİNDE VERDİĞİ SAVAŞIMIN ARTAN ETKİNLİĞİ ONA ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET İÇİNDE SAYGIN BİR YER KAZANDIRMIŞTIR. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN DESTEK MESAJLARI, SOMUT DA-YANIŞMA EYLEMLERİ, SIKLAŞAN GÖRÜŞMELER BUNUN EN BELİRGİN ÖRNEKLERİDİR. DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU DSF'YE BAĞLI OLAN VE OLMAYAN BİR ÇOK SENDİKAL ÖRGÜTÜN 
1 MAYIS'IN HEMEN ÖNCESİNDE GÖNDERDİKLERİ DAYANIŞMA DİLEKLERİ İŞÇİ SINIFIMIZIN SA- 
VAŞIMINA GÜÇ VE HIZ VERMEKTEDİR. 

BURJUVAZİ VE ONUN GERİCİ İKTİDARLARI UZUN YILLAR İŞÇİ SINIFIMIZI ULUSLARARASI İŞÇİ HAREKETİNDEN VE DAYANIŞMASINDAN KOPARMAK İSTEDİ. 1 MAYIS'LARDA DİLE GETİRDİĞİMİZ BELGİLER, GÖSTERİLERİMİZE KATILAN YABANCI İŞÇİ TEMS LCİLERİ VE ÇEŞİTLİ BİÇİMLER ALAN DAYANIŞMA EYLEMLERİ BU FİİLİ YASAKLAMAYI PARAMPARÇA ETTİ. ARTIK HİÇ BİR GÜÇ «BÜ- 


TÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN» BELGİSİNİ YASAKLAYAMAZ. 
BURADA 1 MAYIS 1977 GÖSTERİMİZ İÇİN MESAJLARIN BİR BÖLÜMÜNÜ YAYINLIYORUZ.» 


SOVYETLER BIRLIĞI 
MERKEZ KONSEYİ 


Sendikalarda örgütlenmiş bulunan Sovyet Fabrika ve büro işçileri adına tüm Sovyetler Birliği Sendikaları Merkez Konseyi DİSK”te birleşmiş bulunan Türkiye emekçi halkına, uluslararası işçi sınıfı dayanışma günü olan 1 Mayıs münasebetiyle en sıcak kardeşçe selâmlarını gönderir. 
Sovyet Sendikaları, barış ve uluslararası güvenlik için farklı sosyal sistemlere sahip devletlerin barış içinde yanyana yaşamaları İlkelerini uluslararası ilişkilerde uygulamaya koymak, Sovyet ve Türkiye halkları arasında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek Için ve Türkiye emekçi halkının yaşamsal çıkarlarını korumak üzere giriştikleri eylemleri her zaman destekler. 

Tüm Sovyetler Birliği Sendikaları Merkez Konseyi, Sovyet Sendikaları He Türkiye'deki sendikalar arasında dostça ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesine büyük önem verir. 
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Bu ilişkilerin her iki ülkenin emekçi halklarının en iyi çıkarları doğrultusunda daha da geliştirileceğinden kuşkumuz yoktur. 

Sovyetler Birliği Sendikaları 

Merkez Konseyi 


ROMANYA 
MERKEZ KONSEYİ 


AZİZ DOSTLAR, 

Emekçilerin uluslararsı dayanışma günü olan 1 Mayıs bayramı vesilesi ile, DİSK'e, Türkiye'deki tüm emekçilere ve işci sendikalarına, Romanya Sendikaları Genel Birliği, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti işçi sınıfı ve tüm emekçileri adına en sıcak dostluk selâmlarımızı iletiriz, 

Dünya emekçilerinin büyük beyramı olan 1 Mayıs günü, ananeye göre, emeğe saygı, tüm dünyada işçi sınıfının, ilerici devrimci güclerin birliği ve dayanışmasının kuvvetlenmesi günü oldu. 


Ülkemiz sendikaları ve emekcileri, DİSK'in 10 yıllık vorlığı ve emekçilerin hoyati yararlarının gerçekleşmesi, dünyada barış ve sosyal terokki yolunda yürüttüğü savaş boyunca elde ettiği boşarıardan ötürü candan seviniyoruz. 
Derin dostluk ve dayanışma duygularımızla beraber sizlere. değer'i yoldaşlar, emekçilerin çıkarları doğrultusunda yürüttuğunuz mucadelenın zafere ulaşmasını temin eden ülkenizdeki işci sınıfının birliği ve dayanışmasının kuvvet- 
'enmesinde yeni yeni başarıları candan dileriz. 
Romanya ve Turkiye arosında, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Başkanı Nicole Ceouşescu ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Fahri Korutürk orosında yopılan görüşmelerin büyük katki saâladığı dostluk ilişkilerinin ve birçok sahada işbirliğinin durmadan geliştiğini de bu arada belirtmek isteriz. ğ 
Ülkelerimiz emekcileri ve sendikaları arasında tesis edilmiş ve durmadan gelişen dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, Romen ve Türk milletlerinin yararlarına, Balkan'arın iyi komşuluk. barış ve işbirliği bölgesi halini alması hususunda ortok davamız çıkarlarına yeni merholelere ulaşacağından eminiz 
Tekrar, hepinize retoh ve bolluk, bariş ve sosyal terakki, ayrıca barışın kuvvetlenmesi yolunda en iyi ve samimi dileklerimizi sunarız. 
Yaşasın emekçilerin uluslararası doyanışma günü, tüm işçilerin kardeşlik günü 1 Mayıs bayramı. 

Romanya Sendikaları Genel Birliği, 

MERKEZ KONSEYİ 


VİETNAM 
FEDERASYONU 


Yoğun iç çalışmalarımızdan ülkenizdeki 1 Mayıs gösterilerine katılamamanın gerçek üzüntüsü içindeyiz. Bizi bağışlamanızı dileriz. Bu fırsatla Vietnam emekçileri sendikaları adına Türkiye işçi sınıfına ve sendikal öncüsü DİSK'e her türlü faşist eyleme karşı emekçilerin canalıcı çıkarları için birlik, sendikal özgürlükler, bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımında sonsuz başarılar dileriz. 

Kardeşçe selömlar. 


VİETNAM SENDİKALARI FEDERASYONU 


CEZAYIR EMEKÇİLERİ 
GENEL BIRLIĞI 


Değerli Dostlar, 

Örümüzdeki günlerde, dünyo emekçileri, birlik halinde 1 
Mayıs bayramını kutlayacaklar, Bu nedenle, geleneksel oiarck, tüm ülkelerin sendikaları, olanakları ölçüsünde, bu tarihi günü yaşamak ve yeni genç emekçi nesillere, eski emekçilerin insanın insan tarafından sömürülmesine karşı, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için verdikleri sovaşım yolunda yoptıkları fedakârca mücadereyi, dünya emekçileri tarafından aşılan büyük ve önemli yolları anım- 


satmak için, şenlikler hazırlamaktadırlar. 
1976 yılı ve 1977'nin ilk üç oyı boyunca; ülke Anayasasının 
ve ulusal konun:arın kabulü konusunda, Cumhurbaşkanının ve Ulusal Haik Meclisinin seçim'eri konusunda ve niyahet 6, Ulusal Konseyindeki tavır konusunda, Cezayir Emekçileri Genel Birliği yoğun bir etkinlik göstermiştir. Bugünler- de ise, 1977'nin bitiminden önce toplanması gereken 5. 
Ulusal Kongresinin toplantılarını hazırlamak ve örgütlemek He meşguldür. 
Önümüzdeki aylarda çalışma programının yoğunluğu ve Cezayir işçileri için büyük önem taşıyan yakında yapılacak Ulusal 5. Kongre nedeni ile, Cezayir İşçileri Genel Birliği, 1977 yılı için, 1 Mayıs bayramı konusunda, dostluk davetleri yapmayı programlayamamıştır. 
Yaklaşan 1 Mayıs nedeni ile, sizlere Cezayir emekçilerinin tümü adına, bütün dünya emekçilerinin dayanışmasının uluslararası ifadesini, en sıcak duygularla bezenmiş dostluk kutlamalarımızı ve çalışmalarınızdaki başarı dileklerimizi göndeririz, 
En iyi dileklerimiz ve dostça selâmlarımızla, 

Dış İlişkiler Ulusal Sekreteri 

A. DOUZAR 


ULUSLARARASI AĞAÇ ve YAPI MALZEMELERİ SANAYİLERİ IŞÇİ 
FEDERASYONU 


Aziz Kardeşlerimiz, 

Uluslararası Yapı, Ağaç ve Yapı Malzemeleri Sanayileri 

İşçi Sendikaları Federasyonu 15 milyon üyesi adına, Konfederasyonunuza, Türkiye'de tüm işkollarımızdoki işçileri, 

İstanbul'da toplantıya katılanlara, 1 Mayıs münasebetiyle 

sıcak kardeşçe selâmlarımızı ve tebriklerimizi gönderiyoruz. 

İşçilerin, bu büyük, uluslararası dayanışma ve birlik gününde, ülkenizin İşçi sınıfını, emekçi halkın yaşamsal Çıkarları, demokratik özgürlükler ve sendikal haklar, işçilerin birliği ve ortak eylemi için savaşım veren militan Konfederasyonu DİSK") selâmlarız. 

Konfederasyonunuzun ve Türkiye işçi sınıfının faaliyetlerini, gericiliğin, tekellerin ve işverenlerin sürekli baskı ve 

saldırıları ve işçilerin birliğini engelleme ve dikkatlerini 

ivedi sorunların çözümlenmesinden uzak tutma çabaları 

içinde, zor koşullar altında sürdürdüğünü ve sosyal adalet ve köklü demokratik değişimler için savaşım verdiğini çok iyi biliyoruz. 

Aziz kardeşlerimiz, işsizliğe karşı ve işçilerin esen'iği için- ve ülkenizdeki bunalımın tüm yükünü işçilerin omuzlarına yıkma politikasına karşı yürüttüğünüz savaşımda başarılar dileriz. 

Sosyal ilerleme Için, emperyalist ve gerici güçlere karşı, barış ve halkların güvenliği için verdiğiniz savaşımda büyük başarılar dileriz. 

Yaşasın işçilerin uluslararası birliği! 

Vaşasın proleterya entemasyonalizmi! 


Uluslararası Ağaç ve Yapı Malzemeleri Sanayileri İşçi Sendikaları Federasyonu FİNLANDİYA 
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SENDIKALARI 
MERKEZ KONSEYİ 


Değerli Dostlarım, 

Moğol Sendikaları Merkez K«.nseyi, Moğol Halk Cumhuriyeti emekçileri ve Işçi sınıfı adına, Türkiye işçi sınıfına ve emekçilerine, emperyalizme karşı, demokrasi ve sosyalizm için sürdürülen savaşımda, emekçilerin uluslararası dayanışma günü olan 1 Mayıs nedeni ile, tebriklerimizi ve dostça dayanışmamızı göndeririz. İşçi sınıfı dayanışması düşüncesini kendisine rehber edinen, Moğolistan Halk Cumhuriyeti emekçileri ve sendikacılar, bu yıl 1 Mayıs da, 50. 
yıldönümünü kutlayacaktır, 

Büyük Ekim sosyalist devriminin öncülüğünde oluşan, 
1921 Moğolistan Halk Devriminden sonra, Moğolistan Sen- 


MOĞOLISTAN | 


dikaları, bugün, feodaliteden sosyalizme tarihi bir sıçra-. 


ma yapan Moğolistan Halk Cumhuriyetinin, sosyo-ekonomik gelişmesinde rol oynayan kitlesel en büyük sosyal örgütler durumundadır. Sosyalist gelişmemiz, ülkemizde gerçek demokrasinin oluşturulması, yetenek ve işgücünün gelişmesi, emekçilerin sosyal ve politik işlevlerinin artması konusunda gerekli şartları oluşturmuştur. 
Mutluyuz ki, insanlık tarihindeki kapitalizmden sosyalizme geçişte bir çağ açan büyük Ekim Sosyalist Devriminin 60. yılının tüm ilerici Insanlıkça kutlanılmaya hazırlanıldığı bu yıl, 1 Mayıs'a da, büyük bir dostluk havası içinde girilmektedir. Bu dostluk havası içinde, uluslararası detant hareketi, haklar ve demokratik özgürlükler, temel çıkarlar, barış ve sosyal gelişme için, silâhlanmaya, faşist ve gerici güçlerin tehlikesine karşı savaşım veren tüm ülke emekçilerinin esinlendiği, uluslararası gelişmeyi belirleyici bir unsur haline gelmiştir. 
Bu bahar gününün bayramında, dünyamızın milyonlarcc emekçisi. yine eskiden olduğu gibi, birliklerini, Işçi sınıfı savaşımındaki kararlılığı, göstermek için yollara çıkacaklar, ve tekellere, hayat pahalılığına, işsizliğe karşı, demokratik hak ve özgürlükler Için, uluslararası dayanışmalarını güçlendireceklerdir. 
Bir kez daha, dünya emekçilerinin dayanışma günü nedeni ile DİSK'e Türkiye emekçilerinin davası için, uluslararası sendikal ve Işçi hareketinin birliği için sürdürdüğü savaşımda yeni başarılar dileriz. 

Moğolistan Sendikaları Merkez Konseyi 


ULUSLARARASI 
ÖĞRETMENLER 


Tüm dünyadaki 13 milyon öğretmen adına Türkiyeli emekçilerin savaşımları ile tam dayanışmasını dile getirir ve işçi sınıfının sendikal temsilcisi DİSK'e olan desteğini yineler ve 1 Mayıs gösterilerinde başarılar diler. 

Dostça selâmlarla, 


ULUSLARARASI ÖĞRETMENLER SENDİKALARI FEDERASYONU 
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KORE 
SENDİKALAR 


BIRLIĞI 


1 Mayıs münasebetiyle örgütünüzü ve işçileri en sıcak duyguarla kutlarız, 
1 Mayıs gösterilerine delegasyonumuzu çağırdığınız 
için içtenlikle teşekkür ederiz. 
Zaman azlığından ötürü delegasyon gönderemediğimizden üzgünüz. 
Bu yıl başka bir münasebetle ülkenizi ziyaret etmek Istiyoruz. 
Kardeşçe selçmlar. 
Kore Sendikalar Birliği Merkez: Konseyi 


ULUSLARARASI 
METALURJİ 


FEDERASYONU 


Uluslararası metalurji emekçileri sendikaları federasyonu 
1 Mayıs günü dolayısıyla tüm Türkiye emekçilerini ve 
DISK”li işçileri candan selâmlar, 1 Mayis ülkeniz emekçileri için tüm işçi sınıfının birlik ve dayanışma savaşımında yeni bir ileri adımdır. Tüm dünya emekçileri uluslararası işçi sınıfının savaşım simgesi olan bu uluslararası dayanışma gününü kendi istemleri, sendikal ve demokratik özgürlükler için kutluyorlar. 20 milyon metalurji emekçisini temsil eden federasyonumuz, Türkiye metalurji işçilerinin savaşımını yakından izlemekte ve ortak savaşımın sınıf temelleri üzerinde güçlenmesini sağlamak üzere metalurji işçileri örgütleriyle kardeşlik ve dayanışma ilişkileri kurmgyı dilemektedir. Herkes için en iyi yaşama varımının tek yolu olan barış, barış içinde bir arada yaşama ve işbirliği için davranan dünya emekçileri ve ileri güçlerini selâmlıyoruz. Yaşasın tüm dünya ilerleme güçlerinin birlik ve dayanışması! 
Yaşasın barış! 
ULUSLARARASI METALURJİ SENDİKALARI FEDERASYONU SEKRETARYASI 


KAMU HİZMETLERİ 
SENDİKASI 


Dünya işci sınıfı birlik-mücadele-dayanışma günü için kardeşçe mücadele selâmlarını yollar. Emperyalist sömürüye 

ve bunalımın yüklerin! emekçilerin sırtına yıkma girişimlerine kaışı, sendikal ve demokratik özgürlükler için mü- de'e de DİSK'e yeri başarılar dileriz. 

Kamu Hizmetleri Sendikası 

İVG 

Genel Sekreter 

Dagobert Kranse 


JAPON SENDİKALARI 
GENEL 
KONSEYİ 


Aziz Kardeşlerimiz, 

4.700.000 Japon işçisi adına Japonya Sendikaları Genel Konseyi (SOHYO) olarak, 1 Mayıs'ı kutlayan işçilerinizi içtenlikle kutlar ve dayanışmamızı ifade ederiz. Uzun, yıllarca süren önlemelerden sonra Türkiye'de geçen yıl yeniden 1 Mayıs'i kutlamaya. başlamanız bizi çok memnun etmiştir. SOHYO'da Japonya emekçi halkının haklarının genişletilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda tekelci sermayeye karşı ve dünya barışı için savaşım veren işçilerin kitle ve sınıf örgütüdür. 

DİSK'le dayanışmamızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye sendika hareketinin, emekçi halkın mutluluğunu ve barışı gerçekleşmede başarılı olacağına inanıyoruz. 

Kardeşçe selömlarlo. 


SOHYO Genel Başkanı 


IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ 


1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma 
gününü Irak Büyükelçiliği adına nezdinizde kutlar, işçi sınıfının demokratik hakları uğruna verdiğiniz onurlu ve haklı mücadelede üstün başarılar diler, aynı mücadeleyi hedef bilmiş komşu ve dost bir ülke temsilcisi olarak içten dayanışma duygularımızı belirtmek isterim. 


Nafı Sulaiman - Büyükelçi 


KIBRIS IŞÇI 
FEDERASYONU 


DİSK'in 1 Mayıs toplantısına katılma çağrınızı yeni aldık ve ne yazık ki delege gönderme olanağımız yok. İçtenlikle teşekkür ediyor ve Şu mesajı gönderiyoruz. 

Kardeşçe militan 1 Mayıs selâmlarımızı iletir ve gerçek sendikal demokratik, politik haklar ve özgürlükler için ve Türkiye'de hayat standardını yükseltmek ve sosyal ilerleme için güç bir savaşım veren DİSK'i ve Türkiye emekçi halkını tam desteklediğimizi ve sizlerle dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. PEO ve Kıbrıs işçi sınıfı, yabancı müdahalesine karşı, bağımsız, hükümran, toprağı bütün birleşmiş ve bağlantısız Kıbrıs için ve Kıbrıs sorununun barışçı ve demokratik çözümü için ve Rumlar ve Türkler arasında, geçmişte on yıllarca olduğu gibi, barışçı verimli işbirliğinin yeniden kurulması için hem Rumlar ve hem Türklerin ortok Rum - Türk sendika girişimleri için savaşımlarını yoğunlaştırarak 1 Mayıs'ı kutlamaktadır. Bu tarihi uluslararası işçi sınıfı dayanışması gününde destek ve dayanışmamıza güvenebilirsiniz. 

Yaşasın 1 Mayıs. 

Yaşasın Uluslararası İşçi Sınıfı Dayanışması! 

Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu 


di 


DEVRİMCİ 
IŞÇI SENDİKALARI 
FEDERASYONU 


Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sınıfını, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı her yıl daha da gelişen boyutlarda kutladığı için Kıbrıs Türk işçi sınıfını kutlar, 
Türkiye işçi sınıfının tek devrimci sendikal örgütü olan DİSK'in, ekonomik ve demokratik istemlerinin gerçekleştirilmesi için verdiği devrimci mücadeleyi destekleriz. 
Her yıl 1 Mayıs'ta işçiler ayrı dillerde aynı istemlerini, Işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışmasını dile getirirler. Bu birlik ve dayanışma İşçi sınıfının iş-emek-demokrasi-barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinin ulusal ve uluslararası düzey'erde geliştirilmesi, öncülüğünde kurulacak ileri demokratik bir düzende ortadan kaldırılması mücadelesidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya işçilerinin 1 Mayıs'taki birlik ve dayanışması sömürüden yana olanların gönüllerine korku salacaktır. 
(Kıbrıs) Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Türkiye emekçilerinin ekonomik ve demokratik istemleri doğrultusunda verdikleri mücadeleyi destekler, Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı. 
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması. 
Yaşasın DİSK'le DEV-İŞ'in Birlik ve Dayanışması. 
DEV-İŞ Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan 
Hasan SARICA 


FEDERAL ALMANYA 
TÜRKİYELİ İŞÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 


Sayın Kemal TÜRKLER 

Egemen çevrelerin bütün engelleme çabalarına rağmen DİSK'in dünya işçilerinin birlik-mücadele-dayanışma günü 1 Mayıs'a kararlı olarak sahip çıkması yurt dışında çalışan işçilerimiz arasında coşkuyla, kıvançla karşılanmaktadır. 

Türkiye işçi sınıfını kardeşleri olan dünya işçilerinden ayırmak, dayanışmasını engellemek amacıyla hakim sınıfların uyguladıkları şiddet ve terörlü 51 yıllık yasak zincirini kırarak parçalayan yiğit DİSK yönetici ve üyelerini sevgi, saygı ve coşkuyla selâmlıyoruz. 

Dünya işçilerinin sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya için yürüttükleri şanlı mücadelelerinin bayramı olan 
1 Mayıs bayramını bizler Türkiye işçi sınıfının sınıf kardeşliğini duyarak kutlayacağız. 

Federal Almanya'da çalışan işçilerimizin birlik örgütü FİDEF'e bağlı örgüt ve üyeleri adına sizleri nve tüm işçi kardeşlerimizin bayramını sevgi ve saygıyla kutlarım. 


Fedelal Almanya Türkiyeli İşçi Dernekleri Federasyonu 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İşçi sınıfımızın 1 Mayıs eylemi, sadece sömürü ve baskıya karşı yüzbinlerce emekçiyi birleştirmekle kalmadı, aynı zamanda diğer ülkelerin işçi sınıflarıyla olan birlik ve dayanışmamızın artmasına da katkıda bulundu. Diğer sayfalarda yayınladığımız yabancı sendikal örgütlerden gelen sayısız destek ve kutlama mesajı, Türkiye işçi sınıfının ve onun tek sendikal örgütü DİSK'in uluslararası plândaki saygınlığının göstergesidir. Bu sayısız mesaj emperyalizme ve faşizme karşı savaşımda yalnız olmadığımızın göstergesidir. Tüm ülkelerin işçilerinin dost ve kardeş olduklarının göstergesidir. 
Çok sayıda yabancı sendikal örgüt temsilcisi DİSK'in çağrısına uyarak konuk olarak Türkiye'ye geldiler. Birçok sendikal örgüt ise çalışmalarının yoğunluğu dolayısıyla DİSK'in çağrısına uyamamalarından duydukları üzüntüyü belirten mesajlar yolladılar. 

1977 1 Mayıs törenlerinde çok 
sayıda yabancı konuğun katılması sevinçle karşılandı. Konuklarımız arasında hem sosyalist ülkelerden, hem kapitakonuklarımız 


1 mayıs ve 
işçi sınıfının uluslararası birliği 


list ülkelerden, hem de gelişmekte olan ülkelerden sendikal temsilcilerin bulunması, emperyalizme karşı uluslararası plânda verilen savaşımda sosyalist sistem; uluslararası işçi hareketi ve ulusal kurtuluş hareketi üclüsünün güçlü birliğinin 1 Mayıs Alanında bir kere daha somutlanması oldu. 
Dünya Sendikalar Federasyonunda 1 Mayıs için Türkiye'ye bir temsilci göndererek tüm dünya işçilerinin en büyük sendikal üst örgütünün Türkiye işçi sınıfının yanında olduğunu gösterdi. 

1 Mayıs'a şu sendikal örgütler 


temsilci gönderdi: DSF'ye bağ- . 


lr Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu, Romanya- Sendikalar Merkez Konseyi (2 kişi), Yunanistan Antidiktatoryal Birleşik Sendikal Hareketi (ESAK), Fransa Genel-İş Konfederasyonu (CGT) (2 kişi), Lübnan İşçiler ve Hizmetliler Genel Federasyonu (FENASOL), Mısır Sendikalar Federasyonu, Filistin Sendikalar Federasyonu (2 kişi) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (3 kişi). 


Ve ESAK Yönetim Kurulu üyesi Dimitrio Sahiminis örgütü- 


nün şu mesajını DİSK'e ve Türkiye İşçi Sınıfına iletiyordu: 


Türkiye'li Dostlar, işçi kadınlar ve erkekler, çalışan, genç erkekler ve genç kadınlar, Muhteşem toplantınıza, antidiktatoryacı Birleşik Sendikal Hareketi Yürütme Kurulu'nun ve birlikte davranan ESAK sendikal güçlerinin sıcak kardeşçe selümlarını getiriyorum. DİSK” İn kardeşçe çağrısı, liderlerimizi, üyelerimizi, ESAK'la işbirliği içindeki tüm Yunanistan işçi sınıfını bağlayan kardeşçe duyguyu, sendikalarınızın derin enternasyonalist niteliğini özetliyor. 


Biz Yunanistan işçileri, Yunan ve Türk işçilerin kardeş olduklarına derinden inanıyoruz. Bizi hiçbir şey bölmüyor. Düşmanımız tektir: Amerikan emperyalizmi. 


Toplantınıza, Yunan İşçi sınıfının en geniş kesiminin duygularını açıklayarak, barış, derleme ve uluslararası dayanışma selâmı getiriyoruz. 

Türkiye işçi sınıfının; işçilerin, 


1 MAYIS'A KATILAN YABANCI SENDİKA 


L ÖRGÜTLERİN TEMSİLCİLERİ GÖS 


TERİLERİ İZLİYOR. TÜRKİYE İŞÇI SINIFININ 


BU DEĞERLİ KONUKLARI, KENDİ ÜLKELERİNİN TÜM EMEKÇİLERİNİN ATEŞLİ SELAMLARINI VE DAYANIŞMALARINI 


İLETTİLER.. 


çalışanların ve emekçilerin sorunlarına çözüm getirmeye yönelik savaşımı, tekellerin, çokuluslu şirketlerin ve sermayenin sömürüsüne karşı savaşı- 


mımız, daha iyi bir gelecek için, toplumsal ilerleme için umutlarınız, en olumlu etkileri getirecektir. 

Tüm dünyadaki işçi sınıfının bu yüce gününde, uluslararası dayanışma ve savaş gününde, sınıfımızın ünlü öncü şehitleri aramıza katılıyor; tüm dünyadaki kapitalist sömürünün ve sınıfımızın ünlü öncü Şehitleri aklımıza geliyor. 

Sizin toplandığınız şu anda, bir 


uçtan öbür uca Yunanlı işçiler. 


de toplanıyorlar Savaşımları- nın birliğini, ekonomik ve öbür istemlerini yükseltiyorlar. Ülkemizdeki tekellerin ve hükümetin kendilerine dayatmaya çalıştığı çirkin siyasete karşı savaşıyorlar. İşsizliğe, enflasyor.q, tekellerin imtiyazına karşı kesin önlemler istiyorlar. 

Toplantınızı, kapitalist ülkelerde çalışan halkın tüm toplantılarını aynı belgilerin etkiledi- 


ğinden eminiz. 

Şu anda sosyalist ülkelerdeki emekçi halk, yüce başarılarını gözden geçiriyor, baskısız ve sömürüsüz - gelişmiş - barışçı toplumlarını kuruyor. 
Ülkemizde tekellerin yağmacı saldırısına karşı savaşımı güçlendiriliyor. 

Sadece bu yılın ilk üç ayında yüzlerce işçi inatçı kararlı grevler gitmiştir. Bunların bir çoğu iki, üç ya da dört ay sürmüştür. 
Yunanistan'lı işçiler ve emekçiler aynı zamanda demokratik ve sendikal özgürlük için de savaşıyorlar. Yunanlı işçilere karşı olan ABD ve NATO'nun emperyalist oyunlarını geriletiyorlar. Barış, demokrasi, ulusal ba- 


“ğımsızlık için savaşıyorlar. Yu- 


nanistan işçi Sınıfı, Türkiye emekçi halkının göğüslediği büyük sorunları çok iyi biliyor. 
Yunanistan işçi sınıfı bu sorunların çözümü uğrundaki yüce savaşımımızı da biliyor. 

Türk ve Yunanlı işçilerin, tüm dünyadaki proleterlerin tekellere ve emperyalizme karşı ortak cephesi yaratılıyor. 


Türk ve Yunanlı işçiler, şovenistlerin saldırısını kışkırtan, tekellerin gayrı meşru çıkarlarını ve kârlarını korumak için halkları birbirine düşman etmeye çalışan Amerikan emperyalizmini mahküm ediyor. İkimiz- de Kıbrıs'taki sorunların B.M. 
çözümü uğrunda barış ve güvenlik savaşımızla birbirimize bağlıyız. 

Kıbrıs'lı Türk ve Kıbrıs'ı Rum işçilerin mutlu bir bugün ve yarına giden yolu tektir: Barış içinde ve kardeşçe yaşamak. 
Bu amaç uğrunda siz ve biz bir arada savaşacağız. Emperyalizmin ve tekellerin planları başarıya ulaşmayacak. 

Çağrısı için DİSK'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Türkiye ve Yunanistan işçi sınıfının ve halkının iyiliği için ilişkilerimizin daha da sıkılaştırılmasını ve bağlarımızın daha da güçlendirilmesini diliyoruz. 
YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI YAŞASIN ULUSLARARASI İŞ- 
Çi SINIFI 

YUNANLI VE TÜRK İŞÇİLER KARDEŞTİRLER 
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1 Mayıs öncesi DİSK'in açıklaması 


“DİSK nereden gelirse 

gelsin kime yönelirse yönelsin şiddet hareketlerine ve terörcülüğe karşıdır . 


Aldığımız bilgilere göre İstanbul dışında kalan bazı bölgelerde DİSK dışındaki bazi kuruluşlar tarafından 1 Mayıs gösterileri düzenleneceğini öğrenmiş bulunuyoruz. DİSK'e 


ÖTE YANDAN DİSK GENEL SEKRETERİ MEHMET KA- 
| RACA, DİSK”İN ULUSLARARASI İŞÇİ SINIFININ BİRLİK - MÜ- 
CADELE - DAYANIŞMA GÜNÜ OLAN”1 MAYIS'IN OLAYSIZ GEÇMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIĞINI VE DİSK ÜYELERİNİN 1 MAYIS GÜNÜ İSTANBUL DIŞINDA HİÇ BİR 


İ GÖSTERİYE KATILMAYACAKLARINI BİLDİRDİ. 
DİSK”İN. ŞİDDET HAREKETLERİNE KARŞI OLDUĞU BE-LİRTİLEN AÇIKLAMA 977/63 SAYILI DİSK AJANSI İLE BA-SINA VE KAMUOYUNA DUYURULDU. 


AÇIKLAMA ŞÖYLEYDİ: 


«DİSK, nereden gelirse gelsin, kime karşı yönelirse yönelsin şiddet hareketlerine ve terörcülüğe kesinlikle karşıdır. Bu tür davranışlar, seçimler öncesinde korku ve yılgınlık yaymaya çalışan, 1 Mayıs gösterisine gölge düşürmek isteyen, DİSK'i karalamak için haftalardır yayın yapan tekelci sermayenin siyasal hesaplarını kolaylaştıracaktır. 1 Mayıs gösterisinin en küçük bir olo- ya yol açmadan tam bir disiplin ve kararlılık içinde sono ermesi için: 

1— DİSK kendi gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. 

2— Başta İçişleri Bakanı olmak üzere tüm emniyet yetki- 


lilerini dışarıdan yapılması muh temel saldırılara karşı tam bir tarafsızlık içinde görev yapmaya çağırıyoruz. 

3— 1 Mayıs gösterimize katılacak diğer demokratik kuruluşları DİSK”in çizdiği sınırlar içinde kalmaya çağırıyoruz. 
Aksi takdirde, DİSK'in dışından yapılabilecek müdahalelerin doğuracağı olaylardan DİSK sorumlu olmayacaktır. 

Bu arada, her türlü yasal işlemi tamamlamış olan DİSK'in 
1 Mayıs afişlemesi sırasında dışarıdan yapılan silahlı saldırıların sorumlularının yakalanmaması, tarafsızlığın löfini edenlerin bu tür olaylardan yarar umduklarını göstermiştir. 


bağlı sendikalarımızla tüm üye işçilere kamuoyuna şu hususları bir kez daha hatırlatmak- ta yarar görüyoruz. 


1— Uluslararası işçi sınıfının birlik . mücadele . dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı tüm ülkelerde sadece sendikalar örgütler. 

2— Bu yıl 1 Mayıs DİSK tarafından ve sadece İstanbul'un Taksim alanında kutlanacaktır. 

3— Taksim alanına doğru yürüyüş saat 14'de başlayacaktır, 

4— DİSK'in saptadığı ve onayından geçen sloganlar sendikalarımıza bildirilmiştir. 
Tüm DİSK üyeleri, işçi sınıfının disiplinine uyarak ve tahriklere kapılmadan, tehditlere kulak asmadan 1 Mayıs günü İs- 


" tanbul dışında yapılacak hiç- 


bir gösteriye katılmayacaklardır. 


«Yine kitapları, türküleri, bayrakları ile geldiler, dalga dalga aydınlık oldular, yürüdüler karanlığın üstüne. 
Meydanları zaptettiler yine. 


Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 
Safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.» 
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1 Mayıs 1977. Türkiye işçi sınıfı 51 yıllık aradan sonra ikinci kez yığınsal olarak 1 Mayıs”ı kutladı. 
Yığınsal olarak kutlanan her 1 Mayıs, sömürü ve baskıya indirilmiş büyük bir darbedir. Gerici güçler bunun için Türkiye işçi sınıfına 51 yıl 1 Mayıs'ı yasakladılar. İstediler ki, işçiler, emekçiler biraraya gelmesinler, güçlerini dosta, düşmana göstermesinler. İstediler ki, işçi sınıfımız diğer ülkelerdeki sınif kardeşlerinden kopuk kalsın, 1 Mayıs'larda bütün ülkelerin işçi sınıfıyla birlikte «birlik-mücadele- dayanışma» diye haykırmasın. Ama işçi sınıfını sonuna kadar engellemek, onu yolundan alıkoymak 


mümkün mü? 
Bunun böyle olmadığını Türkiye işçi sınıfı geçen yıl ispatladı. Yığınsul 1 Mayıs kutlamasını, 1925'de 


bıraktığı yerden yeniden bilinçle, örgütle tuttu, kavradı ve yükseltti 1 Mayıs bayrağını, 300 bin kişiyle geldi, alanları zaptetti. Yalnız onun sesi duyuldu, yalnız o vardı o gün. 

İşçi sınıfının 1 Mayıs eylemi gelgeç bir kutlama, bir kerelik bir heves değildir. Türkiye işçi sınıfı bu yüzden 1 Mayıs eylemini 1977'de de gene D. 'SK'in öncülüğünde sürdürdü. İşçi sınıfı ve 1 Mayıs sözcükleri artık özdeşleşmiştir. Bu yılki 1 Mayıs'ın geçen yıldan da görkemli ve geniş kapsamlı olması için herşey yapıldı. 1 Mayıs heyecanı haftalarca önceden herkesi sardı, tutkun etti. En güzel halıyı dokuyormuş, en modern makineyi yapıyormuş, en bereketli hasadı biçiyormuş gibi çoşkuyla, bilinçle, beceriyle hazırlandı işçiler 1 Mayıs'a. 

1 Mayıs 1977 sabahı Saraçhanebaşı'nda görev yerine hareket eden resimdeki kırmızılı görevli işçiler, bu bilincin, bu coşkunun, işçi sınıfının çelik disiplini içinde maddeleşmesinin en güzel örneğiydi. 
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1 Mayıs 1977 Türkiye işçi sınıfının bilinç ve örgütlülük düzeyinin ulaştığı noktayı en somut biçimde 
dile getirdi. 1977'nin 1 Mayıs'ı Türkiye tarihinin görmüş olduğu en bilinçli, en disiplinli, en örgütlü kitle eylemi oldu. Binlerce kırmızı gömlekli görevli DİSK üyesi herkesin takdirini kazandı. 1 Mayıs.da getirilen talepler işçi sınıfımızın bilinç düzeyinin bir ifadesi oldu. «İşçi sınıfının partisine özgürlük» o gün en çok öne çıkan talep oldu. Bunun «Ulusal baskıya karşı bileşelim» belgisiyle birleşmesi ise, anlamlıydı. 


1 Mayıs emeğin bayram günüdür. 1 Mayıs'larda alanlarda toplandığımızda yarın mutlaka bizim ellerimizle, bizim beynimizle kurulacak olan sömürüsüz ve savaşsız düzenin sevincini şimdiden içimiz- de duyar, seviniriz. 

1 Mayıs mücadele günüdür. Sömürü ve baskıya karşı tek sonuç alıcı savaşımın yalnızca bizim, bilinçli 
işçilerin öncülüğünde verilebileceği ne güzel görülür 1 Mayıs'larda. Modern toplumda örgütlü ve disiplinli olmayı bizim kadar becerebilecek başka hiçbir güç yoktur. 
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Gözlerde bilinç ve umut... Ellerde beceri ve kuvvet... İşçi sınıfının neferleri ilerliyor. 1 Mayıs'ı yaratan, yılların ötesinden çekip getiren, yükseklere doğrultan kararlı ve güvenli insanlar... Bugünün ne olduğunu, yarına hangi yoldan nasıl gidileceğini bilen insanlar... Sendikal örgütlerinin öncülüğünde 1 Mayıs geleneğini omuzlamışlar götürüyorlar aydınlık bir geleceğe doğru, Ellerinde günün belirgin siyasal talebi bayrak olmuş. 

Bu gücü kimse durduramaz. Çağların karanlığına, baskı ve sömürüsüne meydan okuyan, insanca yaşamaktan başka bir istekleri olmayan bilinçli işçilerin bu gönüllü birliğini hiçbir engel yolundan alıkoyamaz. 1 Mayıs'da bu gerçek 1 Mayıs Alanı'ndan bir kere daha duyuruldu ve dalga dalga yayıldı İstanbul'dan tüm ülkeye. 

İşçi sınıfının devrimci-dönüşütürücü öncü gücü 1 Mayıs Alanı'nda en görkemli biçimde öne çıktı. Çeşitli sanayi kollarından onbinlerce bilinçli işçinin yürüttüğü bu savaşımın, nasıl tüm emekçileri birleştirdiği, işçi sınıfının etrafında halka halka ortak hedefe yönelttiği 1 Mayıs'da en çarpıcı bir biçimde görüldü. 

Türkiye aydınlık mutlu bir geleceğe gebe. 
Her geçen gün, insanın insan tarafından sömürülmediği barışçı bir toplum düzenine giden yolu kısaltıyor, bu yola çıkan işçilerin-emekçilerin sayısını artırıyor. 1977 1 Mayıs'ının görkemi örgütlülüğü ve heybeti bunun en açık kanıtıdır. 
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«Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin», 130 yıldır tüm dünya işçilerinin en önde gelen bu belgisi, Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs gösterilerinde gerekeh yeri alıyor. Türkiye işçi sınıfı başından beri enternasyonulist bir ruha sahiptir, Türkiye işçi sınıfı bir yandan kendi ülkesinde sömürüsüz bir toplum düzeni kurma sovaşımını ardıcıl sürdürürken, diğer yandan da diğer ülkelerdeki aynı savaşımı veren, aynı amaca yönelen kardeş işçi sınıflarını sonuna kadar desteklemeyi ilke bilmiştir. 

Tüm ülkelerin işçilerinin çıkarları ortaktır. 
Tüm dünyada barış ve ilerlemenin karşısında aynı gerici güçler vardır: emperyalizm ve işbirlikçileri Emperyalizm günümüzde çokuluslu tekellerin şömürülerini sürdürme düzenidir. Sermaye nerede kör etme olanağı varsa oraya yönelir. Ayrı ayrı ülkelerin sermaye sahipleri ortak sömürü yapmak için her zaman işbirliğine giderler ve halkları birlikte sömürürler. Bugün Türkiye işçi sınıfını sömüren büyük tekeiler aynı zamanda diğer ülkelerin işçilerini de sömürüyor. Bunun için Türkiye işçi sınıfının diğer ülkelerin işçileriyle birlik ve dayanışma içinde olması zorunlu oluyor: Bu birlik ve dayanışma sağlanıyor, çünkü tüm ülkelerin işçilerinin çıkarları ortak, sömürüsüz ve baskısız bir dünya kurulsun istiyor hepsi. 

Uluslararası işçi dayanışması barış ve ilerleme sovaşımına yenilmez bir güç katar. 1 Mayıs bu dayanışmanın coşkuyla dile geldiği bir gündür. Önemi bir yerde de buradan gelir. 
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DİSK Yürütme Kurulu) üyeleri 1 Mayıs 1977 
günü, Beşiktaş kortejinin başında 1 Mayıs Alani'na doğru yürüyorlar. DİSK adıyla süslenmiş kırn.ızı bayraklar saf saf ilerliyor. 


1 Mayıs gösterileri işçi sınıfının örgütlülüğünü ve becerisini artıran bir eylemdir. Bütün ülkelerde 1 Mayıs sendikaların öncülüğünde kutlanır. Kapitalist ülkelerde olduğu gibi, sömürüye son verilmiş olan sosyalist ülkelerde de bu böyledir. 1 Mayıs tüm emekçilerin bayram günüdür, işçi sınıfının birlik günüdür. Onun için, saflarında dili, dini, ırkı, cinsiyeti, siyasal görüşü ne olursa olsun bütün işçileri birleştiren birer kitle örgütü olan sendikalarca kutlanır. 1 Mayıs sömürü ve baskıya karşı mücadele günüdür. Onun için ancak sınıf sendikalarınca kutlanır. 


Türkiye'de 1 Mayıs'ın başını DİSK çekiyor. 
Çünkü DİSK gerçek bir işçi sendikasıdır. 1 Mayıs yürüyüşletinde örgütün en önünde yürüyen DİSK yöneticilerine Türkiye işçi sınıfı çok şey borçludur. Sermayenin ve onun “sol” maskeli bazı maşalarının DİSK yöneticilerini kitlelerden soğutma, DİSK'i bölüp parçalama çabaları boşa çıkiyor. Örgütümüzün safları gün geçtikçe daha pekişiyor. Şu gerçeği büyük çoğunluk çok iyi görüyor: Sermayeye karşı savaşımın tek yolu vardır, o da örgütlü olmaktır. Sendikal savaşımda Türkiye işçi sınıfının tek örgütü vardır, o da DİSK'tir. DİSK'i güçlendirmenin tek yolu vardır, o da DİSK ilkelerini artan ölçüde hayata uyguiamaktır. 
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İşçi sınıfının 1 Mayıs eylemi aynı zamanda bir savaşım (mücadele) okuludur. 1 Mayıs'ın günlerce süren hazırlıklarına fedakârca katılan işçilerden, salt o gün 1 Mayıs alanına gelmekle yetinen işçilere 
kadar, tüm işçiler yeni yeni şeyler öğrenirler. Yeni yeni deneyler kazanırlar, becerilerle ustalaşılır. 1 
Mayıs için örneğin yürüyüş kolunu düzene sokan, bir pankart yazımını örgütleyen işçiler, yarın yeni bir toplum düzeni kurarken kendilerine gerekli olacak bilgi, deney ve becerileri bugünden öğrenmekten başka birşey yapmıyorlar aslında. Üstelik bütün halk kesimleri örgütlü olarak geldi 1 Mayıs'a. 


Son yılların tarihi ülkemizde sınıf savaşımının hızla yükselmesine sahne oluyor. Bir «uraftan çeşitli halk kesimleri hızla örgütleniyor, sendikalar, dernekler, meslek örgütleri vb. güçleniyor, üye sayıları ve nitelikleri artıyor. Emekçi halkın örgütlülük düzeyi yükseliyor. Hak ve çıkarlar için savaşımın ancak örgütlerle olabileceği gerçeği artık kavranmış durumda. 


Ote yandan ayrı ayrı halk kesimlerini temsil eden bu örgütler ve üyeleri arasındaki güçbirliğinin eylem içinde pekiştirmesi gerçekleşiyor, ulusal ve demokratik güçlerin eylem içinde tek bir cephede buluşması, ortak düşmana ortak bir şekilde karşı çıkmaları sağlanıyor. 


Bütün bu gelişmeler işçi sınıfının örgütlü gücünün öncülüğünde oluyor. "İşçi sınıfı bu birliğin harcı, çimentosu oluyor. İşçi sınıfı hem tüm emekçi halkın örgütlenınesine, hem de savaşım birliğinin sağlanmasına öncülük ediyor. 1 Mayıs'lar bu savaşımın gelişmesine fidelik oluyor. 
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Turkiye işçi sınıfının dünü-bugünü, geleneği-tüm savaşımı dile gelmiş bilinçli işçilerin ellerinde. İşçi sınıfının yolunu kendine yol bellemiş diğer ilerici güçler omuz omuza kenetlenmiş işçilerle. Güzelce” ler, Nazım"lar bayrak olmuş 1 Mayıs'a, 

Yukardaki fotoğraf bir 1 Mayıs'ın her bakımdan BÜYÜK olduğunun tartışılmaz bir belgesidir. Bu selin 1978'de daha da gürleşeceğini, çok daha fazla dereleri, çayları kendine bağlayıp sömürüye vura vura hedefe doğru ilerleyeceğini salt bu fotoğraftan bile görmek mümkün. 
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1 Mayıs 1977'nin unutulmaz sahnelerinden biri. Ege'nin köylerinden kalkmış gelm ş tarım emekçi'eri. 
Ellerinde çapaları, tırm:kları, orakları, «1 Mayıs b'zim bayramımızdır? diyoriar. «İşçi sınıfıyla birleşmeye, aynı yoldan yürümeye kararlıyız» diyorlar, Onlar da «141 - 142'ye hayır» diyorlar, İşçi sınıfına ge- 


tirilen kısıtlamaların köylülüğü de canevinden vurduğunun bilincindeler. İşçi - köylü bağlaşıklığını engellemek isteyen gerici tertipler böyle boşa çıkıyor. 


1 'Mayıs'ın başka bir önemi de, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sömürü ve baskısına karşı olan 
tüm halk kesimlerini birleştirmelidir. 1 Mayıs'ta sadece işçiler yoktu. Memurlar, gençler, öğretmenler, öğrenciler, avukatlar, doktorlar, teknik elemanlar, bilim ve sanat adamları, köylüler, gençler, kadınlar, kısaca tüm sömürülen ve ezilen halk kesimleri bizimle omuz omuza yer aldı 1 Mayıs Alanı'nda, 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İşçi sınıfının görevleri öyle kolay başarılacak türden değildir. Karşısındaki güçler yüzyıliarın sömürüsüne Ve egemenliğine dayalı deney ve olanaklara sahiptir. 

Her türlü tuzak ve tertibe girişecek kadar gözlerini kan bürümüştür, Kendi sömürüleri sürsün diye yapmıyacakları yoktur. Bunun için sınıf savaşımı bizim için her türlü özveriye (fedakörlığa) katlanma sorunudur. Yolumuz uzun ve zahmetlidir. İşte yandaki fotoğraf; Türkiye işçi sınıfının bu çetin savaşı sonuna kadar yılmadan süreceğinin resmidir. 
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K.TÜRKLER'in 1 Mayıs Konuşması 


“ sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen savaşımı önündeki engelleri devire devire ilerliyor ,, 


İşçiler, emekçiler, ilericiler, yurtseverler, tüm alınteriyle geçinenler, Dünya sendikal hareketinin önde gelen üyeleri, değerli yabancı konuklarımız, ilerici kuruluşların sayın yöneticileri ve üyeleri, sayın basın emekçileri, örgütümüzü yaşatan, yücelten, bugünlere getiren yiğit DİSK üyeleri, 

Bugün 1 Mayıs. Bugün uluslararası işçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışma günü. Bugün işçi bayramı. Bayramımız 

, hepimize kutlu olsun. Hepinizi 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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) adına coşkuyla ve içtenlikle selâmlarım. 

Şu anda yüzmilyonlarca emekçi sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya özlemini haykırıyor. Şu anda, açlıktan ölen Afrikalı kardeşlerimizin acısıyla haykırıyoruz. Bugün, parmakları ve dili kesilen ünlü Şili'li şarkıcının, kendi hüküme tini korurken katledilen Şilili iş. 
çi arkadaşımızın öfkesini dile getiriyoruz. Bugün, kendi dü- 


zenlerini kurmuş olmanın büyük sevinci içinde olan Sovyet, Bulgar, Vietnamlı ve diğer sosyalist ülkelerin emekçilerinin sevincini paylaşıyoruz. 

Neden bir başka gün değil de, bugünü uluslararası işçi sınıfının birlik-mücadele ve da- 


'yanışma günü olarak kutluyo- 


ruz? 

1 Mayıs”ın tarihi çok eskilere dayanır. Fakat bütün ülkelerin işçileri 1 Mayıs 1886'yı 
hiç bir zaman unutmazlar. 1 
Mayıs'ın temelinde işçi sınıfı- 


“ŞU ANDA YÜZMİLYONLARCA EMEKÇİ SÖMÜRÜSÜZ, BASKISIZ VE SAVAŞSIZ BİR DÜNYA ÖZLEMİNİ HAYKIRIYOR. şu ANDA, AÇLIKTAN ÖLEN AFRİKALI KARDEŞLERİMİZİN ACISIYLA HAYKIRIYORUZ. BUGÜN, PARMAKLARI VE DİLİ KE-SİLEN ÜNLÜ ŞİLİ'Lİ ŞARKICININ, KENDİ HÜKÜMETİNİ KORURKEN KATLEDİLEN ŞİLİ'Lİ İŞÇİ ARKADAŞIMIZIN ÖFKESİNİ DİLE GETİRİYORUZ. BUGÜN, KENDİ DÜZENLERİNİ KURMUŞ OLMANIN BÜYÜK SEVİNCİ İÇİNDE OLAN SOVYET, BUL- 


GAR, VİETNAMLI VE DİĞER SOSYALİST ÜLKELERİN EMEKÇİLERİNİN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ.» 


nın birliği, mücadelesi, dayanışması ve parababalarının zulmü yatmaktadır. 

1 Mayıs 1886 tarihinde Amerikan işçi sınıfı 8 saatlik işgü- 
“nü için ülke çapında genel gre- ve gitti. Üretim durdu. Genel Grevi bastırmak üzere büyük sermaye sahiplerinin emrindeki baskı güçleri harekete geçti. Amerikan işçi sınıfının bu demokratik hareketini kan ve ateşe boğanlar dört işçi önderini astırmaktan kaçınmadılar, Asılanlar arasında bulunan bilinçli işçi önderi Parsons en son şu sözlerle tüm ülkelerin emekçilerine seslendi: «Eğer asılırsam, cani olduğumdan de. 
ğil, sosyalist olduğumdan asılacağım.» Bu dört işçi önderini Amerikan parababalarının kanlı ellerinden kurtarmak için tüm ülkelerin işçileri harekete 


geçti. Böylece 1 Mayıs, bütün dünya emekçilerinin sermayenin egemenliğinden kurtuluş savaşımını bayraklaştıran ulus- 
(ararası dayanışma günü haline geldi, 1886 yılından bu yana 1 Mayıs, aynı düşünce etrafında birleşmiş, kenetlenmiş olan. bütün dünya proleterleri- nin birlik-mücadele ve dayanış. 
ma günü olarak büyük göste- 


rilerle kutlanmaktadır. 


Her geçen yıl 1. Mayıs'lar daha büyük bir coşkuyla, dahc geniş kitleler tarafından ve daha bilinçlice kutlanmaktadır. 
Çünkü sömürü, böskı ve zulüm alanları daralırken, barışrefah-özgürlük ve dostluk dünyasının sınırları genişlemektedir. Üreten insanlığın, emekçilerin düzeni olan sosyalizm hız ig ilerlemekte ve yeni başarılar elde etmektedir. Bugün / 


gola, Vietnam, Mozambik, Laos halkları emperyalist ve yerli gerici güçlerin elinden kurtardıkları ülkelerinde sosyalizm 
hedefine doğru yürüyorlar. 48 
yıllık yasaklamadan sonra işçi sınıfının siyasal özgürlüğe kavuştuğu İspanya'da demokratikleşme hareketi ilerliyor. 
Fransa”daki son mahalli seçimler halkın birleşik gücünü temsil eden sol partilerin zaferiyle sonuçlandı. Şili'de, işçi sınıfın'n ve katledilen Halkın Birliği hükümetinin liderlerinden Korvalan'ın serbest bırakılması faşist Pinoşe çetesinin gerilemekte olduğunu gösterdi. Bugün, emperyalist güçlerin des- 
,teklediği ırkçı, faşist rejimlere karşı yiğitçe direnen siyah Afrika halklarıyla dayanışmamızı 

dile getiriyoruz. 
Ulusal kurtuluş savaşlarının 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ve uluslararası işçi hareketinin en başta gelen destekçisi olan sosyalist ülkelerin barış saldırısı ve çok yönlü başarıları emperyalist saldırganlığı frenliyor. 
Kalıcı ve sürekli bir dünya barışı için verilen savaşım ilerleyip, güçlendikçe savaş doğuran emperyalist, şoven ve militarist merkezlerin gerilemesi hızlanıyor. Bu gerçeklere rağmen, barış-yumuşama ve silahsızlanma savaşımının başını çeken sosyalist ülkelere saldıranları, leke sürmeye kalkanları barış ve ilerlemenin, işçi sınıfının düşmanları olarak lânetliyoruz. 

Emperyalist güçler ve yerli ortakları halkımızla diğer ülkelerin halkları arasında düşmanlıklar yaratmaya özel bir özen gösteriyorlar. Silahlanmayı kış. 
kırtıyorlar, Amaçları, sömürükör ve baskı düzenini aklamak, hızla artan askeri harcamaları haklı ` göstermektir. Oysa biz tüm ülkelerin emekçileriyle düşmanca değil, dostluk-dayanışma ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle örneğin Ege ve Akdeniz'in düşmanlık ve gerilim alanı değil, tersine halkların dostluk ve barış böl. 
gesi olmasını ve tüm komşularımızla saldırmazlık anlaşmaları yapılmasını istiyoruz. 

Bir avuç emperyalist silah tekeline milyarlar kazandıran top, tank, savaş uçakları degil eğitim ve sağlık tesisleri kreş, konut ve yeni işyerleri istiyoruz. Uluslararası sorunların şiddet yoluyla değil barışçı ve karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmesini savunuyoruz. 
Kendi ülkemizde ve tüm dünyada genel bir silahsızlanma 


ve tüm askeri blokların kaldırı!-. 


masını istiyoruz. Bu nedenle, saldırgan NATO'dan ve CEN-TO'dan çikmak, ikili kölelik an- 
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'aşmalarını yırtmak, tüm yabancı üsleri ve askerleri ülkemizden atmak için savaşım veriyoruz. Ulusal güvenliğimiz ve ulusal bağımsızlığımızın gerçekten sağlanması ancak bu şekilde olanaklıdır. Ulusal çıkarlarımızı ve dünya barışını en önde tutan bağımsızlıkçı ve barışçı bir dış politikanın önde gelen savunucularıyız. 

Böylesi bir dış politika ancak bağımsızlık ve barış düşmanı büyük sermayenin düzeni yerine işçi sınıfımızın ve tüm emekçi halkımızın kendi düzeninin kurulmasıyla olanaklıdır. 

İşç: sınıfımızın başı çektiği sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen savaşımı önündeki engelleri devire devire ileriyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasal güçler dengesi insanca özgür bir yc şam isteyen halkımız ve ilericilik cephesi lehine değişmekte devam ediyor. Faşist tırmanış kimseyi yanıltmasın. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de faşizm ve gericilik cephesi geriliyor. Milliyetçi Cephe ve onunla beraber tekelci ser. 
mayenin suntacı partisi geriledikçe azgınlaşıyor. 

MC'nin emrindeki kiralık ölüm şebekeleri kanlı cinayetler işleyerek demokrasi savaşımının gelişimini durdurmak "stiyorlar. Bu arada sol görünüp MC ile beraber vuranlar bu kanlı oyunun aktörleri arasında yer alıyorlar. İşçi sınıfımızı sırtından hançerleyen demokrasi savaşımını rayından çıkarmak isteyen bu maocu bozkurtlar ve benzeri maceracı, bozguncu akımlar faşist tırmanışa hizmet ediyorlar. 

Büyük sermaye sahiplerinin amacı, ölüm korkusunun evlere kadar girdiği, kimin resm" güvenlik görevlisi, kimin faşist 


komando olduğunun bilinmediği bir ortam yaratarak geniş emekçi kitlelerin oy özgürlüğünü önlemektedir. MC'nin gerilediğini gören büyük sermaye sahiplerinin hesabı açıktır. Bu sömürücüler ve işbirlikçiler şebekesi büyük koalisyon adını verdikleri MC ve muhalefetin ana güçlerinden oluşan yeni bir koalisyona oynuyorlar. Bu oyunun gerçekleşmesi için de ülkemizin her yerinde özellikle son günlerde kanlı saldırı olayları düzenliyorlar. Böylece ya faşizm gelir ya da bu kodqlisyon kurulur tehdidini sovunuyorlar. İşsizliğin, hayat pahalılığının ve artan vergilerin, yoksulluğun tek sorumlusu olan ve bu küçük sömürücü azınlığın hesabını bozacağız. 
Hem faşizm tehdidini, hem de büyük koalisyon oyununu paramparça edeceğiz. Demokratikleşme hareketini, ileri deməkratik bir düzen savaşımı- 


«İŞÇİ SINIFIMIZIN BAŞI ÇEKTİĞİ SOSYALİZME AÇILAN İLERİ DEMOKRATİK BİR DÜZEN SAVAŞIMI ÖNÜNDEKİ ENGEL-LERİ DEVİRE DEVİRE İLERLİYOR, TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE SİYASAL GÜÇLER DENGESİ İNSAN-CA ÖZGÜR BİR YAŞAM İSTEYEN HALKIMIZ VE İLERİCİLİK CEPHESİ LEHİNE DEĞİŞMEKTE DEVAM EDİYOR, FAŞİST TIRMANIŞ KİMSEYİ YANILTMASIN, TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ, ÜLKEMİZDE DE FAŞİZM VE GERİCİLİK CEPHESİ GERİLİYOR. MİLLİYETÇİ CEPHE VE ONUNLA BERABER TEKELCİ SERMAYENİN SUNTACI PARTİSİ GERİLEDİKÇE AZ- 


GINLAŞIYOR.» 


nı ve işçi sınıfımızın devrimci hareketinin gelişimini durdurmaya çalışan gerici-faşist güçlere unutamayacakları bir ders vereceğiz, 

Resmi görevli sıfatıyla ülkemizin iç işlerine karışan ve CIA hesabına çalışan Amerikalıların kirli oyunlarını açığa çıkdracağız. Dün DGM'yi ezen işçi sınıfımız kendi örgütlü güçlerinin öncülüğünde durmadan, bıkmadan ve yılmadan sosyalizm hedefine doğru yürümeye devam edecektir. İşçi sınıfımız Kültür Sarayı önünde duran panodaki işçinin bir elini bağlayan yasağı kaldıracaktır. 
Korkuyorlar, korkacaklar, kork. 
sunlar. Geliyoruz, geleceğiz yakındır. 

Acil görevimiz olan faşist tırmanışı durdurmak ve demokratik hak ve özgürlüklerimizi genişletmek açısından önümüzdeki haftaların büyük bir 


önemi vardır. Sosyalizme açı- ` 


lan ileri demokratik bir düzen hedefi doğrultusunda aldığımız kararın hayata geçmesi için çalışmalıyız. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda MC'nin ve tüm gerici-faşist güçlerin bozgunu için güçlerimizi birleştirmeliyiz, 

DİSK'in güncel kararının ne olduğunu biliyorsunuz. Bu ilişkin kararımızın en birinci nedeni demokratik bir ortamın koşullarını yaratarak, ekonomik ve siyasal savaşımımıza konan tüm yasakların kaldırılmasını sağlamaktır. En başta, 
141 ve 142'nci maddelerin iptalini, referandum-genel grev ve tüm çalışanlara eksiksiz sendikalaşma haklarının tanın- 


ması, kısıntısız grev hakkı ve lokavtın yasaklanmasını istiyo- 


ruz. Tüm işçiler, emekçiler, tüm ilericiler faşist cinayet ve saldırıların , sorumlularının yakalanarak cezalandırılmasını is- 

Sizler adına tüm ilerici, de- 


mokratik örgüt ve güçlere sesleniyorum: faşist tırmanışı durdurmak ve toplum yaşamını demokratikleştirmek için işçi sınırımızın öncülüğünde güç ve eylem birliğini geliştirelim. 

1 Mayıs 1977, birlik-mücadele ve dayanışma çabalarımız- da yeni bir dönüm noktası olsun. 

51 yıllık yasağı kırarak kutladığımız 1 Mayıs 1976'dan bu yana D'SK'in sayısal gücü yarım milyonu aştı. Bugün hedefimizi bir kez daha tekrarlıyorum: 1 Milyonluk DİSK için ileri! Sınıfımızın sendikal birliğini sağlamak için ileri! Sınıf sendikacılığının bayrağını tüm işyerlerine dikmek için ileril 

Dağılmadan önce son DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantımızda bugün sizlere sunul. 
mak üzere kararlaştırılmış olan öneriyi açıklıyorum. Onayladı- 

Buradan sizler adına tüm işçilere, emekçilere ve yönetimi 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“EN ONURLU VE GÖRKEMLİ GÜNÜNÜ 1 MAYIS 1976'DA VE 1 MAYIS 1977'DE YAŞAYAN BU ALANIN ADININ «1 MA-YIS ALANI» OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR MUSUNUZ?» VE YÜZBİNLER HAYKIRIYORDU: «BU ALAN, '1 MA-YIS ALAN’, BU ALAN, ”1 MAYIS ALANI”, BU ALAN "1 MAYIS ALANI” 


ihanet içinde olan tüm Türk-İş üyelerine sesleniyorum. Sınıf kardeşlerim: Hepinizi az önce bildiğinizi belirttiğim DİSK'in kararına katılmaya çağırıyorum. Daha ileri hak ve çıkarlar için sömürüsüz ve baskısız bir düzen için hepinizi DİSK'te birleşmeye çağırıyorum. Türk-İş yönetimini ihanetle suçlayan, işçi sınıfımızın gücüne ve sınıf sendikacılığına inanan DİSK dışnıdaki tüm sendikaların yöneticileri olan arkadaşlarıma sesleniyorum: İşçi sınıfının ortak çıkarları için güç ve eylem birliğine girelim. 

tiyor. İlericilerin, yurtseverlerin kaatillerinden mutlaka hesap sorulmalıdır. Bu kararımızın gerekçesini yayınladık. Bu gerekçede belirttiğimiz istemlerin hayata geçmesi ancak ve ancak parlamento içindeki ve dışındaki tüm ulusal ve demokratik güçlerin eylem ve güç birliğine bağlıdır. Bu birliği sağlayacak olan tek güç işçi sınıfımızdır. v ğınız takdirde bu öneriyi DİSK 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olarak İstanbul Belediye Meclisi'ne ileteceğiz. Şimdi soruyorum: 

En onurlu ve görkemli gü nünü 1 Mayıs 1976'da ve 1 Myıs 1977'de yaşayan bu alanın adının 1 Mayıs Alanı olarak değiştirilmesini istiyor musunuz? 

Şimdi sizleri Türkiye ve uluslararası işçi sınıfının, tüm dünya emekçilerinin sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünyada yaşaması için yaşamları boyunca savaşım vermiş olan eski Genel Sekreterimiz İbrahim GÜZELCE'nin tüm ilericilerin, yurtseverler ve sosyalistlerin unutulmaz anısı için saygı duruşuna çağırıyorum. 

1 Mayıs gösterimize katılarak veya destek mesajları göndererek Türkiye işçi sınıfımızla dayanışmalarını dile getirer çeşitli ülkelerin sendikal örgütlerini DİSK adına bir kez dc ha içtenlikle selâmliyorum. 

Yabancı konuklarımız ve işçi sınıfımız önünde DİSK'i dün ya sendikal hareketinden ko parma hesapları . yapanlarc 


sesleniyorum. Elde ettiğimiz her demokratik kazanım DİSK”: dünya ilerici sendikal hareketine daha da yaklaştıracak ve ulusal sendikal hareketimiz uluslararası sınıf sendikacılığı ile bütünleşecektir. 

Burada önemli bir konuyu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hepinizi demokratik bir kazanım olan oylarınıza sonuna kadar sahip çıkmaya çağırıyorum. 

DİSK'in öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs uluslararası işçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışma gününe katılan ve katılmayan tüm işçi, emekçi kardeşlerimi, tüm (ilericileri coşkuyla selâmlarım, 

YAŞASIN ULUSLARARASI 

İŞÇİ DAYANIŞMASI 

YAŞASIN DÜNYA 

SENDİKAL HAREKETİNİN 

BİRLİĞİ 

YAŞASIN TÜRKİYE 

İŞÇİ SINIFI 

YAŞASIN DİSK 

İLERİ DEMOKRATİK 

BİR DÜZEN İÇİN İLERİ 


1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanı'na 
iki koldan yürüneceği dana önceden belirlenmişti. Sabah saat 10.00'dan itibaren görevliler, 12.00'den itibaren de halk Beşiktaş ve Saraçhane'de toplanmaya başladı. 


olaylar nasıl 


ve nasil 


Toplanma saat 14.00'e kadar sürdü. Disiplin ve düzen içinde herkes yerini almıştı. 
Beşiktaş yürüyüş kolunun başı Akaretler yokuşunun altında başlayıp, sonu Grundig'e kadar uzanıyordu. 


başladı gelişti? 


Saraçhane yürüyüş kolu ise Atatürk Köprüsü başlangıcından Su Kemerlerine kadar olan bölümü doldurmuştu. 

, «Halkın Kurtuluşu», «Halkın Birliği», «Halkın Yolu» adlı işçi ve demokrasi düşmanı maocu 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TARLABAŞI'NDAN AÇILAN ATEŞ SONRASI KÜRSÜ YANINA CEKİLEN KİTLE 


grupların Eminönü'nde bıriktikleri saptandı. 

Maocu ekibin bir bölümü Galata Köprüsünden geçerek, Salıpazarı yönünden 1 Mayıs Alanı'na sızmaya çalıştı. Büyük bölümü ise, Fatih ve diğer yönlerden gelenlerle Aksaray'- da buluştu. 

Saat 14.00'ü geçerken DİSK' in Saraçhane ve Beşiktaş yürüyüş kolları 1 Mayıs Alanı'na doğru harekete geçti. Saraçhane'de, Belediye Sarayı önündeki askeri araçlar hariç, hiç bir resmi güvenlik önlemi alınmamıştı. 

Saraçhane kolu sadece Maden-İş, Tekstil, Genel-İş, Hürcam-İş, Aster-İş, Has-İş, Tek-İş, Gıda-İş gibi DİSK Sendikalarından oluşuyordu. (Diğer demokratik kitle örgütleri Beşiktaş'ta buluşmuşlardı.) Saraçhane yürüyüş kolunun sonu, Maden-İş 1. Bölge üyelerinin meydana getirdiği görevliler ekibiyle son buluyordu. 
Saraçhane yürüyüş kolu Şişhane'yi çıktığında, polis barikatıyla karşılaştı. Polis, Tarlabaşı'na dönen yolu açtı. Tünel ve Galatasaray yönüne sızma- 


yı önleyecek polis kordonu | 


kaldı. DİSK yürüyüş kolunun sonu Tepebaşı Tarlabaşı yönüne döndü. Ancak maocu bölüm oraya varırken bu kordon kaldırıldı. 


1 Mayıs Alanı'na ilk önce Beşiktaş kolu Gümüşsuyu'ndan girdi. Bu kolun bir bölümü girdikten sonra, Saraçhane yürüyüş kolunun bir bölümü Tarlabaşı girişinden alana alındı. 
Sonra, iki yürüyüş kolu, bazan 


Gümüşsuyu bazan Tarlabaşı girişinden girerek alana yerleştiler. Yüzbinlerce insan 1. Mayıs Alanı'nı doldurmustu bile. 


Bu arada bir goşist grup (Dev-Genç) Beşiktaş'tan kopup Maçka-Taşkışla yönünden geliyordu. Maocu bir grup ise Mecidiyeköy-Şişli vönünden ilerliyordu. Resmi güvenlik kuvvetleri, güzergâh kabul edilmeyen bu yollardan gelenler karşısında en ufak bir önlem dahi almadılar. 


Taşkışla önünden gelen grup 


Sheraton önünden kıvrılıp, Cumhuriyet Caddesinden alana ulaştı ve girdi. Anıt çevresine yerleşti. 


Saraçhane'den gelen ve 
DISK kortejinin hemen arka- 


Q 


daresi 


"Sular | 
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İNTER'DEN, TARLABAŞI'NDAN VE ALANIN DİĞER KESİMLERDEN GELEN ATEŞ'İN YÖNÜNÜ GÖSTEREN KROKİ 


sında bulunan önemsiz bir 


grup da alana girdi ve Anıt'ı dolanıp, Intercontinental önü- 


ne uzandı. 
Genel Başkan Kemal TÜRK- 
LER konuşmasına başlamış, 


saygı duruşu anına gelmişti. 
Sağ yumrüklar havada, saygı duruşu yapılırken bu grup, gereksizce bozguncu sloganlarını atmaya çalışıyorlardı. «Halkın Kurtuluşun, «Halkın Birli- 


ği», «Halkın Yolu» maocu komandoları ise Tarlabaşı girişi- ne henüz ulaşmışlardı. Tıka basa dolan alanla aralarında Maden-İş (özellikle Uzel) görevlileri bulunuyordu. 
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Saygı duruşu sona ermişti ki ilk ateş burada patlak verdi. 
Maocu komandolar bir iki el havaya ateş ettikten sonra namluların ucunu Uzel işçileri- 


ne çevirdiler. Abdülhak Hamit * 


Caddesine uzananlar mevzilenip, otomatik silâhlarla DİSK görevlilerini alan yönüne doğru taradılar. Üç yiğit Uzel, işçisi burada düştü. Maden-İş 1. Bölge Temsilcisi Murat Tokmak ve nice DİSK görevlisi burada yaralandı. Maocu ajanların, aralarına sızmış görevli faşist ajanların ve ara sokaklardaki bazı polislerin silühları kan kusmaya başladı... 
Cumhuriyet Caddesinden gelen maocular ise, alana doğru 


çok kısa bir süre ateş açtılar. 
Alandaki kitlede hafif bir 


dalgalanma oldu. Yatışmak üzereydi ki. Sular İdaresi ve Pamuk Eczönesi üstünden, In- 


QET” 


t> 


tercontinental Otelinin terasından ve üst katlarından otomatik ve uzun menzilli silâhlar takırdamaya baş'adı. Üç işçi, Sular İdaresi önünden Anıt'a doğru koştular. Yere yattılar. İkisi kurşunları sırtlarından yediler. 
İnter'den atılan bir kurşun, kürsünün önündeki bir arkadaşımızın şakağından yaraladı. İnter'in solundaki çiçekçilerden de kurşun yağıyordu. 

Uzun menzilli silâhların nam- 


lularından çıkan kurşunlar kürsüyü ve civarını hedef alıyordu. 


İntercontinental Otelinin önündeki polisler de silâhlarına sarıldılar. Genç bir kız elindeki otomatik silâhla, son derece profesyonelce, otelin önünde yer değiştirerek halkı tarıyordu. 

Panzerler ses bombası attılar. Panik başladı. DİSK görev- 


lileri büyük bir soğukkanlılıkla paniği önlemeye ve halkı kürsü etrafında toplamaya çalışıyorlardı. 

Bir panzer Kazancı yokuşunun başında birikenlerin üstüne su sıktı, Kazancı yokuşundan aşağıya kaçmaya çalışanlar ateşle karşılaştılar. 20 kadar kişi burada can verdi. Kazancı yokuşunun aşağı noktasından ateş eden, plâkasız beyaz bir Renault idi. İçinde 4 kişi vardı. 

Şoförün yanındaki kişi ara- 


” banın camından sarkarak oto- 


et 
. 


” “. ; 
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matik bir silâhla tarıyordu. Bu araba Şıraselviler'e çıktı. Ateş aça aça İnter Otelinin önüne vardı. Çok seri hareketlerle otelin önünden ateş eden kızı aldı ve Gümüşsuyu yönünden kayboldu. 

Sonuç: 34 ölü, yüzlerce yarali... 


DİSK'in düzenlediği 1 Mayıs işçi bayramı ülkemizin en bilinçli, en kalabalık, en görkemli ve en disiplinli demokratik kitle gösterisi oldu. Tüm ilerici kuruluşların, Türk-İş'e bağlı birçok sendikanın da katılmasıyla demokratik güçlerin ve işçi sınıfımızın güç ve eylem birliği yolunda tarihsel bir atılım gerçekleşti. 1 Mayıs'ı düzenleyen DİSK'in amacı halkımızın çeşitli kesimlerini işçi sınıfımızın etrafında toplayarak faşizme geçit arayan MC'nin sonunu yaklaştırmak ve uluslararası işçi dayanışmasının gücünü vurgulamaktı. Yüzbinlerce işçinin, memurun, öğretmenin, yazarın, sağlık personelinin, öğrencinin, kadının, tiyatro ve Sinema sanatçısının, öğretim üyesinin, esnafın hep bir ağızdan« faşizme geçit yok» ve «ileri demokratik bir düzen» haykırışları DİSK'in amacına ulaştığını gösterdi. MC”yi kurtarmak ve DİSK”: karalamak isteyen CIA denetimindeki faşistler ve onlarla işbirliği halinde olan maocu komandolar da kendi kanlı plânlarını hazırlıyorlardı. DİSK bir tek kişinin bile burnunun kanamaması için 20.000 üyesine güvenlik görevi vermiş ve emniyet kuvvetlerine de gerekli önlemleri almaları için çağrıda bulunmuştu. 


K.TÜRKLER in 1 Mayıs sonrası ilk açıklaması 

« faşist ve maocu saldırganlar me'nin emperyalizmin ve cia nın hizmetindedir» 


Bütün bu önlemlere rağmen özellikle CIA'nın ve büyük sermayenin beslediği ve aralarına kaatil ajan yerleştirdikleri faşist ve maocu caniler tam bir işbirliği halinde, tam bir disiplin içinde bitmek üzere olan gösteriye katılan halkımıza otomatik silâhlarla saldırdılar. 
DİSK güvenlik ekipleri paniği önlemek ve halkımızın can güvenliğini sağlamak için faşist ve maocu hainlere yiğitçe karşı durdular, Fakat, bir yandan alana sızmış olan, diğer yandan da Sular İdaresinin ve çeşitli binaları siper yapmış olan bu faşist ve maocu ölüm çetelerinin gözü dönmüştü. 

İşçi sınıfının 1 Mayıs gösterisini kana bulayan faşist ve maocu saldırganlar MC'nin, emperyalizmin ve CIA'nın hizmetindedirler. Bu çevrelerin amacı işçi sınıfımızın yükselen savaşımını önlemek, MC'yi kurtarmak ve seçimleri yaptırmamaktır. Büyük sermayenin 


amacı bu faşist ve maocu Saldırganları silâhlandırarak seçimlerin demokrasi güçlerinden yana sonuçlanmasını önlemektir. 

. Sayın Süleyman Demirel'in, DİSK'i ve Genel Başkan olarak beni suçlamasının amacı MC' nin emrindeki faşist ve maocu canileri korumaktır. 


DİSK, düzenlediği yürüyüş ve mitingin güvenliğini yasalara uygun olarak yapmıştır. Silâhsız olarak hazırlanan bir güvenlik elbette silâha karşı koyamaz. Silâhlı katillerin saldırısını önlemek ve buna karşı yasal güvenliği almak ise sayın Demirel'in ve onun hükümetinin sorumluluğu ve görevidir. İşte bu görev, bugüne dek diğer olaylarda da olduğu gibi bu olayda da getirilmemiştir. Bundan sorumlu Sayın De- 


mirel ve onun hükümetidir. 
şunu açıkça beli"tmek iste- 


rim ki, ileri demokratik bir düzen savaşımından asla vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka Türkiye'de demokratik düzen kurulacak halkımız bunu mücadelesi ve oylarıyla gerçekleştirecektir. 
Olayda hayatını kaybedenleri işçi sınıfımız unutmayacaktır. 
Ailelerine yakınlarına ve halkımıza DİSK adına baş sağlığı diler, yaralananlara geçmiş olsun deriz. 


Olayları değerlendirmek üzere DİSK Genel Yönetim Kurulu ile Başkanlar Konseyi bugün ortak toplantıya çağırılmıştır. 

Üyelerimizin, tüm emekçi ve ilericilerin tahriklere kapılmamalarını, dikkatli ve uyanık davranmalarını, itidallerini kaybetmemelerini özellikle vurgu- 


lamak istiyorum. 
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Emperyalizmin ortağı yerli tekelci burjuvazi, burjuva demokrasisini ve onun hukukunu bile reddetmektedir. Onun yerine kanlı faşizmi tırmandır- 


maktadır. Öbür yandan, işçi sı- 


nıfının örgütlü öncülüğünde tüm emekçiler ve yurtsever güçler, demokrasinin ve hukukun gerçek savunucusudurlar. 


Çağımız, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Demok: rasi ve ilerleme güçlerinin başarılarının yeni yeni boyutlar kazandığı bir zamanda yaşıyoruz. Dünya sosyalist sistemi, emeğin çıkarları toplumun yeniden örgütlenmesi çalışmasında dev başarılar ortaya ko- 
250 


yuyor; ınsanlığın mutlu ve özgür yaşamının maddi temelle rini kuruyor. 

Kapitalist ülkeler işçi sınıfı hareketi, kayda değer kazanımlar elde ediyor. Ulusal kurtuluş savaşları, emperyalizmin ve onun yeni-sömürgeciliğinin 


- temellerine vura vura ilerliyor. 


Emperyalizm, eski zamanlar- da elinde tuttuğu mevzilerini bir bir kaybediyor ve geriliyor. 
Geriledikçe aozgınlaşıyor, insanlık düşmanı yüzünü iyiden iyiye açığa vuruyor. Uluslararası ilerleme ve barış güçlerinin kazanımları, uluslararası yumuşama sürecini derinleştiriyor. Buna karşılık dünyada yumuşamanın maddi 


güce dönüşmesinin hızlanma sı, her ülkedeki demokrasi ve ilerleme savaşçılarına yeni yeni olanaklar veriyor. 

İşçi sınıfımızın örgütlü güçleri, uluslararası güçler dengesinin ilerici insanlıktan yana döndüğü günümüzde, sömürüye ve faşist tırmanışa karşı, İLERİ DEMORATİK BİR DÜZEN: için osavaşımını yükseltiyor. 
Ulusal demokratik güçlerin eylem birliği, işçi sınıfımızın başı çektiği bu birlik, pekişiyor. 
Bu süreç ise, işbirlikçi tekelci burjuvazinin ve onun iktidarı nın gerici saldırısının daha da artmasına ve azgınlaşmasına neden oluyor. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin eli kanlı MC'si, 


faşist çetelerle karanlık örgütlerini kullanarak ve mdocu bozguncu unsurlarla işbirliği yaparak emekçi yığınlarq saldıriyor. Bunu yaparken, burjuva demokratik özgürlükleri çiğniyor, burjuva demokratik ku- 


rumlara saldırıyor, hukukun kendisini de inkâr ediyor. Öbür yandan, işçi sınıfının Öncüsü olduğu tüm emekçi yığınlar ve yurtseverler, örgütlü güçleriyla demokrasi bayrağını yüksekte tutuyorlar. Burjuvazinin reddettiği yasal kazanımların ve özgürlüklerin gerçek savunucusu olduklarını dosta ve düşmana gösteriyorlar. 

Bu gerçek, 1 Mayıs 1977'de, işçi sınıfı hareketimizin onurlu damgasını taşıyan o görkemli yığınsal gösteride bütün açık lığıyla gözler önüne serilmiş: tir. 

İşçi sınıfımızın sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK, emekçilerin Anayasa'daki kazanımları arasında yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanarak 1 Mayıs 1977'deki o ihtişamlı ve disiplinli gösteriyi örgütlemiştir. Bunu yaparken, sömürüye ve faşist tırmanışa karşı ileri demokratik bir düzen için savaşımında Anayasal bir kazanımına sahip çık- 


mış, onu bir kez daha hayata geçirmiştir. 1 Mayıs yığınsal eylemine, CIA emrindeki gerici - faşist güçlerin maocularla el- birliği yaparak yönelttikleri kanlı saldırı, işbirlikçi tekelci buriuvazinin burjuva demokrasisinin kendisini bile reddettiğinin canlı kanıtıdır. Çünkü tekelci burjuvazi, Sınırlı da olsa emekçilerin demokratik özgürlüklerini toptan yoketmeyi hesaplamaktadır. Bu hesap, faşist tırmanışın bir parçasıdır. 


Sömürü ve faşist tırmanış, demokratik özgürlüklerin düşmanıdır. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin ve onun iktidarının özgürlük havarisi» maskesi, artık hepten düşmüştür. Maskenin altından, sömürücülerin çirkin yüzü ortaya çıkmıştır. 
İhtişamlı 1 Mayıs 1977 yığınsal eyleminde, yüzbinler, faşist 
141 ve 142. maddelerin Ceza 
Yasası'ndan çıkarılmasını ve işçi sınıfının siyasal örgütlenmesinin önündeki demokrasi düşmanı yasağın kaldırılmasını bu can alıcı demokratik istemi-yükseltmişlerdir. Bu kayda değer istem de, emekçi yığınlarının işçi sınıfının örgütlü öncülüğünde demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıktığını göstermektedir. Emekçi yığın- 


lar, sadece burjuva demokrasisine de sahip çıkmakla kalmıyor; daha da ileriye, İLERİ DEMOKRATİK BİR DÜZEN savaşımını hızlandıracak istemlere uzanıyorlar. Bu yoldaki istemlerini ileri sürüyorlar. 

İhtişamlı ve disiplinli 1 Mayıs yığınsal gösterisine gerici - faşist güçlerin yönelttiği si- 
‘lahlı saldırı, bir şeyi daha iyice ortaya sermiştir: İşbirlikçi tekelci burjuvazi ve onun faşist çeteleri, maocularla işbirliği yaparak, halkımızın en temel haklarından «yaşama hakkına silahlı saldırı düzenlemiştir. Anayasa'da bir kazanım olarak yer alan «yaşama hakkı»na saldıran gericilik güçleri, insanlık düşman olduklarını inkâr edilemez bir biçimde konutlamışlardır. İşbirlikçi tekelci burjuvazi ve siyasal ik-. 
tidarı bu konuda da suçüstü yakalanmıştır. 


Evet, bir zamanlar «özgürlük», «demokrasi» ve «insan hakları» şampiyonu geçinen burjuvazi, bugün bir kez daha suçüstü yakalanmıştır. Çağımızda insan „onurunun bayrağı, işçi sınıfının örgütlü gücünün başını çektiği emekçi vığınların, tüm ilerici insanlığın elinde yükseliyor. 
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İşçi sınıfımızın 1 Mayıs gösterileri kana bulandı. 

İşçi sınıfımızın öncülüğünde gün geçtikçe güçlenen ve yeni atılımlar gerçekleştiren demokrasi ve ilerleme. 
savaşımını durdurmak isteyen faşist çeteler halka ateş açtı, can aldı. 

1 Mayıs'ta şehitler verdik. 
İşçi, öğretmen, öğrenci, kadın, erkek, çocuk 36 yurtsever alçakça öldürüldü. 

Sıradan bir ölüm değildir 

1 Mayıs şehitlerim'zin ölümü. 
Sıradan bir saldırının kurbanları değildir onlar. 
Tersine Türkiye tarihinin akışını geriye döndürmek isteyen, ne pahasına olursa olsun ilerici, halktan yana bir iktidarın işbaşına gelmesin! 
önlemek için herşeyi göze almış geniş çaplı büyük bir bir tertibin sonucu hayatlarından oldular. 
Faşist güçler onların ölüsü üzerinden tırmanışlarını hızlandırmak, işçi sınıfına ve ilerici güçlere korku salmak için katlettiler onları. 

Onlar faşizme geçit vermemek için öldüler. Onlar boşuna ölmediler. Bu savaşımın ölümü bile göze alanların savaşımı olduğunu bir kez daha ispatladılar. 
İşçi sınıfımız 1 Mayıs şehitlerini hiç unutmayacak, anılarını yaşatacak. Ve bu cinayetlerin sorumlularından mutlaka hesap 

soracaktır 


1/Mayıs şehitlerimiz 


ZİYA BAKİ: 
UZEL fabrikasında işçi. 
Maden-iş üyesi. 


KAHRAMAN ALSANCAK : 
UZEL fabrikasında işçi. 
Maden-lş üyesi. 


NİYAZİ DARI : 

Kutlutaş fabrikası/Ankara. 
İşçi. Türkiye Maden-İş üyesi. 24 yaşında. 


M. ATİLLA ÖZBELEN : 
Ders Aletleri A.Ş. İşyerin- de çalışan işçi. Türkiye Maden-İş üyesi. 


HASAN YILDIRIM : 
UZEL fabrikasında işçi. 31 
yaşında. Maden-iş üyesi. 


LEYLÂ ALTIPARMAK : 
1957 yılında Diyarbakır'da 
doğdu. TÜS-DER üyesi. 
Hemşire. Ankara Nümune Hastahanesinde çalışmaktaydı. 


ÖMER NARMAN : 

1942 Erzurum Narman doğumlu. Bakırköy'de Sultan Murat İlkokulu öğretmenlerinden. TÖB-DER üyesi. 


MUSTAFA ELMAS: 

Evli ve iki çocuklu. Hoca İshak İlkokul Öğretmeni. 
Mustafa Elmas 1944 Malkara doğumlu, TÖB-DER üyesi. 

HİKMET ÖZKÜRKÇÜ : 
1938 Siverek doğumlu. Evli, 4 çocuğu var. Öğretmen. 
TOB-DER Karamürsel şubesi üyesi. 

DİRAN NERGİS : 


29 yaşında. Otopark bek- . 


çisi. 


KENAN ÇATAK : 

1946 yılında Iğdır'ın Melekli Köyü”nde doğdu. Kabataş Ticaret Lisesi'nde Matematik Öğretmenliği yapmaktaydı. TÖB-DER üyesiydi. 

BAYRAM ÇITAK : 

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Emlekhüyük köyü doğumlu. Yıl: 1940. Ankara, Çankaya Derbent İlkokulu Öğretmeni, son görevde bulunduğu ilkokulu. TÖB-DER üyesi. 


HÜSEYİN KIRKIN : 

1951 yılında Çorum'da doğdu. Site Öğrenci Yurdunda işçi olarak çalışıyordu. Oleyis Sendikası üyesi. 


NAZAN ÜNALDI : 

1958 doğumlu. Yabancı 
Diller Yüksek Okulunda öğrenci idi. 


MERAL ÖZKOL : 
Evli. SSK Beyoğlu hastahanesinde çalışıyordu. 


KIYMET DUMAN : 
Haydarpaşa Göğüs Cerrahisinde hemşire. 


RASİM ELMAS : 

1932 doğumlu. Evli, iki çocuğu var. Ar-Film Stüdyosunda işçi olarak çalışıyordu. 


NAZMİ ARI: 
Evli, bir çocuğu: var. Toplum polisi. 


BAYRAM İYİ: 


50 yaşında, evli, 5 çocuklu. 
Serbest inşaa: ustası olarak çalışıyordu. 


AHMET GÖZÜKARA : 

Maraş - Elbistan doğumlu, evli, iki çocuk babası. Ahmet Gözükara son olarak Sultanahmet Ticaret Lisesinde öğretmenlik yapmaktaydı. TÖB-DER üyesi. 


ERCÜMENT GÜNKUT : 
Fransız Filolojisinde Öğrenci. 


ALEKO KONTEUS: 
68 yaşında, müstahdem. 


MEHMET ALİ GENÇ: 
Büyük Maksim Gazinosun- da gece bekçisi. 

HACER İPEK SAMAN: 
İst. Üniversitesi Eczacılık Fak., öğrenci. 


SİBEL AÇIKALIN : 

19 yaşında. Fen Fakültesi 
öğrencisi. 

KARABET AKYAN: 

55 yaşında, işçi. 


JALE YEŞİMİL : 

17 yaşında, Rıza Pehlevi 
Lisesi öğrencisi. 

KADİR BALCI : 

35 yaşında, tezgâhtar. 


HAMDİ TOKA: 
33 yaşında, seyyar satıcı. 


HÜLYA EMECAN : 
20 yaşında, evli, ev kadını. 


BAYRAM SÜRÜCÜ : işci. 
MUSTAFA ERTAN : Öğren- 
Cİ, 


ALİ YEŞİLGÜL 
YÜCEL ELBİSTANLI 
ÖZCAN GÜRKAN 
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... ve DİSK 


© Panik içinde Kazancı yokuşundan aşağı kaçmaya çalışan halka, yokuşun alt kesiminden yukarı doğru beyaz Renault'dan ateş açanlar ve halkı panzerden de açılan ateşle arada bırakanlar kimlerdir? 


6 İlk silâh seslerinden sonra Sular İdaresi üzerinden alana yaylım 
ateşi açan saldırganlar kimlerdir? Olaylardan sonra bunların bir kısmı silâhlarını atarak polise teslim olmak zorunda kalmışlardır. 
Polis, bunları önce Taksim Umumi Helâlarının arkasındaki açık hava garajında saklanan askeri birliklere teslim etmiş, daha sonra da geri alarak götürmüştür. Bu kişiler şimdi nerededir? Birinci derecede suçlu bu karanlık kişiler kimdir? 


© Sular İdaresi'nden açılan ateşle aynı zamanda Intercontinental otelinin alt terasından ve 5. katından alana ve kürsüye doğru uzun menzilli otomatik silâhlarla yaylım ateşi açanlar kimlerdir? Otelin önü iki sıra toplum polisi ile dolu olmasına rağmen, bunlar niçin yakalanamamıştır? Emniyet yetkilileri, vali, başbakan, içişleri-adalet bakanları gerek Sular İdaresi üzerinden, gerekse otelden ateş açıldığını niçin saklamaktadır? Olayı gören bazı gazeteciler ve gazeteler gerçeği yansıtmaktan neden çekiniyorlar? 


© lik silâh sesleri duyulduktan kısa bir süre sonra Tarlabaşı kavşağındaki Adalet Partisi binasından kitlelerin ve DİSK görevlilerinin üzerine dinamit ya, da bomba gibi patlayıcı maddeyi atanlar kimlerdir? Bunlar niçin yakalanamamıştır? 

© Yaylım ateşinden sonra kalabalık içinde ilk panik başladığında alandaki polis panzeri niçin arka arkaya kürsü doğrultusunda ses bombaları atmaya başladı? Panzeri kullanan polisler ses bombasının ne zaman ve hangi koşullar altında kullanılacağını bilmiyorlar mıydı? Yüksek tonda ses çıkaran bu bombaların paniği arttıracağı açık değil miydi? 


© Aynı panzer panik içinde Kazanc yokuşuna doğru kaçan kalabalığa niçin ateş açmış ve niye o yokuşun aşağısında mevzilenmiş beyaz Renault'nun üzerine yönlendirilmemiştir? 

© Yaylım ateşlerinden sonra panzer, Sular İdaresi ile Oleyis bina- sı arasında ve Tarlabaşı girişinde otomatik silâhlarla ateş açanların önüne geldiği halde neden geriye dönmüştür? 


© Kazancı yokuşunun başındaki Pamuk eczanesinin bulunduğu binanın üstünden alana yaylım ateşi açanlar ve daha sonra silâhları bulunanlar kimlerdir? 


soruyor 


@ MKE yapısı kurşunlar delil olarak elimizdedir. Bilindiği gibi bu kurşunlar yalnızca emniyet kuvvetlerinde bulunur. Taksim alanında bu kurşunların ve kovanların ne işi vardır? 

© Alana giren beyaz renkli Renault arabadan halka ateş açan dört kişi kimdir? Kalabalığı yararak Gümüşsuyu'na doğru ilerleyen bu arabayı, alanın tüm kenarı boyunca mevzilenmiş olan polis kuvvetleri niçin yakalamamıştır? Panzerler ve diğer emniyet araçları bu arabanın peşine niçin takılmamıştır? 

© Aynı anda İnterkontinental Otelinin sağındaki çiçekçi kulübelerinin üzerinden otomatik silâhlarla ve MKE yapısı mermilerle alana ateş açanlar kimlerdir? 

© Tarlabaşı kavşağında Maocu komandoların yaylım ateşine maruz kalan DİSK güvenlik ekiplerine Malta dolmuşlarının kalktığı yerden ateş açıp, görevlileri iki ateş arasında bırakanlar kimlerdir? 
Bu şahıslar MKE malı kurşunları nereden bulmuşlardır? 

© 1 Mayıs'tan önceki günlerde «1 Mayıs'ta kanlı olaylar çıkacağı - nın» çeşitli şekilde sağ basında sürekli ele alınması bir rastlantı mıdır? 

© Interkontinental Oteli içersinde bulunup, ellerindeki telsizle, olayların birkaç dakika sonra başlıyacağını bildiren üniformasız ki - şiler kimlerdir? 

© 1 Mayıs sabahından itibaren birtakıp grupların saptanan güzer - gâhların dışında toplanmasını ve yürümesini, emniyet kuvvetleri neden önlemedi? 

© Saraçhane tarafından gelen kortejin DİSK'li işçilerden oluşan büyük bölümü Şişhane'yi çıkıp Tarlabaşı istikametine döndükten sonra, .polis, Tünel istikametine akışı önlemek için kurduğu barikatı niye kaldırmıştır? 

© 2 Mayıs 1977 akşamı İçişleri ve Adalet Bakanlarının yaptığı ortak açıklamada gerçekler niçin tahrif edilmektedir? İlk silâh atışlarının miting alanının dışından, maocu grubun bulunduğu Tarlabaşı caddesinden gelmiş olmasına rağmen, Bakanlar niçin ilk silâh atışlarının alanın içinden yapıldığını öne sürmektedirler? 
Çevre binalardan açılan yaylım ateşlerinden niçin söz edilmemektedir? 

© 2 Mayıs 1977 günü DİSK yöneticileri hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olmasına ve sadece miting tertip komitesinin ifadesi- ne başvurulmuş olmasına rağmen 2 Mayıs 1977 günü sabahı İstanbul Valisi, DİSK yöneticileri hakkında soruşturma açıldığını ileri sürmüştü. Soruşturma açma yetkisinin Savcılarda olduğunu Vali bilmiyor mu? 


oya 


amm, 


1 Mayıs 1977 
“bütün dünya emekçilerinin 

savaşımında yeni bir gün, 

DUNYA SENDİKALAR 

FEDERASYONU 


Dünya Sendikalar Federasyonu sekreterliği, emekçilerin uluslararası günü olan 1 Mayıs nedeni ile, tüm dünya emekçilerinin ortaya koyduğu eylemleri büyük bir dikkatle inceledi. 


Kapitalizmin bunalımının derinleştiği ve bunun sonuçlarının emekçilerin iş ve yaşam koşullarını etkilediği bir ortamda, gelişmiş veya gelişmemiş kapitalist toplumlarda, tekellere ve onun emrindeki hükümetlere karşı, emperyalizmin baskısına ve sömürüsüne karşı, barış, demokratik özgürlükler ve sendikal haklar için, insanca yaşama hakkı ve toplumsal ilerleme için büyük gösteriler düzenlendi. 


Geleneksel olarak, sosyalist ülkelerde, 1 Mayıs, kapitalist ekonominin artan sorunlarının ak- 


E.-Pastorino 


sine sosyalist ülkelerin elde ettikleri başarıların, emperyaliz- 


me ve çokuluslu kuruluşlara karşı emekçilerin ve halkların oluşturdukları uluslararası dayanışmanın kutlandığı bir gün niteliğindedir. 


Emekçilerin artan bu savaşımları karşısında, gerici güçler korkuya düşmekte ve birçok ülkede, emekçilerin barışçı gösterilerine karşı baskılar uygulamaktadırlar. 


Daha önce de, federasyonumuzca teşhir edilen Türkiye'deki İstanbul olayları, bu olayların en önemlileri ama ne yazık ki teki değildir. El Salvador da, göstericiler ve baskı güçleri arasında çıkan çatışmada 9 kişi ölmüş ve birçok kişi ağır yaralanmıştır. Madrid'de, baskı 


s güçlerinin giriştiği hareket, ge- 


(DSF Başkanı ) 


nde yüzden fazla yaralı insan bırakmıştır. Şili'de Pinoğhet cuntası, sendikal hareketin geniş kesimlerince, başkentin tutumunu sürdürmüştür. Uruguoy ve diğer ülkelerde, emekçilere ya gösteri düzenlemeleri yasaklanmış ya da onlar, şiddetin kurbanı edilmiştir. 


Dünya Sendikalar Federasyonu sekreterliği, emekçilerin uluslararası gününde, onlara karşı girişilen baskıları kamu oyuna teşhir eder. Sendikal hak ların, insan haklarının, özgürlüklerin, çalışma haklarının korunması ve ücretlerin dürüstçe ödenmesini sağlamak içın, emekçilerin uluslararası dayanışmasını ve sendikal hareketlerinin eylem birliğini daha da arttırmasının gerekliliğini yineler. 
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İşci sınıfımızın örgütlü bilinçliliği karşısında: karşı-devrimin 71 Mayıs 


tertibi boşa çıktı 


«KİMSE KİTLELERİ SAVAŞIMDAN VAZGEÇ'REBİLECEĞİ HAYALİNE KAPILMASIN. KİMSE 1 MA-YIS'DA KAYIPLARA UĞRADIK DİYE KİTLESEL SAVAŞIMIN BU EVRENSEL BİÇİMİNDEN TAVİZ VE-RECEĞİMİZİ SANMASIN. KİMSE MİTİNG ALANI KANA BOYANDI DİYE, İŞÇİ SINIFININ ULUSLAR-ARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ OLAN 1 MAYIS'A, DİLEĞİMİZ, HASRETİMİZ, GE-I ENEĞİMİZ 1 MAYIS'A GÖLGE DÜŞTÜ SANMASIN..» 


JSK'in öncülüğünde düzenlenen işçi sınıfımızın 1 Mayıs gösterilerine saldırarak 34 

yurttaşımızın ölümüne ve 200'e yakın işçi ve yurtseverin yaralanmasına yol açan olayların ardında hangi güçlerin yattığı gün geçtikçe aydınlanıyor. Belli gerici çevrelerin olaydan DİSK" sorumlu tutma girişimleri iflas ederken, biryandan da kanlı tertibin planlayıcı ve uygulayıcıları- nın doğrudan yabancı ve yerli karşı devrim merkezlerine bağlı oldukları gerçeği ilerici çevreler ve kamuoyu tarafından doğrulanıyor. 


DİSK olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada cinayetlerin gerçek faillerini açıklamıştı. Genel Başkan Kemal TÜRKLER 2 Mayıs 1977 günü basına ve kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada şöyle diyordu: «İşçi sınıfının 1 Mayıs gösterisini kana bulayan faşist ve maocu saldırganlar MC'nin, emperyalizmin ve CIA'nın hizmetindedirler. Bu çev- 


relerin amacı işçi sınıfımızın yükselen savaşımını önlemek, MC'yi kurtarmak ve seçimleri yaptırmamaktır. Büyük sermayenin amacı, bu faşist ve maocu saldırganları silâhlandırarak seçimlerin demokratik güçlerden yana sonuçlanmasını önlemektir.» 


DISK'in ilk günden koyduğu bu teşhis bugün geniş ölçüde doğrulanmıştır. Gerçekleri örtbas etmek mümkün olmamıştır. Son olarak CHP'nm sayın Genel Başkanı da, 1 Mayıs'da işlenen cinayetlerin ardında bir tertibin yattığını ve bu ter- 


tibin 12 Mart'ın karanlık güçleri tarafından ger- 


çekleştirildiğini oçıklamış bulunmaktadır. 12 
Mart'taki faşist uygulamaların sorumlulularının, 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ABD emperyalizminden ve onun karşı-devrim örgütü CİA'dan bağımsız olmadığı hatırlanırsa, 1 
Mayıs'da işçi sınıfımıza ve ilerici güçlere karşı girişilen kanlı saldırının, emperyalizmin uluslararası plandaki haik düşmanı girişimlerinin ve onun Türkiye'deki işbirlikçisi MC'nin iki yıldır sürdürdüğü faşist tırmanışın bir parçası olduğu hemen görülür. 


Bunun en açık kanıtı, 1 Mayıs saldırısının ertesinde olaydan DISK”i sorumlu tutma çabalarıdır. 


Katliamın gerçek failleri, kendi suçlarını örtbas etmek ve işçi sınıfımıza ve onun sendikal örgütü DİSK'e karşı giriştikleri toplu saldırıyı sürdürmek amacıyla bütün olanaklarını kullanarak kamuoyunda DİSK'i suçlu göstermeye çalıştılar. 


Başbakan Demirel, AP, MHP ve onun faşist lideri, tüm gerici basın, maocu profesyonel: kundakçılar hep birlikte cinayetlerin suçunu DİSK'e yüklemeye çabaladılar. Olayların gelişme biçimini tamamen tahrif ederek, alan dışından girişilen saldırıyı, «karşıt sol grupların alandaki çatışma- sı» şeklinde göstermeye çalıştılar. İstanbul Valisi hiçbir gerçek payı olmamasına rağmen DİSK yöneticileri hakkında soruşturma açıldığını ileri sürdü. TRT mikrofonları dakikalarca Türk - İş yönetiminin DİSK'i suçlayan ısmarlama bildirilerine ayrıldı. D.SK'i soyutlamak ve suçlamak için mümkün olan herşey yapıldı. 


urası açıktır ki, 1 Mayıs günü saldırıya uğrayan DİSK'tir. Türkiye işçi sınıfıdır, ilerici güçlerdir. 1 Mayıs Alanı'nda toplanmış 


100 binlerce insan, en doğal istemlerini dile getirirken, ekmek, barış ve özgürlük haykırışlarıyla, tarihimizin en görkemli mitingini, tüm gerici güçlere korku salan bir gösteriyi gerçekleştirirken saldırıya uğramışlardır. 


İşte gerici propcgandanın, MC sözcülerinin boğuntuya getirmek istedikleri asıl önemli konu budur, Kanlı saldırıdan mağdur olanlar, emperyalizme bağımlı bu kapitalist sömürü düzeninden mağdur olanlarla aynı insanlardır. Saldıranları ve tetik çeken hain elleri yönetenler de aynı sömürü düzenin sürdürücüleri ve bunların siyasal temsilcilerinden başkaları değildir. Bunlar saldırıya uğrayanları suçlayarak, kendi kendilerini ele vermişlerdir. 1 Mayıs'tan sonra DİSK'i suçlayan kim varsa, 1 Mayıs alanında yatan 34 ölüden sorumludur, cinayetlerde payı vardır, suç ortağıdır. 


Fakat bütün bu alçakça tertip ve saldırılar boşa çıkıyor. 1 Mayıs tertibi başarılı olamadı. DİSK olarak, işçi sınıfı olarak, ilerici güçler olarak önemli kayıplara uğradık, ama bugün gene dimdik ayakta duruyoruz. İşçi sınıfının örgütlü bilinçliliği karşısında gerici tertipler iflas etti. İleri demokratik düzen savaşımında DİSK, gerici güçlerin yüreğine korku salmaya devam ediyor. İşçi sınıfının onlarca yıllık fedakâr ve çalışkan savaşımının şanlı ürünü DİSK'i makineli tüfeklerle yok edebileceklerini hayal edenler bir kere daha aldandı. 


DİSK'e karşı girişilen silahlı saldırı ve karalama kampanyası ile Türk - İş"i içine düştüğü ihanet batağından kurtarabileceklerini hayal edenler ve DİSK'e küfrederek can çekişme süreçlerini uzatabileceklerini sanan Türk - İş yöneticileri, bir kere daha akıntıya kürek çektiklerini gördüler. Yakin günler, görmeyenlerin gözüne, sınıf sendika cılığı gerçeğini bir kere daha sokacaktır, 


Yüzbinlerin mitinginde kan dökerek ortalığa terör ve ölüm korkusu salarak ilerici güçlerin birliğini engelleyeceklerini sananlar, daha 1 Mayıs' in haftası dolmadan İzmir'de gereken cevabı aldılar. Türkiye halkının demokrasi talebinden üç beş kiralık ajanın ve moacunun saldırısıyla vazgeçeceğini, korkudan mücadeleden döneceğini hayal edenler, ilerici güçlerin birliğinin daha da pekiştiğini korkuyla görüyorlar. 


Kanlı saldırı ve cinayetlerle halkın korkup sömürü ve baskıya karşı mücadeleyi bırakıp, CIA güdümlü MC belâsına, işbirlikçi tekelci sermayenin 


eli kanlı iktidarına bir dört yıl daha «evet» diyeceğini sananlar bir kere daha aldanıyorlar. 


1 Mayıs kanlı saldırısının boşa çıkmış olması 
özünde kapitalist sömürü düzeninin uluslararası ve ulusal plandaki iflasının bir kere daha gözler önüne serilmesinden başka birşey değildir. Barış, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizmden yana güçlerin Dünyada ve Türkiye'de sürekli güçlenmekte olması, gerici güçleri kudurtuyor. 
Kuduran ve gözünü kan bürüyen gericilik, saldırdıkça daha fazla batıyor. 


Mayıs'ta daha da bilendik. İşçi sınıfımızın 

o heybetli gücünü, o muhteşem 1 Mayıs 

gösterisini gerçekleştiren ileri bilincini gördük. Acımasızca saldıran, ölüm kusan gözü dönmüşlere rağmen bu gücün ve bilincin yara almadığını, işçi sınıfının gerilemediğini gördük. 


Dostu düşmanı daha iyi tanıdık. Faşizmden yana olanlarla demokrasi savaşçıları arasındaki ayırım, 1 Mayıs'tan sonra, DİSK'i suçlayanlarla DİSK'e destek olanlar şeklinde daha netleşti, Sınıfsal kamplar daha belirginleşti. Sınıf savaşımı 
1 Mayıs günü tam bir turnusol kâğıdı oldu. 


1 Mayıs'da ve sonrasında yaşananlar halk düşmanlarına karşı en etkin ve tek sonuca ulaştırıcı savaşımın kitlesel savaşım olduğunu doğruladı. 
Karşı-devrim bunun için 1 Mayıs'a saldırdı. Ve emekçi halkın buna cevabı, gene bu yüzden, kitlesel oldu. İşçi sınıfımız ve DİSK sömürü ve baskıya karşı savaşımını gene kitlesel savaşım biçiminde sürdürecektir. Kimse kitleleri savaşımdan 
vazgeçirebileceği hayaline kapılmasın. Kimse 1 
Mayıs'da kayıplara uğradık diye kitlesel savaşımdan, sınıf savaşımının bu evrensel biçiminden taviz vereceğimizi sanmasın. Kimse miting alanı kana boyandı diye, işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a, dileğimiz, hasretimiz, geleneğimiz 1 Mayıs'a gölge düştü sanmasın. 


Daha şimdiden tüm fabrikalardan, tüm işyerlerinden, «1 Mayıs 1978 için ileri» haykırışları yükseliyor. Sınıf bilincine ermiş işçiler 1 Mayıs kanlı saldırısının hesabını sormanın en geçerli biçimlerinden birinin önümüzdeki 1 Mayıs'da yeniden alanları doldurmak olduğunu biliyorlar. 


«Haydi 1 Mayıs'a» belgisi, yurdun dört bir yanından gerici güçlere korku vererek yine yükseliyor Mehmet KARACA 
Genel Sekreter 


TEPKİLER 


“DİSK ile 


dayanışmamızı 


açıklıyoruz ,, 


1 Mayıs'a yapılan a'çakça saldırı bütün yurtta geniş tepkiler uyandırdı. Tüm ilerici ve demokrat güç 
ve kuruluşlar bu tertibi prutesto ettiler, saldırının arkasındaki gerici ve faşist güçleri mahküm ettiler. 
Demokratik güç ve kuruluşların 1 Mayıs katliamını protesto ederken işçi sınıfımıza ve DİSK'e karşı gösterdikleri dayanışma, ilerici güçlerin birliğine yeni bir güç kattı. Faşist güçlerin hayalleri boşa çıktı. İşçi sınıfını korkutmak, geriletmek, onu diğer demokratik güçlerden tecrit etmek için 1 Mayıs katliamını tertirleyen'er, bu oyunun tutmadığını acı bir şekilde gördüler. Tersine bu saldırı işçi sını- 


fın: daha da hi'adi, demokratik güçlerin birliğini daha da pekiştirdi. 


barış derneği 


"güdülen amaç demokratik güçleri gözden düşürmekl., 


«Ülkemizde sömürüye son verecekleri demokratik düzenin kurulması yolunda gönül ve eylem birliği yapan kitlelerin gün geçtikçe bir çığ gibi büyümekte olduğunu gören ve dünyanın her köşesinde barışa karşı girişimlerde bulunan emperyalist 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güçlerle yerli. işbirlikçileri, faşistler ve maocuları kullanarak bu önüne geçilmez akımı durdurmak ya da yıpratmak için her çareye başvurmaktadır. Bu- 


. nun son örneği 1 Mayıs günü 


İstanbul'da görülmüştür. Toplumumuzun en geniş kesimlerini temsil eden yüzbinlerce emekçinin görkemli bir barış ve şenlik havası .içinde toplandıkları alanda insanlık dışı bir tertip uygulayarak işçi sınının büyük bayramı ulusal bir yas gününe çevirilmek istenmiştir. 1 
Mayıs günü Istanbul'da çatışma olmamış, demokratik ve barışçı güçlere suikast yapılmıştır. Güdülen amacın yüreklere korku salarak, halkı sindirmek iç ve dış sömürüye karşı sava: 


şim veren demokratik güçleri halkın gözünden düşürüp faşizme yolaçmak olduğu besbellidir.» 


MC iktidarıdır , 


«İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın büyük bir coşku ve disiplin içinde katıldığı 1 Mayıs gösterisi, emperyalizmin ve yer- 


YOLUMUZ 


SCi sm FINI 


' ynı pim 
Yg P“ 


li ortaklarının kışkırtıcı ajanları, gizli servislerin emrindeki kiralık katiller tarafından kana bulandı. Sömürücü ve gerici güçler tarafından önceden planlanan bu kanlı saldırı, halkımızın gün geçtikçe yükselen mücadelesini engellemeyi ve boğmayı hedef almıştır.» 

«1 Mayıs'ta emekçiler üzerine 


3 Mayıs'ta toplanan CHP Genel 
Yönetim Kurulu 1 Mayıs olayları 
| görüşülmüş; toplantı sonunda 
| bir bildiri yayınlanmıştır. CHP 
Genel Yönetim Kurulu'nun yayınladığı bildiri şöyledir: 


«1 Mayıs günü İstanbul'da yasal bir toplantı silahlı saldırıya uğradı. Bu yüzden demokrasi tarihimizin en kanlı olayı çıktı. Hükümete yakın bazı çevre- 
“ler saldırıda bulunanları, topluluğa ateş ağanları ve birçok bənə ölümüne ve yaralan- 


otomatik silahlarla ateş edenlerin miting alanının çevresine önceden belirlenen mevzilere 'yerleştirilen kışkırtıcı ajanlar ve kiralık katiller olduğu gerçeği apaçık ortada iken, sömürücü ve gerici güçler ile MC iktidarı ellerindeki tüm kitle haberleşme araçları vasıtası ile bu kanlı saldırıya sol gruplar arasında 


CHP GENEL YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI 


- dirmeye devam edecektir. 


masına neden olanları bir yana bırakıp, saldırıya uğrayanlara ve toplantıda da olaylarla da ilişiği bulunmayanlara gölge dü-. 
şürmeye uğraşıyorlar. 

Bu durum, ortada gizlenmeye çalışılan bir tertip bulunduğu yolundaki kuşkuları arttırmaktadır. 

Genel Yönetim Kurulumuzun görevlendirdiği bir Cumhuriyet Halk Partisi Kurulu İstanbul'da olayları incelemektedir. Bu incelemenin ışığında Genel Yönetim Kurulu, durumu değerlen- 


bir çatışma olarak göstermeye çalışmışlardır. Hükümet yetkililerinde olay böyle yorumlandı. 
Sermaye ve MC yanlısı basın olayı böyle sundu. MC'nin Şaban Karataş'ın işgalindeki TRT olayı böyle verdi.» 

«Bu kanlı saldırıdan sorumlu olanlar ve silahlı saldırganların gerçek kimlikleri gözden uzak 


= 
Lə 


` 


Açıktaki ve perde arkasındaki suçluları süratle saptamakta Türk adaletinin göstereceği başarı bu tür tertiblerin önlenmesi ve Türk toplumunun özlemini çektiği iç barışa kavuşabilmesi bakımından en etkin güvence olacaktır. 

İstanbul'daki vahim olayın nasıl düzenlendiği, süratle ortaya çıkarılabilirse, iki yıldır halkımızı yasa boğan kanlı olaylar dizisiyle ilgilitertiblerde büyük ölçüde aydınlanabilir.» 
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tutulmaya çalışıldı. Saldırganlar bulunup hesap sorulması gerekirken, saldırıya uğrayanlar ve mağdur olanlar suçlu gibi gösterildi. DİSK ve diğer ilerici örgütlere ve Belediye Başkanı gibi ilerici kişilere çamur atıldı.» 

«1 Mayıs katliamının sorumlusu MC iktidarıdır. Çıkarlarını savunduğu emperyalizm ve yerli ortaklarıdır. 


tabibler birliği 


"demokratik 


güçlerin geli . 
önlenemiyecektir,, 


«1 Mayıs törenine katılan yüzbinlerce kişinin paniğe sürüklenmesine yolaçan, ölüm ve yaralanma olaylarıyla sonuçlanan girişim, toplumdaki demokratik gelişmeden ürken çevrelerin ve onlara âlet olan grubların bir tertibi olmuştur.» 

«Sonuna kadar olaysız geçen büyük ve anlamlı yürüyüşün son anda kana bulanması aslında daha geniş boyutlu amaçlara yöneliktir. Bu olaylarla amaçlanan, halkın demokratik hakları, özgürlükleri, emeğin üstünlüğünü yansıtan toplantılara katılmasını engelleyen psikolojik bir ortam yaratmak; her toplantıda kanlı olaylar çıkacağı izlenimini sürdürmek, böylece çok yönlü baskı.ve terör ortamını gerçekleştirmektirs Olayı şiddetle protesto eder, bu tür hareketlerin toplumdaki gelişmeyi önleyemeyeceği görüşümüzü tekrarlarız.» 
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tüs-der 


"MC ve CİA güdümlü 

bir provakasyon ,, 


«Dün CHP'sinin mitinglerine, kitle örgütlerinin toplantılarına saldıranlar, işçi Sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1: Mayıs gösterisine katılanlara, 100 binlerce işçi ve emekçi yığınlara bir tertible saldırdılar.» 

«Tam miting dağılırken, alanın çeşitli yerlerine mevzilenmiş MC militanlarının, CIA ajanlarının ve uşakları Moocu Prova: katörlerin işçi ve emekçi yığınlara ateş etmeleri; polisin bombalar atarak panik yaratması silahlarla hedef gözeterek ateş etmesi olayın tam'bir MC, CİA 


ve MAOCU provakatör işbirliği , 


sonucu hazırlanmış bir tertib olduğunu göstermiştir.ə 


töh-der 
" MCVCİA ve 


«Yerli ve yabancı sermaye güçlerinin eli kanlı uşakları faşist ve moocu bozkurtlar MC ve CİA patentli bir provakasyonla, kitleleri yıldırmak için canavarca kan içtiler. Türkiye eğitim emekçileri altı üyesini otuzdört 


kardeşini yitirdi. Fakat bu tür saldırılan devrimci - demokratik güçlerin bağımsızlık, demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesini durduramayacaktır. 

1 Mayıs 1977'de Taksim alanında saldırıya uğrayan başta DİSK olmak üzere, tüm demokratik örgütlere, işçi sınıfımıza, emekçi halkımıza ve eğitim emekçilerine başsağlığı dileriz.» 


töb-der (İst Şb) 
”1 Mayıs'da çatışan taraflar yoktur ; silahlı ve kanlı tertip vardır,, 


«DİSK'in öncülüğünde düzenlenen tarihimizin gerçekten en disiplinli ve en yığınsal eylemi olan 1 Mayıs'a çok geniş bir öğretmen kitlesi katıldı. Öğretmenler İstanbul okullarından ve yurdun dört bir yanından gelerek işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın saflarındaki tarihsel yerlerini aldılar. Emekçilerin birlik-dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'a böylesine bilinçli ve disiplinli bir şekilde 
katılmaktan onur duyuyoruz. 1 
Mayıs'ta işçi sınıfımızla omuz omuza sendika ve grev hakkımız için, insanca bir yaşam için barış ve özgürlük için sesimizi yükselttik.» 

«Yüzbinlerin bu şanlı eylemini faşistler ve maocu çeteler kana boğdular. Yasal ve demokratik hakları için bir araya gelen yığınlar önceden tutulmuş mevzilerden otomatik silahlarla tarandı. Bu kanlı zulüm ve kitlesel katliam CİA tarafından 


uygulanmıştır. 1 Mayıs'ta çatışan taraflar yoktur, silahsız bir kitleye yönelen silahlı ve kanlı bir tertib vardır. Amaçlarına gelince, onlar demokrasi mücadelesi veren işçi sınıfımızı ve tüm demokratik güçleri saf dışı etmek, yıldırmak ve karanlık ortamda seçim yaparak gerici faşist güçlerin ömrünü biraz doha uzatmak istiyorlar.» 


ib 

” kitleleri yılgınlığa itme ve şaşırtma çabaları sökmeyecektir,, 


«1 Mayıs Pazar günü Taksim alanında emperyalist güçler ve ülkemizdeki işbirlikçileri CİA ve yerli uzantısı tarafından düzehlenen, faşist komandolar ve moocu faşistler tarafından gerçekleştirilen silahlı, bombalı saldırı sonucu 35 arkadaşımız öldürüldü, 200'ü aşkın ilerici, devrimci yaralandı, yüzlercesi gözaltına alındı.» 

«Toplumsal olayların gelişimi göstermektedir ki, egemen güçler gerici. faşist karması MC, 
sandıktan çikamayacağını, 5 
Haziran'da halkımızdan esaslı bir tokat yiyeceğini anlamıştır. 
Onlar seçimleri yapırmamayı bu nedenle göze almışlardır ve ülkeyi bir iç savaşa doğru sürükliyerek, halkımıza karşı savaş açmışlardır. Egemen güçler seçimlerin yapılmasını engelleyemezse bile, kanlı faşist ve terörle katliamla yıldırarak, işçileri, emekçileri seçim sandıklarının başından uzaklaştır- 


mak istemektedirler.» 

«Kanlı 1 Mayıs'ı yaralayan 

üzerimize saldıranlar, şimdide kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Kimi çevreler olayların sorumluluğunu sadece maocu faşistlerin üzerine atarak emperyalist çevrelerin işbirlikçisi tekelci sermayenin, CİA'nın ve yerli uzantısının sorumluluğunu gözden kaçırmaya, Demirel'leri Türkeş'leri, holdingçileri, gerici faşist karması MC” yi kurtarmaya çalışıyorlar. Kimi çevrelerde «CİA'nın bir oyunudur» diyerek maocu faşistlerin kanlı halk düşmanı yüzünü perdelemeye çalışıyorlar. Kitleleri şaşırtmak istiyorlar.» 


T. Yazarlar $. 


“amaç: demokrasi güçlerini parçalamak 


ve yıkmaktır ,, 


«İşçi bayramını kana bulayan eller aynı gün İspanya ve Yunanistan'da da cyni yöntemlerle tertibler düzenleyen uluslararası emperyalist tekelleri kiralık ajanlarıdır. 1 : Mayıs katliamı MC iktidarı işbaşına geleliberi yoğunlaşarak her gün sürmekte olan bir katliamın son ve en kanlı halkasıdır. Emperyalizmin amacı ve yakın hedefi bellidir. 
İşçi sınıfının ve en geniş halk yığınlarının çığ. gibi gelişen hoşnutsuzluğunu buskı ve terör le durdurmak, ürkütmek, artık engel olmaya güçlerinin yetmediği yaklaşan seçimleri hiç değilse amaçları doğrultusunda etkilemek, ülkemizin demokrat- 


laşma sürecini yavaşlatmak, 


saptırmak.» 


«Bu tür saldırılarla Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğü kısıtlanmak istenmekte ve faşizme davetiye çıkarılmaktadır. » 


güçlerin tertibiyle kana bulandı ,, 


«ışçı Sınıfının birlik dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs egemen sınıfların tertibiyle kana bulandı.» 
«Ülkemizde geniş emekçi yığınlar üzerindeki baskı ve şiddet uygulayarak devrimci demokratik mücadeleleri engellemeyi amaçlayan egemen sınıflar yıllardır sürdürdükleri ve özellikle şu seçim döneminde yoğunlaştırdıkları halka karşı saldırıların en vahşi örneklerinden birini Taksim'de tertiblediler ve uyguladılar.» 
«Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 1 Mayıs'ların engellenemediğini, engellenemeyeceğini söylemektedir. » 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ortak açıklamalar 


"oyunları tüm demokratik güçlerin eylem birliği bozacaktır ,, 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ (İGD), DEVRİMCİ HALK 
KÜLTÜR DERNEĞİ, İSTANBUL DEVRİMCİ DEMOKRATİK 
KÜLTÜR DERNEĞİ, DOĞU KARADENİZ KÜLTÜR 
DERNEĞİ 

«Günümüzde gerici-faşist güçler ile ilerici devrimci güçler arasında savaşım her geçen gün daha keskinleşiyor. 
Uluslararası emeğin bayram günü olan 1 Mayıs gösterileri- nin en görkemli ve heybetlilerinden biri de Taksim alanındaydı kuşkusuz. 1 Mayıs gösterisinin bitimine az bir süre kala emperyalizmin kompiocu örgütü CİA ve yandaş örgütü yerli uzantıları faşistler ve maocu bozguncular bu görkemli gösteriye canavarca saldırmışlardır. Saldırının ve komplonun amacı; DİSK'i yoketmek, yaklaşan 5 Haziran seçimlerini sabote etmek, ilerici, devrimci, demokratik kuruluşları kapatmaktı, bunu başaramadılar. Fakat bu onları daha da saldırganlaştırıyor, yeni yeni provakosyonlar zemini yaratmak istiyorlar. 
Bu, oyunları tüm demokratik güçlerin eylem birliği boşa çıkarâcaktır.» 

TÖB-DER, TÜTED, TÜMDER, TÜS-DER İSTANBUL ŞUBELE- 
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Rİ, HALKEVLERİ İL KOORDİ-NASYON KURULU, İKD, İGD, KÖGEF, DEVRİMCİ HALK KÜL-TÜR DERNEĞİ, HALKÇI DEV-RİMCİ KÜLTÜR DERNEĞİ, 


DOSTLAR TİYATROSU, GİYİM İŞÇİLERİ BİRLEŞME VE DAYA-NIŞMA DERNEĞİ ORTAK AÇIK-LAMASI 

«Bu kanlı tertibte çatışan taraflar yoktur. Bu acımasız katliam Maocuları maşa olarak kullanan uluslararası tekelci sermaye ve onun içerdeki yerli ortaklarıyla CİA tarafından düzenlenmiş ve insafsızca uygulanmıştır.» 


FEDERAL ALMANYA TÜRKİYE DEMOKRATİK işçi BİRLİĞİ 
TÜRK SOSYALİST BİRLİĞİ 
ORTAK BİLDİRİSİ 

«MC'nin kurulduğundan bu yana hızlanan faşist saldırılar bu son katliamla doruğa ulaşmıştır. Ecevit'e yapılan son suikast girişimleri de aynı çevreler tarafından gerçekleştirilmiştir. 
MHP'li bozkurtların katlettiği 
200 insanın sorumluluğu da Demirel ve Türkeş'in omuzlarındadır. Ecevit bununla ilgili olarak şöyle demiştir: «Sokak eşkiyalarının başı hükümetin başındadır.» 

Terörün son dönemde azgınlaşmasının amacı 5 Haziran seçimlerinde haikın özgürce seçim yapmasının engellenmesidir. 

Faşistlerin, polisin ve maocuların bu iğrenç cinayetini mahküm ediyoruz. Kamuoyunu, basını radyo ve televizyonu, partileri, sendikaları ve barışsever tüm insanları, bu cinayet ve tertiblerine karşi çıkmaya ve Türkiye'de en temel insanlık hakkı olan yaşama hakkının sağlanmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.» 


EDİRNE'DE 9 DEMOKRATİK KURULUŞUN ORTAK 
AÇIKLAMASI 


«DISK'in düzenlediği 1 Mayıs uluslararası işçi bayramını kana bulayanlar CİA, MC ve onun çomakları faşist ve maocu bozkurtlardır.» 

«Günler önceden hazırladıkları oyun bozulmuştur. İşçi sınıfımız ve tüm ulusal demokratik güçler bir avuç katil karşısında yıl- 


, mayacaktır. 1 Mayıs deneyimi bunu kanıtlamıştır. Vermiş ol- 


duğumuz bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm mücadelesinde bu katliamıla bizi yolumuzdan bir adım geri götüremeyeceklerdir. 
Tarihin çarkını hiç bir güç geri döndürememiştir.» 


ESKİŞEHİR 
TÖB-DER, TÜTED, HALKEVLE- 
Rİ ESKİŞEHİR ŞUBELERİ, KİM-YACILAR DERNEĞİ, MİMAR- 
LAR - İNŞAATÇILAR VE MAKİ-NACILAR DERNEĞİ, ECZACI- 
LAR DERNEĞİ ORTAK AÇIK-LAMASI 

«1 Mayıs işçi bayramında Taksim'de meydana gelen olaylarda CİA ajanlarının, komandoların ve emperyalizmin yedek gücü maocu bozkurtların silahları ilerici halkımız üzerinde ölüm kustu» 

TÜMÖD VE TÜMAS İSTANBUL ŞUBELERİ ORTAK 
AÇIKLAMASI 

«1 Mayıs günü meydana gelen olaylar egemen güçler tarafından düzenlenen bir tertib ve provakasyon niteliğindedir.» 
«Son iki yılda Türkiye'de siyasal gelişimin doğrultusu gözönüne alınırsa 1 Mayıs tertibi- nin olaylar zincirinin ilk halkası olmadığı ne de son halkası olmayacağı açıktır.» 


M.BIRLIK GRUBU 


AÇIKLANMALI 


«Bütün anarşik olaylarda olduğu gibi, 1 Mayıs kanlı pazarın- da da vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan baş suçlu, gereken güvenlik tedbirlerini almayan hükümettir. Hüküme- 
“tin olayların çıkacağını bildiren MİT raporlarını, kamuoyuna açıklamalı haysiyetli bir davranışın gereği soymaktayız. Toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı ve özgürlüklerinin kullanılması, belli çevrelerce, yasalarımıza rağmen kısıtlanmak ve önlen- 


işçi sınıfımız ne dostunu unutur, ne de düşmanını... Çünkü işçiler, en sıradan haklarına kavuşmak için bi-Ae, çetin-zorlu savaşımlar veriyorlar. 
Bizim dostluklara verdiğimzi değerin büyüklüğü kadar düşmanlarımıza karşı müsamahasız oluşumuzun nedeni de bu noktadan kaynaklanıyor. 
İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ahmet isvan, 1 Mayıs 1977'de, baştan sona, işçi sınıfımızın yanında yer aldı. İşçiler ve tüm ilericiler, O'nun şahsında somutlaşan gerçek bir ilerici-demokrat tavrı hem yakından gördüler, hem bağırlarına bastılar. 

Gerici-faşist karması MC ve onun hizmetkörları ise, İsvan'a saldırdılar. 
Aleyhinde yürütülen kampanyayı şiddetlendirdiler, İstanbul Vulisi de bu karaya katıldı. 

İstanbul Belediye Başkanı 


İsvan 


mek istenmektedir. Ozgürlükçu demokratik düzeni uygulayan 


ülkelerin çelişkilerinden yararlanan bazı maceracı, hayalci unsurlar, kışkırtıcı ajanlar çıkabilir. Ama o ülkede mevcut hükümet elindeki tüm olanakları kullanarak bunları daha girişim halindeyken önlemek ya da etkisiz hale getirmek görevini taşır. Bu unsurların mevcudiyeti bahane edilerek siyasal ve diğer demokratik kuruluşların yasal haklarını kullanması engellenemez ve bundan dolayı da bu haklarını kullanan kuruluşlar suçlanamazlar. Siyasi Partilerin ve diğer demokratik kuruluşların yapacağı mücadelelerde güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu hak ve özgür- 


lüklerin kullanılmasında can ve mal güvenliğinin sağlanması hükümetin başta gelen görevidir. Ya kamuoyuna kendisini güçlü gösteren hükümet gerçekte güçsüzdür, bu nedenle olayları önleyememektedir, ya 


işçi SINIFI DOSTLARINI UNUTMAZ 


ise, İstanbul Valisinin 2.5.1977 günü radyo haber bülteninde okunan demecine şu cevabı verdi: 


«1 Mayıs töreni gibi, yüzbinlerce kişinin katıldığı bir top'antıda belde- nin düzenini ve esenliğini sağlamakla görevli bulunan İstanbul Belediyesi'nin gerekli önlemleri olması yasal bir zorunluluktur, 

Ben görevimin gereğini yerine getirerek 4 itfaiye aracı, 3 ambulans ve telsizli 8 zabıta otosuyla erken saatlardan başlayarak törenin sonuna kadar görev başında bulundum. Yaralıların en kısa zamanda hastahaneye götürülmelerinde, çıkartılan oto yangınlarının gecikmeden söndürülmesinde ve İstanbul'un bir çok yönünden gelen yüzbinlerce kişinin katıldığı kortejlerin kent yaşamını ak- 


da hükümet güçlüdür, fakat siyasal çıkarlarına uygun düştüğü için bu olaylara göz yummaktadır, hattâ tertiplemektedir. Hükümetin güçsüz olduğu kabul edilemez. Çünkü: Parla- 


mentoda gerekli desteği vardır. 
l 
Ayrıca devletin son derece ye- 


tenekli ve güçlü haberalma ve güvenlik örgütleri de emrindedir. Bu koşullar altında kanlı olayların şiddetini arttırarak sürüp gitmesinin önlenememesinin geçerli ve tutarlı hiçbir mazereti olamaz. Durum ve olanakların bu ölçüde elverişli olması karşısında olayların meydana gelmesi ve sürmesinin bir tek nedeni kalır, o da mevcut hükümetin siyasi çıkarları için bu kanlı olayların cereyanını arzulamasıdır. Ancak bu amacını gizlemek için bir olayda suçu bir kanada, başka bir olayda suçu karşıt bir kanada ya da bir örgüt içerisindeki sürtüşmelere yıkarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.» 


satmayacak ve düzenini bozmayacak biçimde Taksim alanına gelmelerinde bu önlemlerin ve araçlarımızın önemli katkısı olmuştur. 

Bu hizmetlerin değerlendirilmesin- de kınanacak tek nokta varsa, o da, ben yasal görevimi yaparken, görevli olup da görevlerinin başında bulunmayanların davranışıdır. 

Ben bu çok önemli ve acı olayın baştan sona görgü tanığıyım. Gerçeklerin aydınlığa çıkması için, bu konuda adli makamlara tanıklık etmeye hazırım.» 

Zorlukları yenmek, tüm emekçilerin ortak çıkarları için çalışmak ve halktan yana bir düzen değişikliği için engelleri halkla birlikte aşabilmek için Sayın İsvan'ın şahsında somutlaşan demokrat tavrın önemi büyüktür. 
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«LİDER KADROLARI AJAN KAYNAYAN MAOCU 
GRUPLARIN ETKİSİ ALTINDA BULUNANLAR ŞİMDİ BİR 
KERE DAHA OTURUP DÜŞÜNMELİDİRLER. KİME 
HİZMET ETTİKLERİNİ 
GÖRMENİN ZAMANI 
GELMİŞTİR ARTIK. 
MAOCULUĞUN HALK 
DÜŞMANI YÜZÜNÜ 
İLERİCİLİK MASKESİYLE GİZLEMEK MÜMKÜN 
DEĞİLDİR. 
MAOCU AKIMIN TESİRSİZ 
HALE GETİRİLMESİ GÖREVİ 
İŞÇİ SINIFININ ÖNÜNDE DURUYOR, BU GÖREV 
MUTLAKA YERİNE GETİRİLECEKTİR. BÖYLECE İŞBİRLİKÇİ TEKELCİ SERMAYENİN ELİNDEN 
BİR SİLÂH DAHA ALINMIŞ OLACAKTIR» 
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Uzunca bir süredir işçi sını- 


| fımıza ve ilerici güçlere karşı 


tam bir saldırı içinde bulunan maoculuk, 1 Mayıs faşist tertitibinde de sömürücü güçlere 
ve MC'ye maşalık etmiştir. 1 
Mayıs gösterilerindeki DİSK görevlilerine ilk ateşi açanlar ve bu sayede alanın etrafına daha önceden yerleştirilmiş faşist ajanların alanı taraması- na olanak sağlayanlar maocular olmuşlardır. Maocular, böylece gerici-faşist güçlerin kendilerinden beklediklerini yerine getirmişlerdir. 

CIA emrindeki ile MC'nin 
denetimindeki faşist güçlerin 1 
Mayıs'da maocu kundakçıları kullanacakları belliydi. Bunun hazırlıklarını önceden yaptılar. 
İstanbul ve İzmir'de afişlemeler sırasında iki maocu, kiralık katiller ve faşistlerce öldürül- 


, dü. Sonra bu olay istismar edil- 


di. 1 Mayıs katliamını plânlayan çevreler bu cinayetlerden işçi sınıfının yolunda ve onunla omuz omuza savaşım ilkesini benimsemiş ilerici gençliğin sorumlu olduğu -yalanını yaydılar. Maocu çeteler bu yalanın yayılmasına yardımcı oldular. Böylece maocu grupta- 


işçi sınıfı maocu çetelerden de mutlaka hesap soracak ! 


rın tabanı kızıştırılıyor, işçi sınıfına saldırıya kışkırtılıyordu. 1 
Mayıs'ta maocuların başlatma- ya kararlı olduklarını açıkladıkları saldırı, hem profesyonel faşist şebekenin önceden plânladığı silâhlı harekâtı yürütmesi: ne olanak sağlıyacak, hem de yapılacak katliamın kamuoyuna «karşıt sol gruplar arasındaki çatışmanın sonucu» şeklinde gösterilmesine zemin hazırlayacaktı. 

Maocular, ucu ta CİA'ya kadar dayanan bu plânlamada kendilerinden bekleneni yerine getirdiler. 

Bilindiği gibi maocu gruplar DİSK'e ve işçi sınıfına düşmandır. DİSK yöneticilerini ve DİSK'in ilkelerine bağlı işçileri «revizyonist» ve «sosyal faşist» diye adlandırmaktadırlar. 
Yani bunlara göre, DİSK işçi sınıfına ihanet içindedir. Akıllarınca DİSK'e karşı giriştikleri saldırıları bununla haklı göstermeye çalışmaktadırlar. 

Çeşitli maocu gruplar, 1 Mayıs öncesinde çıkardıkları dergilerde ve duvarlara yazdıkları yazılarda, 1 Mayıs'da uğursuz bir görev üstleneceklerini ister istemez belli ediyorlardı. 


1 Mayıs'tan bir kaç gün önce İstanbul'un çeşitli yerlerine maocular tarafından «1 Mayıs'da revizyonist zinciri kıralim» şeklinde yazılar yazıldı. 
Türkiye'deki maoculuğun müseccel temsilcisi durumundaki Halkın Sesi dergisi bu sözleri 
26 Nisan 1977 tarihli 106. sayısının kapak manşeti yaptı. Üstelik kapağa çizilen bir resim- de DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER ile Maden-İş Sendikamızın Genel Sekreteri Mehmet ERTÜRK'ün başına inen bir yumruk gösteriliyordu. Aynı derginin 1 Mayıs'la ilgili başyazısındq ise şu satırlar yer alıyordu: «Yolumuz üzerindeki en tehlikeli düşman revizyonizmdir. Revizyonist sendika ağalarını yıkalım, revizyonist ihaneti yıkalım, revizyonist zinciri kıralım.» (sayfa 11). Türkiye'deki maocu tahribatın en bilinçli yürütücüleri olan bu grup, olaylardan sonra da zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmış ve suçu diğer üç maocu gruba yikmıştır, 

Halkın Kurtuluşu adlı maocu dergi ise 25 Nisan tarihli 54. 
sayısında şunları diyordu: «1 Mayıs gösterilerine hazırlanalım. 1 Mayıs'da faşist, sosyal faşist terörü ve reformist engellemeleri yıkalım.» (sayfa 4). 


Diğer macou grup, Halkın Yolu dergisi, girişilecek saldırıyı şöyle haber veriyordu: «Bizim 1 Mayis bayramımız revizyonizme indirilmiş bir darbe olmalıdır. Revizyonizmi tecrit ederek, yenerek 1 Mayıs'ı kutlayacağız.» (Sayı 11, sayfa 1). 
Halkın Birliği adlı diğer maocu çete de ötekilerden geri kalmıyordu. Her çete kendi dergisin- de tabanını DİSK'e karşı kızıştırmakla yetinmiyor, bir de hep birlikte ortak bir bildiri kaleme 


alıp bunu dağıtıyorlardı. Halkın Kurtuluşu-Yolu-Birliği imzalı 1 Mayıs saldırı tahrikçisi bu özel bildiride şu satırlar yer alıyordu: «DİSK'in başındaki sosyal emperyalizmin işbirlikçisi sosyal faşistler ve bunlarla uzlaşma içinde olan reformistler...), «O halde 1 Mayıs 
1977 aynı zamanda sendikalar 
cephesindeki mücadelede de yeni ve güçlü bir adımın başlangıcı olmalıdır. Her türden sendika ağalığı yerle bir edilmelidir.» 

Yukarıya aldığımız satırlar maocu grupları ele veriyor. Sadece bu satırlar bile 1 Mayıs'a biz de katılmak istiyoruz, başka amacımız yok» iddialarının geçersizliğini göstermeye yeterlidir. Mitinge katılmak fiili ile yıkmak, kırmak, yerle bir etmek, fiillerinin hiçbir ilgisi ol-. 
madığı açıktır. Nitekim yıkıp, kırmak, saldırmak için geldiler. 
Yakıp kırmaya çalıştıkları işçi sınıfının örgütlü gücü, onunla omuz omuza mücadelede yer alan ilerici güçlerin birliği oldu. 
Amaçları da zaten buydu. Böy- 


` lece gerici-faşist güçlerle aynı 


amaçta birleştiler. Ama ne kadar başarılı oldular? DİSK gene ayakta, işçi sınıfı yine aralıksız mücadeleyi sürdürüyor; ilerici güçlerin birliği ilerleme- ye devam ediyor. Tersine işçi ve ilerici katilleri damgasını da yiyen ve faşist güçlerle olan işbirliği saklanamaz hale gelen maoculuğun gerçek yüzü iyice açığa çıktı. 

CIA güdümlü karşı-devrimci profesyonel şebekeyle birlikte ve onun elinde basit bir oyuncak olarak yerine getirdiği işlevden sonra, maoculuk, şimdi kendi suçunu gizleme çabasın- da. 

Peşlerine taktıkları birçok kandırılmış insanı etki alanla- 


rında tutmaya devam edebilmek için maocu gruplar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. 

1 Mayıs'tan sonraki ilk hafta dergilerini bile çıkaramadılar. İkinci hafta çıkardıkları dergilerde ilk ateşi kırmızı gömlekli DİSK görevlilerinin arasında bulunan sivil bir kişinin açtığı yalanını yaymaya çalıştılar. 
Akıllarınca bu yalanla işin içinden sıyrılacaklarını sanıyorlardı. 

Halbuki, Tarlabaşı girişinde maocuların açtığı ateşle DİSK görevlisi üç UZEL işçisinin ölmüş olması gerçeği, tüm maocu propagandayı (yıllardır sürdürülen ve sürdürülecek olan) iflas ettirmeye yetiyor. Yiğit DİSK işçileri, maocu saldırının karşısında dikildiklerinde, hem saldırganların alana girmesini önleyerek alandaki çok sayıda insanın yaylım ateşine uğramasını önlüyorlar, hem de maoculuğun tarihi iflasını hızlandırmaya katkıda bulunuyorlardı. 

Lider kadroları ajan kaynayan maocu grupların etkisi altında bulunanlar şimdi bir kere daha oturup düşünmelidirler. 


Kime hizmet ettiklerini görmenin zamanı gelmiştir artık. 
Maoculuğun halk düşmanı yüzünü ilericilik maskesiyle gizlemek mümkün değildir. 

Maocu akımın tesirsiz hale getirilmesi görevi işçi sınıfının önünde duruyor. Bu görev mutlaka yerine getirilecektir. Böylece işbirlikçi tekelci sermayenin elinden bir silâh daha alınmış olacaktır. 

1 Mayıs alanında yatan şe- 


, hitlerin hesabı maocu çeteler- 


den de mutlaka sorulacaktır İşçi sınıfı affetmez. Bunun bilinmesinde fayda vardır. 
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İşçi sınıfımız 1 Mayıs'ın görkemini, coşkusunu unutmayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramına 
katılan yüzbinlerce emekçi 1 
Mayısı kana bulayan gerici-fa- 


şist güçlerden, ajanlardan, maoculardan hesap soracak. 
MC'yi bozguna uğratacak. 34 
insanımızın kanına girenleri aklamaya çalışan ve hayasızca DİSK'e küfreden satılık, aşağılık, çanak yalayıcı kalemşörler ve kafalardan alçakça yalanlarının hesabını bir bir soracağız. 

Aldıkları paranın karşılığına yurtsever kaatillerini gizlemekle ödeyen kapitalizmin fırsatçı- sı basın organlarını, buralarda yalan 'kusanları faşist komandolardan ve maocu bozkurtlardan ayrı görmüyoruz. 

DİSK yasal teksip hakkını kullanacaktır. Fakat, dün olduğu gibi bugün bir kez daha bu paçavralar mahkeme kararlarına rağmen tekziplerimizi yayınlayamayacaklar. Çünkü suç ortaklıklarının, gerçeklerin ve canilerin ortaya çıkmasından korkuyorlar. 

Bazı sağ gazete yazarlarının 
öncesinde ve sonrasında 1 
Mayıs üzerine yazıları, onların 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SEÇMELER 


sağ basın yakayı 


ele vermiştir 


özgürlükten - demokrasi ve sosyalizmden ne denli korktuklarını gösteriyor, Ve korku onları daha da hırçınlaştırıyor, yara almış yırtıcı bir hayvan gibi azgınlaştırıyor. Bu zavallılar sürüsü aynı MC gibi tarihin çöplüğüne atılacaklar. 

1 Mayıs günü şehit edilen ve 
yaralanan kardeşlerimizin ailelerinin, gösteriye katılan yüzbinlerin, emekçilerin sermayenin bu ciğeri beş para etmez kemik yalayıcılarına özgürlüğün özgürlük düşmanlığı olmadığını gösterecekleri günler yakındır. 

CIA ve büyük sermaye patentli bu burjuva ideologları- nın 1 Mayıs öncesinde ve sonrasında yazdıkları arasındaki uyum ve bütünlük, kanlı komplonun bu çevrelerin bilgisi dışında olmadığını göstermektedir. 

1 MAYIS ÖNCESİNDE 

© «DİSK bugün saldirilar- da bulunacak.» (Orta Doğu) 

9 «Daha 30 Nisan günü 
herkes birbirine (sakın yarın sokağa çıkmayın) diye nasihat veriyordu.» (Son Havadis) 

© «30 Nisan günü, uyartıcı tahmin gibi yazdığımız felâket 


maalesef gerçekleşti.» (Tercüman) 

© «Böylesine katmerli ehemmiyetlerin bir araya geldiği günler süper özel gün olurlar, hattâ tarihe bile geçebilirler. Bugün bir Mayıs!» «Erkencilere tavsiyem bugün kendilerine mukayyed olsunlar, Sokakta serseri bir kurşuna yör olmasınlar...» (Bayrak) 

© «Bugün sokaklarda Sol cenahın «karşıt grupları» Garpışmakta...» (Bayrak) 

ə «Efendileri Rusya'nın èmperyalist eğilimini ortaya koyuyor diye, mooculara karşı cephe alan ve onları, 1 Mayıs mitingine sokmamayı bile düşünenler, nasıl uluslararası işçi dayanışmasını savunabilirler.» (Tercüman) 

6 «Arabalar 

cek. 

Camlar kırılacak. 

İnşallah aldanırız ama kanlar akacak. 

Çeşitli solcu gruplar arasında, slogan kovgosidir bu...» 

«Bugünü iyi yaşayınız sevgili okuyucular. 

Olaylara ve sokaklara dikkatle bakınız. 

Ve CHP'nin kimlerle kol ko- 


tahrip edile- 
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Gerici — Faşist karması basının 1 Mayıs öncesi (solda) ve sonrası (sağda) yaptıkları karşı - devrimci yayınlar.. 


la olduğunu görünüz.» (Tercüman) 


CIA VE MC'Yİ GİZLEME 

TAKTİĞİ 

Burada gerekli bir tekrarda bulunalım: Maocu bozkurtlar ile goşist maceracı unsurların ne sol, nede işçi sınıfı hareketi İle en küçük bir ilişkisi yoktur. Sağ basın CIA ve MC'nin sorumluluğunu gizlerken aynı anda kavram karışıklığı yaratmakta ve bir avuç bozguncuyu sol içinde göstermektedir. 

e «Pazar günkü kızıl katiiam, solun, sadece solun marifetidir.» (Son Havadis) 

è «Bu yazıyı 1 Mayıs akşomı yazıyorum. Gazetede ne zaman intişar edeceğini bilmiyorum. Fakat bildiğim tek şey var. Bülent Ecevit hemen beyanat verecek ve bu olayların kışkırtıcı ajanlar tarafından ve AP'lilerle MHP'liler. tarafından tertip edildiğini söyleyecek...» 
(Son Havadis) 

e «Solcular 40 işçiyi katletti» eLenincilerle Maocular çatışti., (Her Gün) 

ə «Dünya Komünist Sendikalar Birliği'ne üye DİSK ile Sosyalist Enternasyonale bağlı 
CHP tarafından düzenlenen 1 


Mayıs Bayramında Maocularla kalabalığın büyük bir bölümünü meydana getiren Leninciler arasında büyük çatışma çıkmiış...... » (Her Gün) 

8 «DİSK ve CHP kapatılmalıdır» (Her Gün) 

© «DİSK hesap vermelidir.» 
(Tercüman) 

e «DİSK'le birlikte suçüstü olan diğer bir kuruluş da CHP'dir.» (Tercüman) 

ə «Ki işe maocular müdahale etti. Solun kendi içindeki post kavgasıydı bu.» (Tercüman) 

e «İstanbul'un CHP'li Belediye Başkani İsvan ise, her çeşit teknik cihazı DİSK'in emrine vermiş, olayın suçlularına maddi ve manevi destekte bulunmuştur.» (Tercüman) 


e «Lanet olsun Pekin'den Moskova'dan ya da diğer dış merkezlerden emir alarak bu cennet ülkeyi kirleten bir avuç çeteciye» (Rapor) (Tercüman) 

è «DİSK'in mitinginde komünistler birbirini yedi» (Yeni Asya) 


SEÇİM SONUÇLARINDAN KORKUYORLAR e «Çeşitli olayların çalka- 


landığı bugünkü dünyamızda Türk seçmeni, memleket ve millet iradesini hangi ellere birakacağını tereddüt götürmez bir şekilde bilmelidir.» (Tercüman) 

© «CHP'li komünistler arasındaki seçim işbirliği, dün resmen, fiilen ve alenen başlamış; proleter enternasyonalcileri ile sosyalist enternasyonalciler aynı sloganlar altında ve aynı hedefte birleşmişlerdir.» (Yeni Asya) 

BARIŞ DÜŞMANLIĞI 

VE ANTİ - KOMÜNİZM 

TİCARETİ 

6 «1 Mayıs Bahar Bayramıdır. Pazar günü CHP'nin seçim ortağı ve işbirlikçisi DİSK kutladığı nedir? Komünist İşçi Bayramı.» (Son Havadis) 

ə «Komünistlerin kullandığı ve Ecevit'in omuzunda taşıdığı beyaz güvercin, DİSK'in 1 
Mayıs'taki kanli mitinginde de ellerde, afişlerde görüldü.» 
(Son Havadis) 

€ «Komünistler Türkiye'de yeni bir ihtilâl provası yaptılar.. 
İşçi Bayramı diye ilân ettikleri 
1 Mayıs'ta işçinin, polisin, vatandaşın kanını dökmek...» 
(Tercüman) 
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AÇIKLAMALAR 


AP ve MHP, 1 Mayıs İşçi Bayramına karşı girişilen katliamla bir ilgileri 

olmadığını söyliyerniyor! 


(£ MAYIS 1977 GÜNÜ İSTANBUL'DA DİSK TARAFINDAN DÜ- 


ZENLENEN İŞÇİ BAYRAMINDA DİSK ÜYELERİNE, EMEKÇİ-LERE VE HALKA YAPILAN PLANLI VE SİLAHLI SALDIRI SO-NUCU 34 KİŞİ ÖLDÜ VE YÜZLERCE İŞÇİ YARALANDI. 


DİSK”İN GÖRÜŞLERİNE HİÇ YER VERMEYEN YA DA ÇARPI-TARAK VEREN TRT OLAYIN BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KADAR, 1 MAYIS OLAYLARI İLE İLGİLİ YAYINLARINDA, HA-BER VE YORUMLARINDA, DEMEÇ ALMAK İÇİN ÖRGÜT SE-ÇİMİNDE VE ELDE ETTİĞİ DEMEÇLERİN YAYINLANMASIN- 

, DA ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLARAK TARAFLI YAYIN YAPTI. 


359 SAYILI TRT YASASININ 19. MADDESİNE GÖRE CEVAP 
VE DÜZELTME HAKKINI KULLANAN DİSK BU YAYINLARA KARŞI «AP-MHP VE YANDAŞLARININ 1 MAYIS OLAYLARI İLE İLGİLİ SUÇLAMALARINA DİSK'İN CEVABI» BAŞLIKLI YA- 


ZISINI 
CEVAP YAZISI ŞÖYLEDİR: 


1 Mayıs'tan sonra DİSK'i 
suçlayanlar 34 vatandaşımızın ölümüne ve bir çoğunun da yaralanmasına yol açan kanlı komplonun sorumlusudurlar. İki yıllık yönetimleri boyunca cinayetlerden, terörden çıkar uman bazı siyasal çevreler 1 
Mayıs İşçi Bayramı için toplanmış olan 500.000 kişilik işçi, emekçi kitlesinin üzerine ateş açtırmışlardır. Radyo ve Televizyon kanlı olayların baş sorumlusu olan AP ve MHP ile 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TRT”YE GÖNDERDİ. 


yandaşlarının gerçek dışı, saptırıcı demeçlerine geniş yer verirken, saldırıya uğrayan DİSK" İn görüşlerini geçiştirmiştir. 

1 — DİSK"in düzenlediği 1 
Moyıs işçi Bayramı gösterisine karşı yapılan kanlı saldırı tam bir komplo, bir tertiptir. DİSK' in aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde beş saat süren gösteri son anına kadar olaysız geçmiştir. Fakat, son bir. kaç dakika içinde moocu grupların içinden acılan bir kaç el ateş- 


ten sonra yüzbinlerce emekçi yüksek binalardan açılan yaylım ateşi altında kalmıştır. Silâhlı saldırıyı önlemek Sayın Demirel'in ve onun hükümetinin görevidir. Dün olduğu gibi, 
1 Mayıs İşçi Bayramı gösterisinde de olaylardan, görevini yapmayan hükümet sorumludur. 

2 — Demirel DİSK'in kendisine muhatap olmadığını iddia etmektedir. Vatandaşların anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış haklarının korunması ve bu hakların kullandırılmasının sağlanması görevi hükümete ve onun başı olan Başbakan Demirel'e dit değil midir? Bu açıdan Sayın Başbakan her açıdan tek tek her vatandaşa muhatap değil midir? 
Eğer Sayın Demirel kendisini muhatap kabul etmiyorsa kime karşı muhatap ve sorumludur? Biz Süleyman Demirel'in DİSK'in de ötesinde her vatandaşa tek tek bu açıdan muhotap ve sorumlu olduğunu bir defa daha vurguluyoruz. Esosen Sayın Süleyman Demirel Anayasa ve yasalar açısından halka karşı muhatap ve sorumlu olmayı kabul etmeyen bir 


İster kapitalist, isterse sosyalist olsun1 Mayıs tüm ülkelerde İşçi Bayramı 


olarak kutlanmaktadır. 


DİSK 1976da'olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ı İşçi 


Bayramı olarak düzenlemiştir. Soruyoruz: AP ve MHP 1 Mayıs İşçi Bayramı gösteris'ne karşı CIA denetiminde hazırlanan silâhlı komplodan haberli 


olmadıklarını iddia edebilirler mi? 


anlayış taşıması nedeniyle demokrasi'ye karşı işlenmekte olan bu suçların baş sorumlusu haline gelmiştir. Ve onun için halkımıza karşı hesap vermek durumundadır, Ve kendisinden bu hesabın verilmesini istiyoruz. 

3 — Aralarında DİSK üyesi 
işçilerin de bulunduğu 34 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan olayların nedeni bazi Sol gruplar arasındaki çatışma değildir. Sermayenin uşaklığını yapan Maocu gruplar içinden gelen ilk ateşi yüksek binalara yerleşmiş ajanların sürekli yaylım ateşi izlemiştir. Kanlı komployu sol arasında çatışma şeklinde saptırmaya çalışan AP, MHP ve yandaşları kendi sorumluluklarını gizlemek istiyorlar; ama gizleyemiyorlar. Alanda yüzbinlerce emekçi «141 ve 142'ye hayım, «faşizme geçit yok», ileri demokratik bir dü- 


zen», «genel grev ve referandum» gibi DİSK'in savunduğu 
istemleri dile getirmişlerdir. 1 
Mayıs İşçi Bayrcmı'na katılan 500.000 emekçi insanca bir yaşam, demokrasi ve toplumsal ilerleme özlemi etrafında birleşmiştir. *Kanlı komployu emekçi halkımızın bu istemlerine ve haklı özlemine karşı olan çevreler tezgâhlamışlardır Burlar bir avuç büyük sermaye sahibi ve onların MC'sidir. 

4 — «1 Mayıs mitingini tertipleyen DİSK”tir, diyen AP'nin amacı 1 Mayıs'ı suç gibi göstermektir. Asıl suç işleyenler, TRT'yi işgal ederek Danıştay kararlarını dinlemeyenler ve 200'e yakın insanımızın öldürülmesinden siyasal çıkar umanlardır. DİSK'in düzenlediği 
500 bin kişilik 1 Mayıs İşçi 
Bayramı gösterisi yasaldır. 

Yüzbinlerce emekçinin, binlerce silâhsız DİSK görevlisinin 


üzerine silâhlı faşist komandoları, ajanları, Maocu bozkurtları süren MC'dir. AP'nin saptırmaları suçunu gizleyemez. 

5 — DİSK'in «arkasında yandaşı CHP vardır» diyen AP ile aynı görüşte olan MHP'nin ortak amaçları ilerici kuruluşları birbirine düşürerek seçimlerin demokrasi güçlerinin başarısıyla sonuçlanmasını önlemektir. DİSK demokratik hak ve öz- 


,gürlüklerin genişletileceği bir 


ortam için verdiği desteği sürdürecektir. Halkımızca malüm olan diğer benzeri kuruluşlara beklenen cevabı vermiştir. 

6 — Olayların tertip olduğunun gösteriye katılan yüzbinlerce emekçi tarafından görülmesine rağmen bunu kabul etmeyen ve gizlemeye çalışan AP ve MHP suçüstü yakalanmışlardır. 1 Mayıs günü vatandaşlarımızı birbirine kırdırtma iddiası, kiralık canilere arka çıkan suçların büyük sermaye çevreleri ve onların sömürü düzenini koruyan siyasal kuruluşlar olduğunu ortaya çıkarmıştır, 

7 — Huzursuzluk ve kışkırtmaların kaynağı olarak Niksar" da, Şirvan'da, Erzincan ve Taksim alanında saldırıya uğrayanları gösteren AP ve MHP aşırı sömürü, kâr ve zulüm düzeninin en başta gelen sözcüleridir. 

8 — DİSK ve demokrasi düşmanı olan bu gerici-faşist güçlerin amacı ülkeyi kan ve ateşe boğarak emekçi kitlelerin oy kullanma hakkını engellemek ve böylece demokratik bir ortamın oluşmasına set çekmektir. Bir günde 34 ve iki yıl içinde 200'e yakın vatandaşımızın ölümüne sebep olanlar amaçlarına ulaşamayacaklardır. 

9 — Sınıf kavgasını yaratanlar 
sömürü düzeninin siyasal söz- 


271 


cülüğünü yapan AP ve benzeri kuruluşlardır. DİSK, sömürü düzenine ve bu düzeni savunanlara karşı, işçi sınıfımızın tüm emekçilerin ekonomik, toplumsal ve demokratik çıkar ve hakları için sınıf sendikacılığı yapmaktadır. DİSK'i suçlama yarışına giren AP DİSK'in, yani işçi sınıfının ve demokrasi savaşımının güçlenmesinden korkmaktadır. Korktukları başlarına gelecektir. Demokrasi genişleyecek ve yerleşecektir. 


10 — Demirel ve benzerleri- 
nin «Bahar Bayramı» saptırmacasını artık kimse yutmuyor. 
İster kapitalist, isterse sosyalist olsun 1 Mayıs tüm ülkelerde İşçi Bayramı olarak kutlanmaktadır. DİSK 1976'da olduğu gibi buyıl da 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak düzenlemiştir. 


Soruyoruz: AP ve MHP 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterisine karşı CIA denetiminde hazırlanan silâhlı komplodan haberli olmadıklarını iddia edebilirler mi? 
AP ve MHP, 1 Mayıs günü İntercontinental Oteli”nden ve Sular İdaresi'nin üzerinden emekçi kitlelerin, DİSK görevlilerinin üzerine ateş açılmadığını ileri sürebilirler mi? İşçi sınıfımızın tüm emekçilerin barış, demokrasi ve ilerleme özleminin en görkemli bir şekilde dile geldiği 1 Mayıs İşçi Bayramı”nı kanq bulayanlar gerçekleri gizleyemiyorlar. 


11 — Faşist komandoları, ajanları, Maocu bozkurtları ileri sürerek kanlı komplolar hazırlayanların, MC'nin hesap vereceği günler yakındır. İlericilerin, vatandaşlarımızın .canına kıyan komandoları savunan ve 
1 Mayıs'ı kana bulayan komploda parmağı olduğunu inkâr edemeyen MHP ve Ülkü Ocakları kapatılmalıdır.» 


272 


Türk-iş'e cevab 


LİLİ 


bi DİSK'İN DÜZENLEDİĞİ 1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ BİRLİK - MÜ-CADELE - DAYANIŞMA GÜNÜNDE MEYDANA GELEN OLAY-LARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN VE BU AÇIKLAMASI TRT'DE 
8 DAKİKA SÜRE İLE YAYINLANAN TÜRK-İŞ'İN AÇIKLAMASI- 
NA KARŞI D.SK CEVAP HAKKINI KULLANMAK ÜZERE TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE CEVAP YAZISINI GÖNDERDİ. 
GÖNDERDİĞİ YAZI VE TÜRK-İŞ'E CEVAP ŞÖYLEDİR: 


«TRT Genel Müdürlüğü 
Ankara 


1 MAYIS 1977 günü İstanbul'da DİSK tarafından düzenlenen işçi bayramında, mitingde görevli olan ve bayrama katlan üyelerimize karşı planlı ve silâhlı saldırı sonucunda 34 kişi ölmüş, yüzlerce işçi yaralanmıştır. 

TRT bu olayın başlangıcın- 


dan bugüne kadar, 1 MAYIS olayları ile ilgili yayınlarında, haber ve yorumlarında, demeç adlmak için örgüt seçiminde ve elde ettiği demeçlerin yayınlanmasında Anayasa ve yasaya aykiri olarak taraflı yayın yapmaktadır. 

Hazırlık Soruşturması yapılmakta olan bu olaylar da soruşturmayı etkileyici ve yanlış yöne sevkedici yayınlar bu yönü ile de ayrıca suç niteliğini taşımaktadır. 

Yetkili ve sorumlular yargı önünde ergeç bunun hesabını vereceklerdir. 

359 sayılı TRT Yasası'nın 19. 
maddesinde düzenlenmiş cevap ve düzeltme hakkı doğmuş bulunan ve tam 8 dakika süren Türk-İş'in 1 Mayıs olayları ile ilgili olarak DİSK'in suçlama- 


larına karşı ekte sunduğumuz DİSK'in cevabının süresi içinde aynen yayınlanmasını Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına rica ederim.» 


«TÜRK-İŞ'İN 1 MAYIS 
OLAYLARI İLE İLGİLİ SUÇLAMALARINA 
DİSK'İN CEVABI 

1. 1 Mayıs gösterisinde DİSK'in kullandığı sloganlar ve DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER'in yaptığı konuşma işçi sınıfımızın, tüm emekçilerin sömürüsüz, insanca ve özgür bir yaşam özlemini dile getirmiştir. Sömürünün, baskının ortadan kalkmasını isteyen düşünceyi Anayasa'ya aykırı göstermeye çalışan Türk-lş böylece sömürüden, baskıdan yana olduğunu kanıtlamıştır. 

2. 1 Mayıs gösterisinin amacı İşçi Bayramı'nı kutlamak ve işçilerin, emekçilerin demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımında kararlı olduklarını göstermektedir. Bu amacı suç sayanlar faşist güçlerdir. Hiç bir yargı organi halkımızın savaşsiz, sömürüsüz ve baskısız bir dünya özlemini dile getirmek için kutladığı 1 Mayıs İşci 


1 MAYIS TERTİBİNİ DİSK'E VE İLERİCİ GÜÇLERE KARŞI SALDIRIYA GEÇ- 
MEK İÇİN BAHANE EDEN ÜÇLÜ GERİCİ İTTİFAK, TUNÇ-DEMİREL-TÜRKEŞ 


Bayramının bu amacının suç olduğunu söyleyememiştir. Bu nedenle, tersini söyleyen Türk-İş işçi sınıfının baş düşmanı olan faşistlerin yanında yer almıştır. 

3. Bir işçi kuruluşunun ilk görevi işçi sınıfına, emekçilere karşı girişilen kanlı saldırıdan siyasal yarar uman MC'yi protesto etmek ve onun karşısında yer almaktır. Türk-İş bugüne kadar susmayı tercih ettiğini söyleyerek 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kana bulayan MC'nin kışkırttığı faşist komandoların, ajanların, Maocu bozkurtların yanında yer almıştır. 

Bu nedenle Türk-İş artık bir işçi kuruluşu olmaktan çıkmış, büyük sermayenin emrine girmiştir. 

4. 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterisi gerek amacı, gerekse düzenlenişi bakımından demokratiktir. DİSK demokrasi savaşımının en ön saflarındadır. 1 
Mayıs İşçi Bayramı'nda sayıları 500.000'i aşan işçi, öğretmen, memur. teknik eleman, sanat ve kültür adamı, gençler, kadınlar halkımızın ileri demokratik bir düzen amacını dile ge: 


tirdiler. Bu amacı Anayasa'ya, yasalara ve demokrasiye aykırı bulan Türk-İş yönetimi demokrasiyi, özgürlüğü inkâr ederek Anayasa ve yasa dışına düşmüştür. 

5. DİSK'in sınıf kavgasını ideolojik anlamda kullandığını iddia eden Türk-İş böylece bilim dışına düşmekte ve demogoji yapmaktadır. Sınıf savaşımı sömürücü sınıflar ile sömürülen sınıflar arasındaki savaşımdır. DİSK işçi sınıfının hakları, çıkarları ve özgürlükleri için sömürücü Sınıflara karşı savaşım vermektedir. DİSK bu amaçla sınıf sendikacılığı yapmakta ve işçi sınıfının ideolojisini, yani düşüncesini savunmaktadır. Sınıf sendikacılığını ve işçi sınıfının düşüncesini suç gibi göstermeye kalkan Türk-İş'in böylece uzlaşmacı sendikacılık yaptığı ve işverenlerin, yani kapitalist sınıfın düşüncesini savunduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sermaye sınıfıyla uzlaşmayı veya barışı savunan bir kuruluş işçi adına konuşamaz. Bu nedenle Türk-İş artık bir işçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. 


6. Türk-İş, 1 Mayıs İşçi Bayramını kana bulayan kanlı komplonun düzenleyicileri arasında Amerikan Casusluk Teşkilâtı CIA'nın bulunduğu iddiamızı gerçekleri gizlemek olarak niteliyor. Böylece Türk-İş, örne“ ğin 4 yıl önce Şili'deki yasal Allende Hükümetini devirmede başrolü oynayan bu özgürlük ve halk düşmanı CIA'ya arka çıkıyor. Çünkü, basının ve hat- ta kendisine büğli bir sendika- 


"nın açıkladığı gibi Türk-İş, CIA 


ajanlarıni uzman olarak çalıştırmaktadır. 

7. Anayasa ve demokrasiye karşı direnenler halkımızın insanca özgür bir yaşam savaşımını kan ve ateşle boğmak isteyen emperyalist güçler ve onların emrindeki gerici-faşist karması MC'dir. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na karşı kanlı komployu düzenleyenler de aynı güçlerdir. Bunu inkâr ederek DİSK'i hedef alan Türk-İş böylece 34 insanımızın ölümünden sorumlu olan CIA, gerici-faşist karması MC ve Maocu bozkurtlara arka çıkmaktadır. 

8. Türk-İş'in iddiasının tersine, DİSK yöneticileri büyük işverenlerin sömürüsüne. MC'nin kanlı tertiplerine, Türk-İş yönetiminin ihanetlerine karşı verilen, sömürüsüz, özgür bir toplum düzeni savaşımının en ön saflarındadırlar. DİSK tüzüğü ile ilgili bir başka Türk-İş iddiası da yalandır. DİSK'in ilkeleri- nin başında tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi gelir. 
DİSK'de her işçi, örgütsel disiplin ve bütünlük içinde söz ve karar sahibidir. Bu ilkeyi tahrif eden Türkiş'in amacı kendi ant-demokratik tutumunu gizlemektir, Ama gizleyememektedir. Çünkü Türk-İş üyesi işçiler akın akın DİSK saflarında birleşmektedirler. 
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Işçi sınıfının hakları ve çıkarları ile demokrasi savaşımından bilinçli bir şekilde kaçanlar Türk-İş yönetimidir. 
Durmadan genel grev löfi eden, ama bir kez olsun sözün- de durmayanlar Türk-İş yöneticileridir. 

9. 1 Mayıs işçi Bayramı gösterisinden sonra olaylarla ilgili olarak DİSK yöneticileri hakkında hiçbir dava açılmamıştır. 
Bu nedenle Türk-İş'in DİSK yöneticileri hakkındaki iddiası bütünüyle yalan ve yutturmacadır. Fakat hiçbir emekçi, hat- ta hiçbir Türk-İş üyesi bu yalanları yutmuyor. Binlerce Türk-İş üyesi işçinin 1 Mayis İşçi Bayramı'na katılması bunun kanıtıdır. Türk-İş'in iddiqsının tersine olayların adı: «MC'nin istediği, faşist komandoların —ajanların— Maocu bozkurtların uyguladığı ve Türk-İş'in gizlemeye çalıştığı büyük sermayenin kanlı komplosu» olacaktır. Türk-İş'in «kamuoyu» diyerek geçiştirdiği işçiler, emekçiler bu kanlı komployu ve görkemli, coşkulu ve disiplinli 1 Mayıs 1977 işçi bayramını hiçbir zaman unutma- 


yacaklardır. 
10. Türk-İş de aynı AP ve MHP gibi DİSK'i suçlayarak 


kanlı komplodaki suç ortaklığı- - 


nı gizlemeye çalışıyor. 34 insanımızın ölümünün, pekçok yaralının, işkence ve dayakların, akıtılan gözyaşlarının sorumlusu MC'dir ve MC'ye arka çıkan tüm gerici-faşist güçlerdir. 
Bunlar arasında Türk-İş yönetimi de vardır. Soğuk savaş yanlılarının ve barış düşmanı emperyalist çevrelerin sözcüğü olan «demirperde ülkeleri» diyen Türk-İş yönetimi ülkemizin iyi ilişkiler içinde olduğu sosyalist ülke ve barış düşmanlığı yapmaktadır. DİSK'in yaptığı eğitim işçi sınıfının bilimi ve sınıf sendikacılığı doğrultusundadır. Emekçi onuruna ters düşen eğitimi AP'yi işçi yanlısı gösteren Türk-İş yöneticileri yaptirmaktadır. 


11, Anayasal kuruluşları göreve çağıran Türk-İş, Anayasal kuruluşların kararlarını uygulamayan hükümetin ve onun başı sayın Demirel'in sözünü etmemektedir. Edemez. Çünkü 


birçok Türk-iş yöneticisi AP ve MHP'den aday durumundadır. 


12. Basını görevini yapmamakla suçlayan Türk-Iş, Türk-İş tarafında yer almayan ve özellikle gerçekleri olduğu gibi yansıtmayı prensip edinen tüm basını hedef almaktadır. Türk İş büyük işverenlerin, MC'nir ve CIA'nın beslediği satılmıs kalemlere ve kiralık kafolarrı sahip çıkmaktadır. Türk-İş ger çekleri yansıtan basını elbette suçlayocaktır, çünkü Türk-İş gerçeklerin, canilerin ve kendi suç ortaklığının ortaya çıkmasından korkmaktadır. 


13. Anayasal kuruluşları, basını, sermaye ve onun partileri dışında kalan her yurtsever kişi ve kuruluşu gören Türk-İş'in bu tavrı çöküşünün somut bir kanıtıdır. Emperyalizme, faşizme ve sömürüye karşı ileri demokratik bir düzen sovaşımının en ön saflarında yer alan DİSK hızla gelişmekte ve güçlenmektedir. DİSK”in, yani sınıf sendikacılığının bu hızlı gelişiminden korktuğu içindir ki Türk-İş iyice sermaye ile bütünleşmekte, çökmekte ve kanlı komplonun esas sorumlusu olan MC dışında herkese saldırmaktadır » 

Kemal TÜRK 


Türk-İş de aynı AP ve MHP gibi DİSK'i suçlayarak kanlı komplodaki suç ortaklığını gizlemeye çalışıyor. 34 insan'm'zın ölümünün, pekçok yüuralının, işkence ve dayakların, akıtılan. gözyaşlarının sorumlusu MC'dir ve MC'ye arka çıkan tüm gerici-faşist güçlerdir. Bunlar arasında Türk-iş 


yönetimi de vardır. 
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YURTDIŞINDAKİ İŞÇİLERİMIZ 
1 MAYIS”TAKİ SALDIRIYA 
KARŞI DİSK”İN YANINDA YER ALMADA HİÇ GECİKMEDİLER. 
FEDERAL ALMANYA İŞÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU FİDEF, YURTDIŞINDAKİ İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN DİSK'İ SONUNA KADAR 
DESTEKLEDİĞİNİ BELİRTTİ. 
ARADAKİ BİNLERCE 
KİLOMETRE UZAKLIĞA VE SORUNLARDAKİ ÇEŞİTLİ FARKLILIKLARA RAĞMEN, 

j TÜRKİYE'DEKİ VE YURTDIŞINDAKİ 
İŞÇİLERİMİZİN BÖYLE TEK 
BİR YÜREK, TEK BİR YUMRUK OLMASI, SÖMÜRÜCÜ 
GÜÇLERİN BÜTÜN 
OYUNLARINI BOŞA 
ÇIKARIYOR. 

Kanlı faşist 1 Mayıs saldırısı yurtdışındaki işçilerimiz arasında da nefretle karşılandı. 
Almanya'daki işçi kardeşlerimiz Anayurttaki işçilerle birlik içinde olduklarını bir kere daha gösterdiler. F. Almanya'da işçi derneklerinden, üst örgüt- 


leri FİDEF'ten, çok sayıda işçiden, öğrenciden, öğrenci derneğinden DİSK'e sayısız mesaj geldi. FİDEF düzenlediği bir çok eylemle, CİA güdümlü faşist ve maocu saldırısının içyüzünü Almanya'daki Türk işçilerine ve Alman kamuoyuna açıkladı, geniş kitle eylemleri düzenledi. 

2 Mayıs günü yayınlanan Fİ- 
DEF bildirisi, 1 Mayıs olaylarını ele aldıktan sonra şu sözlerle sona eriyor: 

«Biz yurtdışındaki 1 milyonu aşkın işçiler, yurdumuzda de. 
mokrasinin yerleşmesini ve kökleşmesini istiyoruz. Ve çok iyi biliyoruz ki, demokrasi eşkiyadan kaçarak yaşatılmaz. 
MC iktidarının kanlı katliamlarına seyirci kalmayalım. Yurttaki emekçi kardeşlerimizle, sarsılmaz dayanışmamızı geniş yığın eylemleri ile göstermeye hazır olalım, Bu büyük ve kanlı katliamda şehit düşen işçilerimizin ailelerine maddi ve manevi yardımımızı esirgemeyelim.» 


FİDEF : Demokrasi, eşkiyadan kaçarak 
; _Yaşatılmaz, 


Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu FİDEF, 5 Mayıs günü yayınladığı basın bildirisinde de o güne kadar 1 
Mayıs'taki katliamla ilgili yaptıkları açıklama ve protesto çalışmalarını şöyle sıralıyordu: «— Essen İşçi Derneği, 1 Mayıs'ta konsolosluğa siyah bir çelenk koydu. 1 Mayıs" da DİSK konuğu olarak Türkiye'ye gitmiş olan Fİ-DEF Genel Başkanı Sayın Recep Genç yaptığı konuşmada olayları ve tavrımızı hazır bulunanlara anlatmıştır. O günden bugüne dei. 
işçi ve öğrenci arkadaşla rimizin katıldığı bir Açlık Grevi yürütülmektedir. Es sen şehri JUSO, SJD, AS 
TA, ESG ve SHB örgütler bu eylemleri desteklemiştir 

— Düsseldorf, Duisburg, Stut tgart, Müster, Gelsenkiro hen gibi şehirlerde 1 Mayıs saldırısının içyüzünü ortaya koyan sergiler açılmış, ser toplantılar yapılmıştır. Mü nih, Batı Berlin, Frankfurt 
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1 Mayısta Essen İşçileri Türkiye Konsolosluğu önünde 1 Mayıs'ta işçilere. emekcilere yapılan saldırıyı kınadılar, ES- 


SEN İŞÇİ DERNEĞİ üyesi bir grup işçi aynı gün açlık grevine geçtiler; 


DİSK'le dayanışma içinde olduklarını eylemle- 


riyle gösterdiler. Essen şehri JUSO, SJD, ASTA, ESG ve SHD örgütleri eylemleri desteklediklerini belirten bildiriler ya- 


yınladılar. 


gibi şehirlerde geniş boyutlu eylemler yürütülmektedir. Batı Berlin'deki örgütlerimiz 5 Mayıs günü bir basın toplantısı yapmış olup, 
7 Mayıs günü konsolosluğa 
siyah bir çelenk koyacaklardır. 

— Frankfurt'taki örgütlerimiz 
7 Mayıs'ta büyük bir pro. 
testo yürüyüşü tertipleyecekler. Yapılacak mitingde FİDEF Genel Başkanı bir konuşma yapacaktır. 

— Yurtdışındaki örgütlerimiz özellikle FIDEF üyesi derneklerimiz DİSK'e dayanışma ve başsağlığı telgrafları çekmiştir. Bunun yanısıra çok sayıda ilerici Alman örgütlerinin DİSK'e dayonışma mektup ve telgrafları göndermeleri sağlanmış, dayanışma diğer uluslara da yayılmıştır. GEW Sendikasında örgütlü öğretmenleriniiz yapılan çalışmalara fiilen katılarak bölgelerin- deki örgütlerin DİSK'le dayanışmaya girmesinde önayak olmuşlardır. 
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— FİDEF 1 Mayıs katliamında sehit düşmüş olan işçilerimizin (ailelerine yardım maksadı ile bir acil hesap numarası açarak tüm işçilerimizi maddi yardıma davet etmiştir. Hesap numarası şudur: Sonderkonto, 1 
Mai-Opfer/Türkei, 242 370, Stadtsparkasse, 43 Essen. 

— FİDEF, 2 Mayıs sabahı, 
1 Mayıs kanlı saldırısı üzerine derhal Türkçe ve Almanca olmak üzere 30'ar bin bildiri basıp, dağıtımını üyeleri üzerinden sağlamıştır. 

— FİDEF, Kuzey Ren Vestfal- ya Eyaleti'ndeki üye derneklerinin katılacağı büyük 
bir protesto yürüyüşünü 14 
Mayıs cumartesi günü Düsseldorf şehrinde yapacaktır, 

Yurtdışındaki tüm işçi örgütierimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yürüttükleri protesto eylemleri ile MC iktidarının kanli eylemlerine karşı olduklarını durmadan dosta düşma- 


Federal Almanya'da Türkiyeli işçilerin örgütü FİDEF «DİSK'le DAYANIŞMA» çağrısının öncülüğünü yapıyor. 


na gösterdiler, gösteriyorlar. 
FİDEF, yurtdışındaki tüm örgütlerimize, MC iktidarına karşı, DİSK ve işçi sınıfımızla dayanışma içinde ve 5 Haziran seçimlerinde CHP'ni destekleme yolunda yürüttükleri çalışmalarda sonsuz başarılar: di- 


Frankfurt'ta Türkiyeli işçi ve öğrenci örgütlerinin düzenlediği yürüyüş ve miting yurt dışındaki işçilerimizin Demokrasi savaşımındaki örgütlü hareketini belirtiyordu. Yürüyüşü birçok gazeteci, Uluslararası Sendikal örgüt temsilcileri ve demokratik kuruluş temsilcileri izlediler. 


ler.» 
7 Mayıs günü Frankfurt'ta düzenlenen yürüyüş ve mitinge çok sayıda işçi ve ilerici katıldı. 

Yurtdışındaki işçilerimiz bu eylemleriyle DİSK'in sonuna kadar yanında olduklarını vur- 


guluyorlardı. 14 Mayıs günü Düsseldorf'da da FİDEF tarafından ikinci bir protesto yürüyüşü ve mitingi yapıldı. Anavatandan Oo binlerce o kilometre uzaktaki işçilerimiz, Türkiye'- deki demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımının bir par- 


çası olduklarını bir kere daha gösterdiler. 

Federal Almanya'da yaşayan işçi kardeşlerimizin ve onların örgütü FİDEF'in bu olumlu çalışmaları öte yandan F, Alman kamuoyunda da 1 Mayıs tertibinin içyüzünün ortaya konmasına büyük katkıda bulundu. Çok sayıda ilerici Alman kuruluşu DİSK'e destek ve dayanışma mesajlari ilettiler. 
Yurtdışındaki pek çok Türkiyeli işçi örgütü gibi, Frankfurt İşçi Dayanışma Derneği de, bir bildiri yayınlayarak DİSK ile dayanışmalarını o vurguladılar. 
«Türk burjuvazisinin 50 yıldır yasakladığı dünya işçilerinin 
dayanışma ve savaş günü 1 
Mayıs'a DİSK üyesi işçilerin ve demokratik örgütlerin coşkuyla sahip çıktığı» belirtilen açıklama şöyle devam ediyor: «MC 
ise kendisine korku veren 1 
Mayıs'ları nasıl engelleyeceğini hesaplıyordu. 1 Mayıs katliamı işte böyle bir hesabın içinde olan işbirlikçi sermayenin temsilcisi (...) MC ve (...) 
CİA (...) tarafından ustaca plânlanmıştır. Faşist çetenin mao'cu halk düşmanları eliyle düzenlediği bu katliamın ardinda yatan amaç, faşist bir askeri cuntaya yol açmak, böylelikle seçimleri önlemek, bu başarılmasa dahi halkı korkutarak sandık başına gitmesini önlemektir.» 

«FAŞİZME GEÇİT VERMİYE-CEĞİZ.. .» 

Yurtdışındaki işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'da uğradığımız vahşi saldırıdan sonra gösterdikleri bu sıcak dayanışma gücümüze güç katıyor, Demokrasi ve ilerleme savaşımına yaban ellerden omuz veren kardeşlerimizin bu dayanışması gerici faşist güçleri geriletme- ye büyük katkılarda bulunuyor. 
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KATLİAMIN DÜNYADAKİ YANKILARI 


iktidardaki koalisyonun iktidarda kalabilmek için her şeyi yapmaya 

hazır olduğu ortadaydı. 


1 MAYIS'TAKİ FAŞİST SALDIRIYA YABANCI BASIN BÜYÜK YER AYIRDI. BÜTÜN BÜYÜK YABANCI 
GAZETE VE AJANSLAR BU OLAYLARA HABERLERİ ARASINDA GENİŞ YER VERDİLER. GEREK KA-PİTALİST ÜLKELER, GEREKSE SOSYALİST ÜLKELER BASINLARI, ÇOK ÇEŞİTLİ GAZETE VE DER-GİLER 1 MAYIS'TAKİ KANLI TERTİBİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN GENİŞ YAYINLAR YAPTILAR. ÖZEL-LİKLE İLERİCİ BASIN, ETKİLİ BİR DAYANIŞMA RUHUYLA, 1 MAYIS'IN DOĞRU BİR YORUMUNU YAPARAK, SORUNUN DÜNYA KAMUOYU NEZDİNDE AÇIKLIĞA KAVUŞMASINA KATKIDA BU- 


LUNDU. 


İNGİLTERE 


el MAYIS KATLİAMI 
DEMİREL İN AMACI 
İÇİN 
KULLANILMIŞTIR » 


İngiltere'de yayınlanan ve İngiliz “dilinde en yaygın okunan Batı haftalık dergilerinden biri olan The Economist, genel çizgisiyle sağda sayılabilecek bir 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yayın niteliğindedir. 

The Economist'in, 7 - 13 Mayıs tarihli son sayısında, İstanbul muhabirine atfen verdiği haberde, özetle şöyle denmektedir: 

«İstanbul'da, 1 Mayıs günü 34 
ölü 200 yaralıya yol açan silahlı saldırıyı gercekte kim başlatti? Soruşturma halen sürüyor.. 
İlk resmi açıklamalarda maooistler suçlandı. Bu suçlama pek te melsiz de değil. Bazı kimseler ise, Türkiye'deki şiddet eylemlerinin çoğunun sorumlusu durumundaki aşırı şüpheleniyorlar. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, katliamın, «CİA'nın, uluslararası emperyalizmin ve MC hükümetinin hizmetindeki faşist ve maocu saldırganların bir tertibi» olduğunu ileri sürdü... 1 Mayıs gösterisi. DİSK tarafından, 5 haziran Seçimlerinden önce, sol kanadın gücü- 


nü göstermek için düzenlenmişti... Türkler'in konuşması- nın sonuna doğru, ilk silahla: patladığı anq kadar, çok düzen li bir gösteriydi. Silah atışlarını izleyen panik sırasında halk, birbiri üstüne düştü ve ezildi.. 
Silahlı polisler de halka ateş açtılar. 

Görgü tanıkları, bir Maocu grubun «revizyonistleri ve sosyal faşistleri» suçlayan sloganlarla alana girmek istediklerini, bu terimlerin DİSK liderlerine ve Sovyet yanlısı sol kanada yöneldiğini bildiriyorlar. Bu tavırların gerginlik yarattığı öfkeli tepkilere yol açtığı, bunun üzerine de Maocuların ateşe başladıkları bildiriliyor. Ancak kan dökenler kimler olursa olsun, amacın DİSK'i gözden düşürmek ve yaklaşan seçimleri bulandırmak olduğu anlaşılıyor. 
Türkiye'de siyasal amaçlı şıd- 


det hareketleri seçim kampanyası başladığından bu yana yo ğunlaştı. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Ecevit, bir seçim mitingi sırasında ölümden güçlükle kurtuldu. 

Gerçekte, 1 Mayıs katliamı, Türk basının da belirttiği gibi Demirel'in amacına hizmet etmek için kullanılmıştır.» 


YUGOSLAVYA 


«emekçi analar evlatlarını 


faşizme kurşunlatmıyacak » 


"iluşlun yiyeceklerle 
O edem 

1 Mayıs'ta, 10 sularında Saraçhane'den geçerken yüzbinlerce işçinin toplandığını görün ce şaşakaldım, bundan dolayı yanımdaki arkadaşıma Kemal Şaban'a, Taksim'e daha hızlı adımlarla yürümemiz için rica ettim. Beş saattan fazla Taksim'de bekledik. Bu beş saat içinde, 1 Mayıs marşlarını Nazım Hikmet'in şiirlerini doya doya dinledik. Fakat saatler geçince Fenerbahçe ile Bursaspor karşılaşmasının başlama- 
sı aklımdan geçiyordu. Saat 14 
olunca karşılaşmaya gitmeyeceğimi yanımdaki arkadaşıma bildirdim, böyle bir karar zor getirilir, fakat Taksim'de yaşa- 


dığım anlar o kadar güzel, heyecanlıydı ki, anlatmak için söz bulamıyorum. Birkaç kez sevinçten ağlayacaktım, meğer sonunda üzüntüden ağlamam için gözyaşlarımı korumuşmuşum 

Henüz saat 15'te Beşiktaş' tan harekete geçen korteller, Taksim Meydanına girmeğe başladığı zaman şaşırdım, çünkü Saraçhane'deki kortejleri bekliyordum. İlkin 1 Mayıs amblemi, karanfillerle (kırmızı-beyaz) yapılan büyük çelenk Taksim'deki anıda dikildi. DİSK'in yöneticilerinden sonra marş yaparken işçiler Taksim'e girmeğe başladı, DİSK'in bayrakları ile, davul zurna ile kürsü önünden işçiler geçmeğe başlayınca bu geçitin saatlerce süreceğine inandım. İşçi, öğrenci, köylü, öğretmen sayısız aydın omuz omuza, kendi örgütlerinin gruplarında bulunmaktaydı. Bu birleşme çok hoşuma gitti. Geçen demokratik kuruluşlar, ellerinde bulunan flamalarla hangi çalışma birliğine, fabrikaya ait olduğunu bildirmekteydiler. 
Geçenlerin ellerinde bulunan afişler «Faşizme geçit yok», Barış, Özgürlük, Bağımsız Türkiye, Kahrolsun emperyalizm, Yeni bir düzen, Sosyalizm, Nazım Hikmet'in büyük resimleri ve çok sayıda pankart ve sloganlar dikkatimi çekiyordu. 
Gençlerin gür sesleri, kadınla: rın, kızların yürekten sevinçleri yüzlerinden belli idi. Ve, Beşiktaş kortejlerini kestirdikten 


sonra Saraçhane kortejleri yü- , 


rümeye başladı, aradan sıyrılarak kürsü önüne gidip orada arkadaşımla yakından mitinge iştirak edenlerin ortasında, kalan kortejlerin girişini dikkatle izledik. DİSK'in genel Başkanı 


Kemal Türkler'in konuşması başladığı zaman her iki taraftan düzenli olarak kortejlerin yürüyüşü devam ediyordu. 
Uzun alkışlarla selâmlanan konuşma zaman zaman, çeşit bağrışlar ile kesiliyordu. Saat tam 19'da Kemal Türkler konuşmalarına son vermek üzere bir öneriyi açıkladı. Arkadaşlar, DİSK'in yönetmenliği bu meydana «1 Mayıs Alanı» adı verilmesini öneriyor, oylamaya sunuyorum. Öneri yüzbinlerle yumruğun kaldırılmasıyla kabul olundu, karşı gelen tek bir kişi bile bulunmadı. 

Neden sonra, Miting bitmek üzere iken kulaklarım adeta çınladı, Sular İdaresi duvarının arkasından gelen kurşunları yanımdaki arkadaşıma Otel İnterkontinental'a doğru yürümeyi teklif etmek isterken, sözümü bitirmeden, İnterkontinental'dan açılan yaylım ateşi gördüm, o anlarda arkadaşım Kemal'i gözümden kaybettim. 
Yanımdaki genç kızların, kadınların seslerini duyunca «kaçmayın kardeşler, «Faşizme geçit yok», bende de büyük bir kuvvet beliriverdi, elimde hiç bir şey olmadan, yaşlı kadınlara yok açmağg, onlara yardım etmeğe elimden geleni yaptım. 
Artık film hızıyla dakikalar geçiyor, patlamalar büyük panik yarattı, korkmayanlar da korktu, fakat sıyrılanacak yer yoktu. 1 Mayıs Alanı yerlere yıkılan yaralılar, ölüler kırmızı bayraklar, kanlar, insanlar üstünden geçerek elleri açık yere serik bir kadın yanında durdum, bu Anne'nin üstünden polis panzerinin de geçtiğini gördüm. O anlarda çok sevdiğim Annem hatırıma geldi, bu Anne kim bilir kaç çoc.uğu yetim bıraktı. 

Korkunç Taksim Meydanına 
(1 Mayıs Alanı'na) bir kez daha baktım. Miting başlamazdan önce bulunduğum yerde sayısız ölü gördüm, orada 1 saat önce arkadaşım Kemal ile birlikte bulunuyordum. Bilinmeyen çocuğun Annesi hayalimden bir türlü çıkmıyordu. Şu düşünce içinde kivranıyordum «Anneler doğurur, faşistler öldürür». 

Saffet PREKİÇ 


FAC 


«Sermayenin kuklası MG saldırıyor » 


PITTEN iri mir Tn: misi A AL YA İM 


METALL Hesse 


DİSK'in 1 Mayıs çağrısına yüzbinlerce kişi cevap verdi. Taksim'de toplanan kalabalığa, birden çevredeki yüksek binalardan ateş açıldı. Yaylım ateşi büyük bir panik doğurdu. 1 Mayıs katliamı 38 ölü ve 300 yaralı ile sona erdi. 

DİSK parlamento seçimlerinde eski başbakan Ecevit'in sosyal demokrat Halk Partisini destekliyor. Ecevit'de seçim kampanyası sırasında aşırı sağcı komandoların saldırısına uğradı.. 
26 ve 27 Nisan günleri komandoların giriştiği suikastden Ecevit kılpayı ile kurtuldu. Türk hükümeti 1 Mayıs katliamına «maocularmın yolaçtığını iddia ediyor. DİSK Genel Başkan Kemal TÜRKLER ise «Demirel'in MC” sinin, CIA'nın ve büyük sermayenin hizmetindeki faşist ve 
maocuları» suçlamaktadır. 96 
20'lik bir enflasyon ve 3 milyon işsiz koşullarında Milliyetçi Cephe -1 Mayıs'taki kanlı olayları bahane ederek kendisini bir «düzen partisi» gibi göstermeye çalışmaktadır. Ama gene de «milliyetçi-toplumcu» o sapıkların en kötülerinden biri olan aşırı sağcı terör gruplarının destekçisi Alpaslan Türkeş'in şimdiki hükümette yer aldığı unutulmamalıdır. 


FAC 


«SEÇİMLERE GÖLGE 


DÜŞÜRÜLMEYE 
ÇALIŞILIYOR » 


Federal Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi 1 Mayıs olaylarıyla ilgili fotoğraflı haberinde olaylardan «seçim kam panyasının seçim savaşına dönüştürülmek istenmesi şeklinde» söz etmiştir. Taksim'de DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında damlardan halka ateş açıldığını yazan dergi, 5 Haziran seçimlerine gölge düşürmeye çalışıldığını belirtmektedir. 


FRANSA 


«olay başladığında miting bitmek üzereydi » 


HUMA TI 


Paris'te yayınlanan L'Humanite gazetesi de, 2,3 ve 4 Mayıs tarihli sayılarında Türkiye'deki 
1 Mayıs olaylarına yer ayırmıştır, 

3 Mayıs tarihli L” Humanite”de, 
«Bazı kaynaklara göre, Taksim yüzbinlik kalabalığın üstüne aşırı sağ bir komando ateş açmıştır. 

Başka kaynaklara göre, Maoistler alana girmek istemişler, çıkan çatışmada zırhlı araçlara sahip polis gösteriye katılanlar üzerine ateş açmıştır» denmektedir. 

L'Humanit& gazetesinin 4 Mayıs tarihli sayısında olaylar şöyle aktarılmaktadır: 

«Bir Maocu grup, «sosyal faşizmi ve revizyonizmi» lanetleyerek halkın üzerine ateş açtığı sırada miting bitmek üzereydi. DİSK Başkanı'na göre, faşistler de Maoculara katılmışlar ve polis de düzeni korumak gerekçesiyle halkın üzerine ateş açmıştır. 


était pröte è tout pour rester au gouvemement. 

On sait ce qui s'est passé au 1” Mai. Des tueurs postös sui les toits ont tirė sur la foule des manifestants rassemblés sur la plus grande place d'istanbul. Des commandos ont incendie des im meubles et des voitures, augmen tant ainsi encore la panique avant de s'enfuir par les rues- latérales Trente-quatre personnes ont öte tuées, des centaines blessees, le camarade Türkler, qui occupait la tribune, n'a achapp aux balles que de justesse 


Qul pourrait ajouter fol à la ver sion des faits du gouvernement qu accuse les organisateurs de la manifestation et un groupuscule maoiste, et qui met en cause ir maire (de gauche) d'Istanbul? Ce massacre fait trop bien son af faire. Tout le mande salt qu'une des composantes de la coalitior gouvernementale, le parti d'actior nationale dont le leader ötait tout 


tecemmeni encore responsable œ 


FRANSA'DA SINIF VE KİTLE SENDİKAL ÖRGÜT FRANSA GENEL-İŞ KON-FEDERASYONU CGT”NİN HAFTALIK YAYININDA 1 MAYIS OLAYININ AK- 


TARILMASI. 


FRANS 


« maocu bozkurtlar 


arabaları ateşe verdiler » 


Fransa'nın. en büyük işçi Konfederasyonu CGT'nin haftalık 
dergisi La Vie Ouvriere'in 9 - 15 
Mayıs tarihli son sayısında, «Türkiye'de kanlı 1 Mayıs» başlıklı ve R. Telliez imzasını taşıyan yazıda, 1 Mayıs saldırısı etraflıca anlatılmaktadır. Yazı özetle şöyledir: 


«Türkiye Avrupa'da işsizlik ve pahalılık rekorunu, toplumsal adaletsizlik ve skandal rekorunu elinde tutuyor. Halkın huzursuzluğu derinleşiyor ve iktidardaki gerici ve faşizan koalisyonu tehdit ediyor. Seçimlerin Haziran'da yapılması gerek. İktidardaki koalisyonun iktidarda kalabilmek için herşeyi yapmaya hazır olduğu ortadaydı. 

1 Mayıs'ta neler oldu biliniyor. 
Damlara yuvalanmış katiller İstanbul'un en büyük alanında toplanmış bulunan halk üzerine ateş açtılar. Komandolar arabaları ateşe verdiler. Kürsüde bulunan Türkler, kurşunlardan güç belâ kurtuldu. 

CGT, bu caniyâne eylem, DİSK” in, temel değişikliklere doğru bir itici güç, bir güvence olduğunu görenler tarafından yürütülmüştür ve bu kimseler, son çare olarak provokasyona, korku ve cinayete, demokratların ve ilericilerin öldürülmesi ve tutuklanmasına başvuruyorlar derken haklıydı.» 


ABD 


« emekçilerin üzerine 

her taraftan 
, kursun yağdı » 


ABD'nin büyük ve ABD dışında en fazla okunan günlük gazetelerinden International Herald Tribune, «damlardan ateş eden saldırganlarla polis arasında si- 


lahlı çatışma şürerken halk kaçışmaya çalışmıştır» demekte- 


dir. Gazetenin haberinin bir bölümü şöyledir: 
«Ateş, DİSK Başkanı Kemal Türkler konuşurken, başladı. 
Şahitlere göre, civardaki damlardan kurşunlar yağdı» 
Aynı gazetenin 3 Mayıs tarihli nüshasında, AP ajansına atfen verilen haberde ise, «Ateşi kimin başlattığının konusunda İstanbul gazetelerinde çelişik ifadeler vardı. Bazıları silahlı Maocuların Sular Idaresi'nin üs tünden ateş ettiklerini ileri sürerken, bazıları ilk ateşin hızla geçen otomobillerden açıldığını ileri sürüyorlardın denmektedir. 
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Kanlı Komplo yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da büyük öfke ve tepki uyandırdı. 


Türk-İş”in 

üye olduğu Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu hariç tüm uluslararası sendikal örgütler ve bu örgütlere üye olan ve olmayan bir çok ülkenin ilerici sendikal kuruluşları işçi sınıfımız ve DİSK'le dayanışmalarını bildirdiler. DİSK'e mesaj gönderen yabancı kuruluşları bir kaç grupta 


© DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU/DSF 


Sevgili Dost, 

Daha önceden, örgütümüz, tüm kamuoyu önünde, 1 Mayıs kanlı saldırılarını mahküm etmiş, Türk emekçilerine ve örgütünüze olan tüm dayanışmasını belirtmiş ve Türk 


hükümetine en etkili şekilde protestolarını göndermiştir. 


Bugün, Dünya Sendikalar Federasyonu ve kendim adına, sizlerle olan dayanışmamızı yinelemek, tüm kurbanların ailelerine başsağlığı dilemek ve yaralılara geçmiş olsun demek istiyorum. Ayrıca, ben, siz bu saldırıdan sağsalim kurtulduğunuz için pek çok mutluyum. Bu katliamla ilgili olarak gerici Türk politik güçlerinin giriştikleri utanç verici kampanya açıkça, bu saldırıyı bizzat gericilerin düzenlediğini göstermektedir. 


Bizler inanıyoruz ki, gericiler bu cinayetten yararlanamayacaklardır. Çünkü Türk halkı onları mahküm etmeyi bilecektir. 

Eminiz ki, emekçiler, DİSK ve diğer demokratik örgütler bü sınavdan başarıyla çıkacaklar ve Türkiye'de demok-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DAYANIŞMA 


“7TMayıs gösterisine yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, 


işçi sınıfının hakları uğrunda çetin bir mücadele veren DİSK 


ile dayanışmamızı açıklıyoruz ,, 


toplayabiliriz: Uluslararası sendikal örgütler, uluslararası diğer meslek kuruluşları, siyasal partiler, kişiler. Bu dayanışmanın gücü işçi sınıfımızın hiç bir zaman yalnız olmadığını ve DİSK'in artan etkinliğini, uluslararası sendikal hareket içindeki saygınlığını 

göstermektedir. 


Yerimizin darlığı nedeniyle bu protesto ve destek mesajlarının ancak bir bölümünü yayınlayabiliyoruz. 


ratik rejimin yerleştirilmesi için verilen savaşımdan galip çıkacaklardır. b 
Kardesce selâmlarımızla. 


DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU Genel Sekreteri 


Pierre Gensous 


© ÖZGÜR ALMAN 
SENDİKALAR BİRLİĞİ/ 


ksa 
DDR 


Büyük bir nefret ve kınama İle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederosyonunun görkemli 1 Mayıs kutlamq törenine, karşı güçler tarafından yapılan silâhlı saldırıyı mahküm eder, DDR İşçi Sendikaları olarak gelecekte de Türkiye'de köklü demokratik dönüşümler için mücade- 


lede tüm ilerici güçlerle tam bir dayanışma içinde olaca- : 


ğımızı belirtiriz, 
Haince kan dökenlerin kurbanlarının yakınlarına derin üzüntülerimizi iletmenizi rica ederiz. 


ÖZGÜR ALMAN SENDİKALARI BİRLİĞİ (FDGB) 
Başkanı Hanrry TISCH 


e DÜNYA İŞ 
KONFEDERASYONU 


Dünya İş Konfederasyonu (DİK), DİSK Başkanı ve üyeleriyle dayanışmasını bildirir. DİSK, nasıl bir destek vereceğimizi saptamak üzere DİK, DISK'e yardıma hazırdır. Uluslararası Çalışma Bürosu (BİT) nezdinde harekete geçiyor ve BIT nezdinde soruşturma açılmasını sağlamak ve Avrupa Konseyi düzeyinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere ek bilgileri bekliyoruz. 

DİK GENEL SEKRETERİ 
Jean KULAKOWSKİ 


© ULUSLARARASI SİVİL 
SERVİS AVRUPA 
GÖÇMEN İŞÇİLER 
KOMİSYONU 


Bayım, 
İstanbul'da, 1 Mayıs 1977 günü meydana gelen felâketi büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bizce, bu olaylar, ve gerçek suçlular yerine suçsuz İnsanların yasalara aykırı bir şekilde tutuklanması, en temel hak ve özgürlüklere yöne'miş önemli bir saldırıdır. 
Bu zorlu ve üzücü günlerde, sizlere, Türk demokratları ile olan dayanışmamızı iletiriz. 
Yetki'ilerden: 
— Tutuklanmış tüm demokrat ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını, 
. — Demokratik hak ve özgürlüklere yöneltilmiş saldırıların kesilmesini, 
— İleri politik partilerin ve örgütlerin var olma hakkına saygı gösterilmesini istedik, 
En derin saygılarımızın kabulü dileğiyle. 
ULUSLARARASI SİVİL SERVİS AVRUPA GÖÇMEN İŞÇİLER KOMİSYONU 


è İTALYA GENEL-İŞ KONFEDERASYONU/ 
CGIL 


CGIL, İstanbul'da 1 Mayıs işçi bayramına yapılan terörcü provokasyonu ve kıyımı mahküm eder, İtalyan işçiler, özgürlüğü ve demokrasinin gelişmesini güçlendirmek için, faşizme ve terörcülüğe karşı savaşan DİSK/'li işçileri ve ailelerini kardeşçe destekler. 


Değişik ülkelerin sendikalarına karşı girişilen ciddi provokasyon, tüm işçilerin geniş dayanışmasını ve birliğini gerektiriyor. 

CGIL 


“ə. 
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e 

e ŞİLİ İŞÇİ SENDİKALARI $= /5 

KONFEDERASYONU S m” 
Değerli Dostlar, 


1 Mayıs törenleri sırasında Türkiye İşçi Hareketinin verdiği yeri doldurulmayacak sayısız kurbanlar Için başsağlığı dileklerimizi iletiriz. 

37 emekçi, aynen 1 Mayıs'a İşçi sınıfının çıkarları Için 
savaşan ve bütün dünya işçilerinin birliği günü anlamını veren Chicago kahramanlarının kurban edildiği şekilde halk düşmanı katiller tarafından öldürüldüler. 
Konfederasyonunuzun yöneticilerine ve Sayın Başkan Kemal TÜRKLER'e karşı girişilen bu saldırı emekçi halkın iktidara gelmesini engelleyen güçler tarafından kaynaklanmaktadır. 

Maceracı çevrelerle işbirliği içinde bulunan gerici güçler, halk yığınlarının özlem ve amaçları uğrundaki savaşımı utkusunu engellemek için hiç bir sınır tanımadan her türlü araç ve yönteme başvurmaktadırlar. 


“Şili Sendikalar Birliği (CUT) Dış Komitesi, Türkiye işçi 


hareketinin önderlerini yok etme ve hareketi yılgınlığa düşürme girişimlerinin başarısız kalmaya mahküm olduğu- na kesin olarak inanmaktadır. Hiç kuşkusuz, sendikal örgütünüz ve ülkenizin tüm halktan yana parti ve kuruluşları, gerici karanlık güçlerin dayattığı bu çetin sınavdan daha güçlü olarak çıkacaklardır. 
1 Mayıs anısını saygi Ile anarken onların adları işçilerin 
kalplerinde ve süvaş bayraklarında yerini alacağına ve gelecek zferlerde anımsanacaklarına inanıyoruz, Dostlar, sizin savaşımınızı yakından izleyen Şili işçilerinin dayanışmasını iletiriz. 
CUT Dış Komitesi Adına, 
Luls Menesses Aranda 
Marlo Navarro Castro 


e İSPANYOL İŞÇİLERİ i SENDİKAL ÖRGÜTÜ 


İşçi sınıfının uluslararası güçbirliğini temsil eden 1 
Mayıs törenleri sırasındaki şiddet eylemlerini nefretle izledik. 

İspanyol İşçileri Sendikal Örgütü (Comisiones Obreras) olarak işçi sınıfı hakları için çetin bir müccdele veren DİSK ile birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu açıklarız. 


İSPANYOL İŞÇİLERİ SENDİKAL ÖRGÜTÜ 


ə CGT/FRANSA GENEL 
İŞ KONFEDERASYONU 


8 Mayıs pazar günü CGT Paris UD'sinin Bourse de Travail'da düzenlediği toplantıya katılan biz Fransız, yabancı ve Türkiyeli emekçiler, 
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1 Mayıs 1977'de Türkiye isçi sınıfının ve DİSK'in güçlü 
mücadelesine karşı düzenlenen saldırı ve provokasyonu 


şiddetle protesto ediyoruz. 

Saldırıya uğrayanlar ve DİSK hakkında soruşturma açılma girişimlerinde bulunulmasını, 1 Mayıs'ta düzenlenen saldırı ve provokasyonunun bir devamı olsak en temel demokratik ve sendikal hak ve özgürlüklere bir saldırı olarak niteliyoruz, 

Türkiye işçi sınıfının ve DİSK'in en temel Insan hak ve özgürlükleri için, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük, barış ve toplumsal ilerleme yolunda faşizmi geriletmek için verdiği yiğit savaşın yanında olduğumuzu ve bütün gücümüzle dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. 

1 Mayıs'ta öldürülenler için duyduğumuz üzüntünün ve başsağlık dileğimizin şahsınız tarafından Türkiye işçi sınıfına ve DİSK'e iletilmesini dileriz. 

TÜRKİYE'DE FAŞİZM GEÇEMEYECEK! 

YAŞASIN DİSK, YAŞASIN CGT! 

YAŞASIN ULUSLARARASI DAYANIŞMA!... 


FRANSA GENEL - İŞ KONFEDERASYONU 


6 YUNAN 
ULUSLARARASI 
YUMUŞAMA VE BARIŞ 
KOMİTESİ 


Sevgili Dostlar, 
Yunan Uluslararasi Yumuşama ve Barış Komitesi, | Mayıs dolayısıyla düzenlenen emekçilerin barışçıl toplantısına karşı Türkiye gerici güçlerinin giriştiği kaba saldırıyı şiddetle protesto eder. Türk emekçilerine karşı, girişilen bu canice saldırı, Türkiye'deki faşist ve şöven çevrelerin ülkedeki barışçıl ilerici işci hareketinin görkemli yükselmesi karşısında uğradığı korku ve paniği göstermektedir. 
Ülkemizin tüm barış güçleri adına, katledilen işçilerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiriz. Dökülen kan, conileri ve emperyalist efendilerini boğacak ve Türkiye'de demokrasi ve toplumsal ilerleme yolunu açacaktır. 
Türk halkına (23 ve 24 Nisan 1977'de toplanan) Yunaniston Barış Kurucuları Genel Meclisi ile ülkemizin tüm barış güçlerinin kardeşçe seiömlarını yolluyoruz. Sizin gibi bizler de halklarımızın birbirlerinden nefret etmelerine hiç bir nedenin bulunmadığına inaniyoruz. Onları birbirlerinden ayıran hiç bir şey yoktur. Tersine, ortak düşman olan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşımda birleşmişlerdir. 
Halklarımız kin tahriklerini ve yabancı boyundurunu lânetleyerek birlikte kendilerine yaraşır bir dostluk, barış ve işbirliği geleceğini inşa edeceklerdir. 
Kordeşçe selümlarımızlo. 

YUNAN ULUSLARARASI YUMUŞAMA VE 

BARIŞ KOMİTESİ Adına Genel Sekreter 


S. KORAKAS 


9 YUNANİSTAN ULUSAL 
ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ/ 
ERBE 


Yunanistan Ulusal Öğrenciler Birliği (EFEE) 1 Mayıs”taki kanlı olaylarla i'gili olarak, gericiliğe karşı toplumsal ilerleme için savaşım veren DİSK'e ve Türklye emekçi halkına dayanışmasını bildirir. Halklarımızın gerçek çıkarları özdeştir. Ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımında her zaman yanınızdayız, 


YUNANİSTAN ULUSAL ÖĞRENCİ BİRLİĞİ e FRANSA DEMOKRATİK h 
İŞ KONFEDERASYONU 


DİSK'in çağrısı üzerine İstanbul'daki 1 Mayıs gösterisine katılan emekçilerin hedef olduğu alçakça ve kanlı saldırıyı hiddetle lgnetlememek mümkün değildir. Başarıya yaklaşırken emekçilerin, sendikal örgütleri DİSK ile birlikte sürdürdükleri özgürlük, demokrasi ve barış $avaşımına yönelen bu alçakça saldırı tutucu və milliyetçi sağın tüm dünyada halkın özleminin dile gelmesini önlemek için her türlü yolu denemeye hazır olduğunu göstermiştir. Fransız Demokratik İş Konfederasyonu tanımlanması olanaksız provokasyonun kurbanları önünde eğilir; Türk emekçilerin ve DİSK'in savaşımını selöâmlar; bugün bu korkunç deneyimde, yarın da ortak demokrasi, özgürlük ve barış savaşımlarımızda dayanışmamızı bildiririz. 

FRANSIZ DEMOKRATİK İŞ KONFEDERASYONU 


Genel Sekreteri 


” Ren6 SALANNF 


© BELÇİKA GENEL 
EMEKÇİLER 
FEDERASYONU 


1 Mayıs'taki işçi düşmanı saldırı bizleri derinden sarstı. Brüksel'deki Belçikalı ve göçmen emekçiler olarak dayonışmamızı iletiriz. 

Faşizme geçit yok. 

BELÇİKA GENEL EMEKÇİLER FEDERASYONU FTGB SEKRETERİ 
SCHUTTER 


© İNŞAAT, AĞAÇ VE 
YAPI MALZEMELERİ 
İŞÇİLERİ SENDİKALARI ULUSLARARASI 
BİRLİĞİ 


Sevgili Kardeşler, 
DİSK'in örgütlediği 1 Mayıs gösterisi ve mitingi sırosın- da polis ve faşist komandolarca girişilen kanlı provokasyonu derin bir infial duygusuyla öğrenmiş bulunuyoruz. 
İşkolu Enternasyonalimiz polisçe öldürülen, yaralanan ve tutuklanan birçok işçiyi mağdur eden bu dehşet verici suçu sert bir şekilde mahküm eder, Türk makamlarının şiddetle protesto ediyor ve vazgeçilmez hakları ve özgürlükleri için, demokrosi ve toplumsal ilerleme için sovaşan Türkiye'deki inşaat, ağaç ve inşoot malzemesi sanayi işçilerine ve tüm işçilere dayanışmamızı açıklıyoruz İNŞAAT, AĞAÇ VE YAPI MALZEMELERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI 


ə DEMOKRATİK 
HUKUKÇULAR 
FRANSIZ BİRLİĞİ 


Baylar, 
Örgütümüz, 1 Mayıs günü, Taksim alanında gösteri İçin toplanan Türk emekçilerine karşı girişilen zorbaca saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktadır. 
Sizlerle olan dayanışmamızı belirtirken, aynı posta ile, Türkiye Cumhurbaşkanına bir de protesto telgrafı gönderiyoruz. 
En iyi dileklerimizle, DEMOKRATİK HUKUKÇULAR FRANSIZ BİRLİĞİ Genel Sekreteri 
Nicole DREYFUS 
TELGRAF 3 
Fahri Korutürk 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
ANKARA 
Demokretik Hukukçular Fransız Birliği. 1 Mayıs 1977 günü, Türk emekçilerine karşı girişilen kanlı saldırıyı bütün gücü ile protesto eder. 


ə FRANSA DEMOKRATİK 
İŞ KONFEDERASYONU 
METALURJİ 
FEDERASYONU 


İstanbul'daki 1 Mayıs kutlama töreninde meydana gelen trajik olayları nefretle kınayan Fransız Demokratik İş Konfederasyonu Metalurji Federosyonu Frönsız metalurji emekçileri odına sizlere kardeşçe düşüncelerini iletir ve Türk sendikal hareketi için bu zorlu dönemde tam dayanışmasını bildirir. 

FRANSIZ DEMOKRATİK İŞ KONFEDERASYONU METALURJİ FEDERASYONU 
GENEL SEKRETERİ Jacgues CHEREOUE 


9 MARCEL LEMOİNE/ 
AVRUPA 
PARLAMENTOSU 
ÜYESİ 


Fransa Indre Bölgesi Milletvekili Avrupa Parlamentosu Üyesi 

Avrupa Ekonomik Topluluğu/Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Üyesi 

Başkan ve Değerli Arkadaş, 

Emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs'ın faşist nitelikli korkunç bir provokasyona uğradığını üzüntü ve öfkeyle öğrendim. 

Hayatlarını yitirenlerin ailelerine, başkanlığını yaptığınız işçi konfederasyonuna ve tüm Türk İlerici güçlerine Avrupa Parlamentosu Komünist Grubu adına dayanışmaci baş sağlığı dileklerimizi iletmenizi rica ederim. 

1Mayıs'a yönelen cinayet eylemi tam bir dokunulmazlıktan yararlanan komandoların yürüttüğü uzun bir dizi saldırı, cinayet, provokasyonlar dizisi çerçevesi içinde ele alınmalıdır. Sürekli şiddet ortamı, demokratik özleme karşı çıkan herkes tarafından beslenmekte ve kış- 


kırtılmaktadır. 


Milletvekili seçimleri yaklaştıkça Türkiye'deki en gerici ve faşist güçlerin en uç silâhları kullanarak bu yükselişi durdurmaya çalıştıkları açık bir gerçektir. 

Bu tehlikeli ve ciddi durumda, baskı ve şiddetin durması, suçluların cezalandırilması ve DİSK yöneticilerine karşı sürdürülen skandal niteliğindeki tavırların sona erdirilmesi için aktif dayanışmamızdan emin olabilirsiniz. 

Hemen bugün bu doğrultuda, ülkenizin hükümeti nezdinde girişimde bulunması için üyesi olduğum Avrupa Ekonomik Topluluğu / Türkiye Komisyonu'nun Türk Başkanı Kâmuran İnan'a yazıyorum. 

Sayın Başkan, Türk halkıyla birlikte demokrasi, özgürlükler ve toplumsal adalet için sürdürdüğünüz çetin savaşımınızı kardeşçe desteklediğimden emin olun. 


e IRKÇILIK VE 
AYRIMCILIKLA , 
MÜCADELE HAREKETİ 


Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Hareketi, uğradığınız vahşi saldırı provokasyonunu lanetler ve aktif dayanışmasını ve yiğit savaşımınızı destekler, 

IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE HAREKETİ - BELÇİKA 


e FRANSIZ HALK 
YARDIM ÖRGÜTÜ 


Değerli Dostlar, 

Ülkenizdeki 1 Mayıs gösterisini yas'a sokan trajik olayları büyük bir üzüntüyle öğrendik. 

En içten baş sağlığı dileklerimizi hayatlarını yitirenlerin ailelerine iletmenizi rica ederiz. 

En acı bir şekilde yıkıma uğrayan aileler ve öksüz kalanlar Için maddi dayanışmamızı iletme olanaklarını araştırmak üzere hizmetinizde olduğumuzu bilmenizi isteriz. 

Bu konuda yanıtınızı beklerken, içten dayanışmamızdan emin olmanızı İsteriz. 

FRANSIZ HALK YARDIM ÖRGÜTÜ. 
GENEL SEKRETERİ 
Julien LAUPRETRE 


© FİLİSTİN KURTULUŞ 
ÖRGÜTÜ SENDİKALAR 
BİRLİĞİ 

1 Mayıs'ta meydana gelen olayları gördüm. Bu saldırı Türkiye'de emperyalizmin ve yerli ortaklarının tezgöhladıkları bir oyundan başka bir şey değildir. Sorumluluğumuzu yerine getirip halkımıza, bütün Arap ülkelerine ve özellikle Filistin Kurtuluş Örgütüne Türkiye'de olup bitenleri anlatacağız, Emperyalistler dünyanın her yanında bu yöntemlere başvuruyorlar. Biz özellikle emperyalizmin bir kolu olan siyonizme. karşı mücadele veriyoruz. Sizde de böyle oluyor. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, bu iğrenç saldırı DİSK'in 1 Mayıs başarısına gölge düşüremez. 
DISK'i bizim mücadelemizde de her zaman yanımız- da buluyoruz. Bu bakımdan DİSK'in daha da güçlenmesini diliyoruz. Ortak düşmanımız emperyalizmdir. Faşist 

güçlere karşı mutlaka başarıya ulaşacağız. 
F.K.Ö. SENDİKALAR BİRLİĞİ Genel Başkan Vekili 
Muhammet BEDRAN 
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@ FLM GENEL 
SEKRETERLİĞİ 


FLM milyonu aşkin İtalyan metal işçileri adına 1 Mayıs Işçi bayramına katılan Türk işçilerine yapılan saldırıyı kınar. 

Türkiye'deki gerici güçler adına İşçi sınıfına ve onun sendikal birliğine yöneltilmiş olan bu saldırı emekçilerin toplumsal ilerleme ve demokrasi savaşımını durduramıyacak. 

FLM GENEL SEKRETERİ 
Trentin Maltina Bentivogli 


© GÜNEY AFRİKA 
SENDİKALAR 
KONGRESİ 


1 Mayıs gösterilerindeki cinayetleri nefretle öğrendik. Kurbanların aile'erine üzüntülerimizi iletiriz. 
Mücadelenizle dayanışma içindeyiz. 


GÜNEY AFRİKA SENDİKALAR KONGRESİ 


© AFRİKA ULUSAL 
GENÇLİK KONGRESİ 


Katliam haberini dehşetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Güney Afrika Gencliği felaketzede ailelerine üzüntülerini iletir ve haklı savaşımınızı destekler, 

AFRİKA ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ 


© GELSENKIRCHEN 

BARIŞ, 

SİLAHSIZLANM VE 

İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ 
Sevgili Meslekdaşlar, Gelsenkirchen Barış, Silâhsızlaonma ve İşbirliği Komitesi olarak DİSK'in İstanbul'daki 1 Mayıs mitinginde faşist ve 
moocu gruplarca girişilen .caniyane provokasyonunun 36 
kişinin ölümüne yol açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. 
Türkiye ilerici güçlerine karşı girişilen bu saldırıyı nefretle karşılıyoruz. 
DİSK ile olan dayanışmamız tamdır, Gericiliğin terörüne rağmen demokrasi, barış ve özgürlük mücade'enizin başarılı olacağına inanıyoruz. 
Dayanışma selâmlarımızla. 

j Karl Taefler 


© ESSEN ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ 
PARLAMENTOSU 


Sevgili Arkadaşlar, 

Essen Üniversitesi Öğrenci Parlamentosu 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da Türk işçilerine yapılan alçak saldırıyı her biçimde mahküm eder. 

Essen Üniversitesinin 10.000 öğrencisi adına öğrenci parlamentosu DİSK'le dayanışma içinde olduğunu bildirir ve MC hükümetinin saldırılarını sert bir biçimde protesto eder. 

Essen Üniversitesi Öğrenci Parlamentosu 5.5.1977 günü bu konuyu karar altına almıştır. 
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Dayanışma selâmlarımızla. 
Essen Üniversitesi Öğrenci Parlamentosu Başkanı 
Thomas Herion 
Not.: Bu yazının bir kopyası bilgi edini,mesi için Essen Türkiye Başkonsolosluğuno iletilmiştir. 
Alınan kararlar : 
1. Bütün ilerici güçlerin 1 Mayıs katliamını protesto etmeye çağrılması. 
2. Saldırıda ölenlerin aile ve yakınlarına yardım yapılması icin bağış kampanyası açılması, 
Hesap No.: 242 370 
Stadtsparkosse 
43 Essen 


© DORTMUND SOSYAL 
AKADEMİSİ 30. DÖNEM ÖĞRENCİLERİ - 


Dortmund Sosyal Akademisinin 30. dönem öğrencileri olarak, DISK'in İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerine yapılan korkunç saldırı ve katliama rağmen biz şuna inandığımızı belirtmek isteriz ki: İşci sınıfının harekâtının birliği ve demokratik bir düzen için verilen mücadeleye yapılacak tüm saldırılar dünyanın neresinde olursa olsun yalnızca o ülkenin işçi harekâtına değil bize de yapılmıştır. 

Bu düşünce ile ilerdeki çalışmalarınızda bizim dayanışma selâmlarımızı da belirtmeyi isteriz. 


© FRANSA HRİSTİYAN 
EMEKÇİ GENÇLİĞİ 


Türk işçi sınıfının olayların içinden geçerek sürdürdüğü özgürlük savaşımında DİSK'e yönelen saldırı karşısında Hristiyan işçi gençliği binlerce Fransız emekçisi adına sizlerle dayanışma içindedir. 


© EĞİTİM VE BİLİM 
İŞÇİLERİ SENDİKASI GELSENKİRCHEN 
İL TEMSİLCİLİĞİ 


Sevgili Meslekdaşlarım, 
Eğitim ve Bilim Sendikası Gelsenkirchen li Temsilciliği 1 
Mayıs gösterilerirdeki saldırıyı nefretle kinar ve tam dayanışmasını ifade eder. 
Eğitim ve Bilim Sendikası Gelsenkirchen İl Temsilciliği 


e DEVRİMCİ İŞÇİ 
SENDİKALARI , FEDERASYONU/DEV-İŞ 


1 Mayis işçi bayramı dolayısıyla düzenlenen 1 Mayıs 
mtizginde mcydana gelen olaylardan duyduğumuz üzüntüyü belitir hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin yakın: Liri ite tüm işçi sınıfına başsağlığı dileriz, 

DEV-İŞ Gene! Başkanı 
Hasan SARICA 


© KIBRIS TÜRK 
ÖĞRETMENLER 
SENDİKASI 


1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim Alanında çikan olo; 
lor kitlemiz üzerinde şok tesiri yaratmiştır. 
inancımız: odur ki, bu tür faşizan sa'dırılar DİSK'in emeğin kurtuluşu yolundaki ilerici demokratik mücadelesini durdurmıyacaktır. Tüm üzücü olaylar için üzüntü!erimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
Yılsoy BARLAŞOĞLU 


e FRANSIZ SOSYALİST 
PARTİSİ 


İstanbul'daki 1 Mayıs'da meydana gelen ciddi olaylardan üzüntü duyan Fransız Sosyalist Partisi sendikal raerkez DİSK'e üzüntülerini belirtir. 

Ölenlerin anısını selâmlar ve adalet Için savaşım verenlere kardeşçe duygularını iletir. 

FRANSIZ SOSYALİST PARTİSİ 


€ BORCHUM RUHR 
ÜNİVERSİTESİ GENEL 
KURULU ADINA 
YABANCI ÖĞRENCİLER 
ÖRGÜTÜ ASTA 


Sayın Başkan, DİSK'in İstanbul'daki 1 Mayıs gösterisine 500 binden fazla emekçi katıldı, Türkiye işçi horeketinin tarihinde bu ilerici sendikal örgüt DİSK tarafından düzenlenen ve resmi makamların katlanmak zorunda kaldıkları ikinci 1 Mayıs gösterisiydi. Bu gösteride maocu ve faşist provokatörlerin kurşunlarıyla aralarında 8 kadın ve 1 çocuk olan 36 kişi öldürüldü. Ardında Milliyetçi Cephe'nin durduğu bu canice olayı protesto ediyoruz. Bu sal. 
dırıların amacı Türkiye'de açık faşizmin ön koşullarını yaratmaktır. İlerici demokrasi savaşımınizı destekliyoruz, 


© CGT PARİS 
SENDİKALAR BİRLİĞİ 


Değerli Arkadaşlar, 

İstanbul'daki kanlı olayı büyük bir heyecan ve öfkeyle öğrendik. DİSK Başkanı'na, tüm DİSK yönetimine ve tüm üyelerinize savaşkan dayanışmamızı iletiriz. Kanlı saldırının kurbanları önünde eğilir ve allelerine geçmiş olsun der, üzüntülerimizi belirtiriz. 

CGT PARİS SENDİKALAR BİRLİĞİ Yönetim Kurulu Üyesi 
Okan GÜNALP 


© KIBRIS TÜRK | 
MUHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ 


Örgütünüz öncülüğünde işçi sınıfının yürüttüğü bilinçli mücadelesine karşı girişilen silâhlı saldırıyı nefretle karşıladığımızı bildirir, geçmiş olsun deriz. Bir avuç emperyalist ajanı ve faşistin kahpece saldırıları ile işçi sınıfının mücadelesinin engellenemeyeceğine olan inancımızı bir kez daha yineleriz. 


DAYANIŞMA 


Dayanışma sürüyor ve sürecektir 


MC hiç bir zaman yurt dışındak işçilerimizin oy kullanma hakkının tanınmasına yanaşmadı. 
Bunun nedeni 1 Mayıs'ımızı kana bulayan komplo karşısında bu işçilerimizin Türkiye işçi 

sınıfı ve onun ilerici sendikal örgütü DİSK'le dayanışmalarını dile getirmeleridir. Yurt dışındaki emekçi kardeşlermiz kendilerini kapitalist Avrupa'nın dev tekellerine teslim edenlerle 1 Mayıs'ımızı kana bulayanların aynı güçler olduğunun bilincindedir, MHP'nin yurt dışındaki faşist uzantıları dışında, tüm Türkiyeli kuruluşların, gruplar ve bireyler halinde işçilerimizin gönderdikleri yüzlerce protesto ve destek mesajı bunun kanıtıdır. Başta, Federal Almanya'daki işçilerimizin ilerici demokratik kitle örgütü F'DEF olmak üzere, yurt dışında hak eşitliği, ülkede iş ve demokrasi için savaşım veren tüm Türk'yeli örgütlerle ve tüm emekçi kardeşlerimizle dayanışmamızı bir kez daha dile getiriyoruz. 


ə FEDERAL ALMANYA 
TÜRKİYELİ İŞÇİ 
DERNEKLERİ 
FEDERASYONU / 
FİDEF 


1 Mayıs 1977 bayramimıza yapılan planlı saldırıyı 
nefretle kınar, sizlere ve DİSK üyelerine geçmiş olsun derim. 

Emperyalizmin - işbirlikçilerinin plonlı olarak hazırladıkları bu kanlı senaryoda her zamanki gibi elleri altin- daki piyonlorı gerici faşist komandolar ve moocu bozkurtları halkın üzerine sürerek Türkiye işci sınıfının Barış Demokrasi ve Toplumsal İlerleme savaşımını engellemek, işçi sınıfımızın tek sendikal temsilcisi DİSK'e gölge düşürmeyi hesaplamaktadırlar, Türkiye işçi sınıfı bu ve bunun gibi oyunları boşa çıkaracak uyanıklık ve bilinci, çok acı deney ve şehidi pahasına kazanmıştır. insanca yaşam için halkımızın yürüttüğü mücodeleye kurşun sıkan. 
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işçi sınıfımızı arkodan harçerleyen bu sokak çetelerinin yeklaşan sonları onların halk düşman: çehreleri bu olayl3 bir kez daha ispatlamıştır. 

1 Mayıs alanının adını konlarıyla yazon ve aramızda 
her zaman yeşiyacok clan şehitlerimizi saygıyla anar, FİDEF alırı oilelerine, DISK üyelerine ve sizlere boşsoğılğı dilerim 

Recep GENÇ 
FİDEF Genel Başkanı 


© TÜRK TOPLUMCULAR OCAĞI/BATI BERLİN 


Sayın Kemal TÜRKLER: Şanlı 1 Mayıs mitingine faşist karması MC'nin polis, ajan, provokatör ve maocular tarafırdan yapılan planlı kanlı saldırıyı şiddetle lanetler, DİSK'e işçi sınıfımıza ve şehit olan kardeş'erimizin ailelerine başsağlığı dileriz. Bu saldırılar işçi sınıfımızın ve DİSK'in faşist teröre sömürüye karşı barış, ileri demokrusi ve sosyalizm savaşımını durduramaz. 

YAŞASIN DİSK 

YAŞASIN 1 MAYIS 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFIMIZ 

Türk Toplumcular Ocağı 
Batı Berlin 


© AVRUPA TÜRKİYELİ 
KADINLAR 
FEDERASYONU 


Dünya işçi sınıfının birlik dayanışma günü 1 Mayıs" ta ihanet cephesi ve onların koruyucu gücü olan bir ovuç polis komando ve maocular torofindon canlarına kıyılan kardeşlerimizi saygiyla anarız. DİSK'in işçi sınıfımızın ve tüm ana-babeların acılarını Avrupa'da yaşıyan, çalışan kadın'ar adına condan paylaşırız. 

YAŞASIN BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve TOPLUMSAL 

İLERLEMEDEN YANA OLANLARIN EYLEM BİRLİĞİ 

YAŞASIN 1 MAYIS 


YAŞASIN DİSK 
Avrupa Türkiye Kadınlar Federasyonu ATKF 
© STUTTGART İŞÇİ 
BİRLİĞİ 


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kemal TÜRKLER ve tüm yiğit DİSK üyelerine, Dostlar, 

İşçi sınıfımızın ve demokrasiden yana tüm yurtsever güçlerin birliği ve ileri demokratik bir düzen savaşımı günden güne güçleniyor. 

İşçi sınıfımızın demokrasi savaşımındaki onurlu öncülüğü ve onun birliği ileri demokratik düzen sovaşımının belirleyici niteliğidir. Bu yıl gene, İşçi sınıfımızın tek gerçek kitle ve sınıfsal sendikal örgütü şanlı DİSK'in organize ettiği, işçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 MAYIS, işçi sınıfımızın birliği ve demokrasiden yana tüm güçlerin eylem birliği yolunda atılan en önemli adımlardan birisi oldu. 
İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın yükselen İleri Demokratik Düzen uğrundaki savaşımını engellemek için emperyalistler, CIA ve onların yurdumuzdaki işbirlikçileri 


olan büyük burjuvazi, MC partileri ve MİT ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. 
İşçi sınıfımıza, yurtseverlere ve tüm emekçi halkımıza saldırılar sadece gerici güçlerden de gelmiyor. Faşistlerle açıktan İşbirliğinde olan CIA'nın ve emperyalistlerin yurdumuzdakl en iğrenç maşaları maocu faşistler de halkımıza taarruza geçtiler, İşçi şınıfımızın birlik ve mücadele günü olan 1 MAYIS'ı kana buladılar. Bu sapıkların amaçları bellidir. Bunlar, halkımızın aydınlık geleceğine düşmandırlor. Bunlar, demokrasiden yana tüm güçlerin birli- 
„ne, işçi sınıfımızın onurlu öncülüğüne ve onun şanlı savaşçı geçmişine düşmandırlar. Bunlar, halkımızın düşmanıdırlar. 
Bizler inanıyoruz ki, tüm provakasyonlara karşın, İşçi sınıfımız ve onun yanında saf tutan demokrasiden yana güçler barış, demokrasi ve sosyal ilerleme bayrağını en yükseklerde dalgalandıracaklardır.. 
Türkiye işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası olan biz Stuttgart İşçi Birliği üyeleri, 1 Mayıs'da faşistlerin ve onların yardakçısı maocu faşistlerin kurşunları ile can veren dostlarımızın ailelerine ve tüm yurtseverlere başsağlığı diler, yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun deriz. 
İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız savaş meydanlarında can veren yiğit evlâtlarını unutmayacaktır. Onların anısı mücadelemize ışık tutacaktır. 

SİB Stuttgart İşçi Birliği 

Yönetim Kurulu 


ə İNGİLTERE TÜRK 
ÖĞRENCİ 
FEDERASYONU 


Dünya işçi sınıfının uluslararası birlik ve savaşım günü 
1 Mayıs'ta DİSK, işçi sınıfının şanlı bayrağını yine en yüksekte tuttu, Türkiye işçi sınıfının bugüne dek en görkemli çıkışını Taksim Meydanında gerçekleştirdi. 

İşbirlikçi (o tekelci (o burjuvazi, onun kati MC ve moocu faşistleri, alçakça kanlı saldırisiyia bu çıkışa gölge düşürmeye yeltendi. Taksim Meydanını kana buladı, Ancak işçi sınıfımız, saflarını saldırının her türü- ne karşı, her ne pahasına o.urso olsun, en kararlı, en savaşkan korumaya azimli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

Bizler, İrgiltere'deki Türkiye ilerici, devrimci öğrencilerin örgütü İngiltere Türk Öğrenci Federasyonu olarak 1 
Mayıs'a, burjuvazinin ve onun s:3ğ kolu moccu faşistlerin bu kanii saldırisini şiddetle lanetler, Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikası DİSK'e sonsuz dayanışmamızı iletir, işçi sınıfımızın - şehit düşen, yaralanan, savaşta en ön saflarda koşan kahramanlarını ateşie selamlarız. 

SELAM OLSUN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA! 

SELAM OLSUN ONUN YiĞİT SAVAŞCILARINA! 

DİSK'E SELAM! 


İngiltere Türk Öğrenci Federasyonu 


© İNGİLTERE TÜRKİYELİ KADINLAR BİRLİĞİ 


DİSK'e ve 1 Mayıs komitesine uzanan elleri kadın erkek işçiler birlikte kıracağız. İngiltere'de kadın işçiler kavgada sizinle beraber. 

İngiltere Türkiyeli Kadınlar Birliği 


e MUENİH İŞÇİ 
DERNEĞİ 


Değerli Dostlar, 
Yurdumuzda gelişen olayları dikkatle izliyoruz. Özellikle 
1 Mayıs işci bayramında maocu faşistlerin, komandoların, polisin de birlikte emekçi kardeşlerimizin üzerine ateş açıp 49'unun ö'dürüldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler en sert şekilde olayı kınarız. Bariş, demokrasi, toplumsal ilerleme yolunda hayatlarını kaybeden emekçi kardeşlerimizin önünde saygı ile eğiliriz. Bizler bu kavgada Türkiye işçi sınıfının bir parçasi olarak bütün gücümüz ile DİSK ile dayanışma içindeyiz. İşçi sınıfımızın öncülüğünde tüm demokratik güçlerin birliği ile gerici güçiere gereken cevabın verileceği inancındayız. 
Yaşasın DİSK 
Yaşasın işçi sınıfının birliği 

Muenih işçi derneği 


© BATI BERLİN 
TÜRKİYELİ KADINLAR 
BİRLİĞİ 


Öncülüğünüzde kutlanan şanlı bir Mayıs mitinginde MC' nin ajan provakatör faşist ve maocuların planlı saldırısın- da öldürülen ve yaralanan İşçi kardeşlerimizin acılarını paylaşırız. DİSK'e işçi sınıfına ve öldürülenlerin ailelerine başsağlığı dileriz, Barıştan, demokrasiden yana olan biz kadınlar saldırı olayını nefretle karşılar, bu olayı yaratanları lanetleriz. 

Yaşasın 1 Mayıs 

Yaşasın DİSK 


© GELSENKİRCHEN VE 
ÇEVRESİ TÜRK 
ÖĞRETMENLER 
DERNEĞİ 


© GELSENKİRCHEN VE 
ÇEVRESİ TÜRK İŞÇİ 
DERNEĞİ 


© GELSENKİRCHEN 
KADINLAR BİRLİĞİ 


Uluslararası işçi sınıfının birlik-beraberlik ve dayanışma gününe 1 Mayıs işçi bayramının DİSK öncülüğünde TÖB-DER demokratik kitle örgütleriyle kutlanması sırasında faşist ve maocu canilerin yüzbinlerce yurttaşımızın üzerine yaptıkları silâhlı ve kanlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. 
Bu kanlı saldıriların ve kışkırtmaların hangi taraftan gelirse gelsin karşısında olacağımızı bildiririz, birçok yurttaşımızın hayatına malolan bu kanlı saldırı aynı zamon- da dünyada ve yurdumuzdaki barış-demokrasi ve sosyal ilerleme hareketine de yapılmıştır. Halkımızın demokratik hak ve özgürlüklerini insan haklarını ayaklar altına alan bu tür silâhlı ve kanlı saldırıları en sert bir dille protesto eder, şehit olan yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Halkımızın DİSK'in ve demokratik kitle örgütlerinin barıştan,*demokrasiden, özgürlükten ve insan haklarından yo- na olan mücadelesiyle ve tüm yurtseverlere dayanışma icinde olduğumuzu bildiririz. 


è FRANSA CGT BASRHIN 
İL ÖRGÜTÜ 
TÜRKİYELİ İŞÇİLER 
DİL GRUBU 


İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta DİSK'in İstanbul Taksim Meydanında örgütlediği gösterilere yapılmış olan silahlı faşist saldırısını şiddetle protesto eder, şehitlerimizin ailelerine, DİSK'e ve sınıf kardeş"er.mize şahsınızda başsağlığı dileriz. Fransa Basrhın ilindeki Türkiyeli işçiler adına DİSK'e ve Türkiye İşçi sınıfımıza sınıfsal dayanışmamızı iletir, sonsuz başarılar dileriz. 

Fransa CGT Basrhın İl Örgütü 

Türkiye İşçileri Dil Grubu ve 

Sendikamız CGT bülteni 


ə LÜBECK TÜRK İŞÇİ YARDIMLASMA 
DERNEĞİ 


DİSK Yönetim Kuruluna, 

DİSK'in «1 Mayıs Emeğin Bayramı» gösteri yürüyüşünde yapılan saldırları kınar ve nefretle karşılar. Yurdumuzda işçi sınıfının yanında en etkin sınıf savaşı veren DİSK'e saflarımızdan kaybettiğimiz devrimci arkadaşların ailelerine ve DİSK Yönetim Kuruluna başsağlığı diler, acılarınızı paylaşırız, Maocu faşistlerin işçi sınıfının devrimci hareketine verdiği zararla tarih önünde sorumlu kalıp, tarihin derinliklerine gömüleceğine hiç şüphemiz yok. 

Lübeck Türk İşçi Yardımlaşma Derneği Sekreteri 


ə FRANKFURT VELİLER DAYANIŞMA KOMİTESİ 


e FRANKFURT TÜRK 
HALKEVİ 


9 FRANKFURT 
TÜRKİYELİ İŞÇİLER 
BİRLİĞİ 


9 FRANKFURT GENÇLER 
BİRLİĞİ 


9 FRANKFURT TAKİ 
TÜRK ÖĞRETMENLERİ 


DİSK'in hazırlamış olduğu görkemli bir Mayıs yürüyüşüne yapılan saldırıyı bütün kinimizle protesto ediyoruz. Polisin planlı bir şekilde hazırlarığı ve maocu bir avuç faşisti kulanarak yaptığı bu kanlı saldırının DİSK'in yürütmüş olduğu haklı mücade'eyi durduramıyacağına inancımız tamdır. 

Biz Frankfurt'ta çalışan işçiler olarak bu kahpece saldırıda ölen kardeşlerimizin sizlere ve ailelerine bıraktığı acı-Yı paylaşır. bütün gücümüzle yanınızda olduğumuzu bildiririz, 

Yaşasın DİSK, Yaşasın DİSK'in verdiği mücadele Saygılarımızla. 
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© BATI BERLİN SEÇİM DAYANIŞMA 
BİRLİKLERİ BÖLÜCÜ 
EĞİTİME HAYIR 
KOMİTELERİ 


MC hükümeti iktidara geldiğinden bu yana halkımıza karşı savaş açmıştır. MC hükümeti halkımıza karşı açtığı bu savaşta yerine göre ülkücü bozkurt faşist komandoları yerine göre, moocu faşist bozkurtiarı kullanmkatadır. MIT, CIA ajenları her iki vurucu güçlerin planlarını hazırlamakto ve bunları yönetmektedirler. CIA'nın danışman ajanları Ankara'da oturmaktadırlar, Bu ajanlar, Türk-İş Genel Merkezinden bütün bakanlıklara, genelkurmaydan, Öğretim kurumlarına kadar resmi ve özel tüm kuruluşlara el atmışlardır. Amerikan konsolosları ülkemizde seçim gezileri yapmaktadırlar. 

Anti-emperyalist, anti-foşibt savaşım gittikçe yükselmektedir. İşçi sınıfımızın öncülüğünü yaptığı bu savaşıma karşı, karşı-devrimci güçler iyice saldırgan duruma geldiler. 
1 MAYIS alanında işçilerimiz, gençler, öğretmenler, mühendisler, doktorlar, teknikerler, emekçi kadınlarımız, aydinlar. gazeteciler, sanatçılar DİSK'in öncülüğü, organizesi ve güvenliği altında yapılan 1 MAYIS mitinginin son anlarında karşı devrimci güçlerin canice saldırısı sonucu ölen yurttaş.orımız bizi büyük bir yasa boğdu. 

BAŞIMIZ SAĞOLSUN! 
DİSK'in güvenliği olmasa idi MC'nin canileri yüzlerce yurttasımızı öldürebilirlerdi. Biz yurtdışındaki işçiler, madden ve manen her an DİSK'in yanında olduğumuzu bir kez doha vurgularız. 
YASLIYIZ AMA GÜÇLÜYÜZ! 
TÜRKİYE SEÇİMLERİ AVRUPA KOMİTESİ (TÜSAK) 
Batı Berlin Seçim Dayanışma Birlikleri BÖLÜCÜ EĞİTİME HAYIR KOMİTELERİ 


ə GELSENKİRCHEN GEW 
ALMAN BİLİM VE 
EĞİTİM EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI 


1 Mayıs dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününde işçi sınıfımıza DİSK'e MC ve onun kiralık 

katilleri tarafından yapılan kanlı saldırıyı şiddetle lanetler, 

şehit olan kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı diler, barış ekmek ve özgürlük yolunda işçi sınıfımızı ve DİSK" kucaklar her an yanınızda olduğumuzu bildiririz. 

Gelsenkirchen Gew Alman Bilim ve 

Eğitim Emekçileri Sendikası Türk 

Öğretmenler Çalışma Grubu 


e BELÇİKA'DAKİ 
TÜRKİYELİ GENÇLER 
BİRLİĞİ 
DİSK'in düzenlediği 1 Mayıs kutiama mitingine saldıran maocu provokatör ve faşistlerin bu iğrenç provokasyonunu protesto eder, bağımsızlık ve ileri demokrasi yo'unde şehit düşen işçi arkadaşlarımızın ailelerine DİSK'e ilerici güçlere başsağlığı dileriz. 
Belçikadaki Türkiye Gençler Birliği Yönetim Kurulu 


ə HOLLANDA TÜRKİYELİ İLERİCİLER BİRLİĞİ 


Değerli Arkadaşlar, 

Uluslararası işçi sınıfının birlik dayanışma ve savaşım günü olan 1 Mayıs'ta verd'ğimiz şerefli mücadeleye maocular ile faşistler tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kinar, tüm DİSK'li yönetici ve üyelere başsağlığı dileriz. 

Hollanda Türkiyeli İlericiler Birliği HTİB Yönetim Kurulu 


© İSVEÇ TÜRKİYELİ 
İLERİCİLER BİRLİĞİ 


Görkemli 1 Mayıs gösterisine yapılan kanlı saldırı ve 40'a yakın kişinin öldürülmesi İsveç'teki işçilerimiz arasında büyük bir üzüntü, nefret ve tepkiyle karşılanmıştır. 


DİSK'in işci sınıfımızın birliği ve faşizme karşı kararlı mücadelesi karşısında paniğe kapılan emperyalizmin iktidcrın ve onların maşaları faşist sürülerinin ve maocu ajazların bu kanlı saldırısını nefretle kınarız. Faşizme ve emperyalizmin ajan'arına karşı verdiğimiz savaşta sonuna dek yanınızdayız. 


YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI YASAŞIN DİSK 
İsveç Türkiyeli İlericiier Birliği 


DAYANIŞMA 


1 MAYIS ALANININ 
ADINI 

KANLARIYLA YAZAN ŞEHİTLERİMİZİ 
SAYGIYLA 
ANIYOR,DİSK İLE DAYANIŞMAMIZI 
YİNELİYORUZ ,, 


Çok sayıda demokratik kuruluş 1 Mayıs saldırısı dolayısıyla DISK ile dayanışma içinde olduklarını 


belirten destek mesajları yolladı. 1 Mayıs'ta tüm demokratik güçler birlik içinde gerçekleştirdiler o muazzam, görkemli gösteriyi. 


Bu birleşik savaşıma saldırıldı, ateş açıldı birlikte göğüs gerildi bu ateşe. Bu yüzden demokratik kuruluşların DİSK'e yolladıkları özel bir anlam taşımaktadır. Aşağıda 

bu mesajların bir kısmını yayınlıyoruz. 


© TÜS-DER/TÜM SAĞLIK PERSONELİ DERNEĞİ 


1 Mayıs 1977 yılında DİSK öncülüğünde düzenlenen 
görkemli 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününde yarım milyonu aşkın işçi ve emekçiyi sıkılmış bir yumruk gibi gören emperyalist güçler polis şebekeleri CIA kanalı ile ve /cşist güçlerle maocuları kullanarak düzenledikleri komplo iie 34 emekçiyi kahpece şehit et- 
- tiler. Ve yüzlercesini de yaraladılar. Türkiye sağlık emekçileri olarak hunharca saldırıyı lanetler, tüm işçi sınıfımıza şahsınızda geçmiş olsun der, DİSK'le birlikte dayanışmamızın daha da güçlendiğini biidirir, saygılar sunarım. 
TÜS-DER Genel Başkanı 
Hasan Fehmi MAVİ 


© İLERİCİ GENÇLER 
DERNEĞİ 


Sayın KEMAL TÜRKLER 

DİSK Genel Başkanı 

Uluslararası işçi sınıfının birlik, dayanışma, mücadele günü olan 1 Mayıs pazar günü 1 Mayıs alanına sığmayan yüzbinlerce kişiye, emperyalizmin darbeci örgütü CIA'nın ve yerli kardeş örgütünün hazırladığı, halk düşmanı MC'nin ve denetimindeki faşist ve maocu bozkurtların eliyle yapılan bombalı, silâhlı saldırının sonucunda 35 
ilerici öldürüldü, 200'ü aşkın yurtsever yaralandı, yüzlercesi tutuklandı. Kanlı 1 Mayıs'ı düzenleyenler gerici ve faşist partiler denetimindeki basın” aracılığıyla olayın baş sorumlusu olan gerici-faşist karması MC'yi faşist cinayet şebekelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Fakat bugünkü Türkiye 1960'ların, 1970'lerin Türkiyesi değildir. Yüzbinlerce kişi olayı görmüş, yaşamıştır, gerçekleri saklamaya kimse- nin özellikle de halk düşmanı MC'nin gücü yetmeyecektir. 

İşbirlikçi-tekelci burjuvazinin, gerici güçlerin politik temsilcisi; gerici-faşlst karması MC kanlı 1 Mayıs katllamıyla yetinmemekte ve «DİSK kapatılsın» diye çırpınmaktadır. > 

İşçi sınıfımızın sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK”e yapılan bu saldırılar boşuna değildir. Çünkü, DİSK, işci sınıfımız yanısıra emekçi halkımızın da saygınlığını ve sempatisini kazanmıştır. Ayrıca, DİSK'in tüm ulusal demokratik güç ve kuruluşların saygınlığını kazandığını çok 


Iyi bilmektedir gerici-faşist güçler. 

İşçi sınıfımızın biricik kitle sendikal örgütü DİSK'e yapılan saldırılar boşunadır, çünkü işçi sınıfımız ve devrimci sendikal örgütü DİSK, «15-16 Haziranlardan, 20 Eylül Demokratik hak ve özgürlükler mitinglerisnden, «16 Eylül DGM'lere karşı genel direniş»lerden başarıyla geçerek ve ayrıca 1 Mayıs 1977'de açıkça gördüğümüz kararlılik, disiplin, bilinçle çelikleşerek ilerliyor. 

İlerici, yurtsever gençler olarak, işçi sınıfımızın devrimci tek kitle ve sendikal örgütü DİSK'le dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiririz. 

İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ Genel Sekreteri 
Baki Temel Saçlı 


© KIBRISLILAR ÖĞRENİM 
VE GENÇLİK 
FEDERASYONU 


Dünya işçilerinin birlik-dayanışma ve eylem günü 1 
Mayıs'ta Türkiye işçi sınıfının görkemli gösterisine saldıran maocu bozkurtların yarattığı provokasyonla meydana gelen olayları üzüntü ile öğrendik, Türkiye işçi sınıfının ister gerici, güç.erden isterse soldaki her tür soydon ve boydan sapık akımdan gelecek saldırıları göğüsleyeceğine olan inancımız tamdır, Bu olayda şehit düşen yurtseverlere ailelerine ve DİSK'e başsağlığı ve yaralılara da sağlık dileyerek yanınızda olduğumuzu yolumuz işçi sıvafının yoludur be.gisini tekrarıayarak kıvançla bir kez daha haykırırız. i 

Kıbııslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu Başkanı 


ə TÜTED ANKARA 
ŞUBESİ 


4000'e yakın teknik elemanı çatısı altında toplayan TÜTED Ankara Şubesi yaptığı 1 Mayıs gündemli temsilciler toplantısından sonra, üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmiş olmasına karşın, topluca gelerek katıldığımız işçi sınıfının uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde kanlı bir komployla karşılaşan işçi sınıfımızın biricik ileri sendikal örgütü DİSK ve işçi sınıfının doğal bağlaşığı tüm demokratik kitle ve meslek örgütlerine, anlamına ulaşan o görkemli ve disiplinli günün düzenleyicisi olarak kişlliğinizde geçmiş olsun demeyi ve saptadığımız gerçekleri tarafınıza iletmeyi Yönetim Kurulu olarak kararlaştırmıştır. 

İşsizliğin, pahalılığın çığ gibi gittiği ülkemizde eli dirseklerine dek işçilerin, öğretmenlerin, teknik elemanların, 'yurtseverlerin, gençliğin kanına bulanmış olan MC ve onun temsil ettiği Işbirlikçi, tekelci büyük burjuvazi, yani ortak sınıf düşmanımız, emperyalizmin terör örgütü CIA'nın denetiminde ve anti-komünizmin yardımcısı olmaktan çıkarak onun bir türü olan maocuları kullanarak egemenliği, erki elinden bırakmamak, en kanlı diktatoryası faşizmi getirmek, yükselen toplumsal muhalefeti; barış, bağımsız 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lik, demokrasi savaşını boğmak için kanlı tertiplera başvuruyor, toplu katliamilar düzenliyor. 

Bu kanlı tertibi düzenleyen iç ve dış gericiliğin yanında yer alan ve öne sürülen maocuların, ulusal ve uluslararası alandaki pratiklerini bir bütünsellik içinde ele alıyoruz, Karşısındaki tüm parti ve örgütlere savaş açan emperyalizmin ülkemizdeki uzantısı MC ve yardakçılarıyla Işbirliği yapıp; silâhların, panzerlerin gölgesinde ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyalizm için savaşan iləricilerin, yurtseverlerin, demokratların, sosyalistlerin karşısına; emperyalizmin, onunla Işbirliği kuran en gerici, tekelci egemen burjuvazinin baskı, yığınsal terör ve en İğrenç komplolarının yedek gücü olarak çıkan, devrimcileri polise ihbar eden, İşçi sınıfının politik ve sendikal örgütüne saldıran, en gerici kafatasçı akımlarla, faşist komandolarla kucaklaşıp adil ve kalıcı bir barışın, savaşa karşı barış, sömürü ve zulme karşı sovaşın önüne NA-TO'cularla birlikte çıkan bu milliyetçi, şoven, savaş kışkırtıcısı, bozguncu akıma karşı İlkeli, süreli ve kalıcı bir savaşım yürütmeyi ABD köleliğine, NATO. boyunduruğuna, işbirlikçi çevrelerin baskı ve zulmüne karşı yürütülen yığınsal savaştan ayırmamak, toplumsal gelişmenin çekici gücü, omurgası olan İşçi sınıfı öncülüğünde yaşama gegirmek gerekiyor. 

TÜTED Ankara Şubesi olarak işçi sınıfı öncülüğünde nihai kurtuluş için kararlı, örgütlü, «sonuçlara değil, nedenlere yönelik» olarak yürütülen savaşta İşçi sınıfımızın Ileri sendikal örgütü DİSK ile omuz omuza olduğumuzu ve işçi sınıfımızın dökülen kanları yerde bırakmayacağına olan inancımızı belirtir, bir iftira sonucu tutuklanarak Afyon'a gönderilen üyemiz Elektrik Mühendisi Macit DE-MİR'a gösterdiğiniz yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür eder, en içten başarı dileklerimizin, dostça selömlarımızın kabulünü dileriz. 

TÜTED ANKARA ŞUBESİ 
Ali ALTINKANAT (Bşk.) N. K. DÖLENEKEN (Yazm.) 


© İLERİCİ KADINLAR 
DERNEĞİ 


Bütün dünyada ve ü'kemizde yığınsa. olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de kana bulandı. 1 Mayıs sabahından başlayarak törenin bitimine 5-10 dakika kalana kadar İstanbul, yurdun dört bucağından gelen yüzbinlerce insanla birlikte bir bayrem yeriydi. Törenin bitimine çok az bir süre kala, işçi sınıfımızın öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs'ı karalamak, gölgelemek, halkımıza gözdağı vermek, seçimlere korku ve terör havası içinde girmek, tüm ilerici ve yurtsever güç'eri sindirmek için uluslararası sermayenin ve oniarın yerli işbirlikçilerinin desteğindeki CIA güdümlü ajanlar ve maocu bozkurtlar elele verdiler. Halkımızın üzerine ateş açtılar, Ve arkasından utanmazcasına sermaye basını ve gerici çevreler ve MC“ nin faşist borazonı televizyon eliyie çatışma olduğunu iddia ettiler. 1 Mayıs günü Taksim alanında çatışma yoktu, 1 Mayıs günü katliam vardı, 

Kadın, erkek, çocuk tüm 1 Mayıs şehitlerini katleden 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faşist kurşurlar sıkan eller kırılacaktır, Scrmayenin sağ eli de, sol eii maocu bozkurtler da hesap vereceklerdir. 

Türkiye emekçi kadınları clarak halkımızın üstüne gözünü kırpmadan kurşun sıkan bu gözü dönmüş katilleri affetmeyeceğiz. Halkımız 1 Mayıs 1977 günü Taksim olanında savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için can verenleri unutmayacaktır. 

YAŞASIN İŞÇI SINIFI ÖNCÜLÜĞÜNDE VERDİĞİMİZ BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL İLERLEME SAVAŞIMIMIZ. 

YAŞASIN 1 MAYIS. 

İlerici Kadınlar Derneği 


DAYANIŞMA 


1 MAYIS'TA ÖRGÜTÜMÜZÜN DÜZENLEDİĞİ KİTLE GÖS- 
TERİSİNE SALDIRIYI KINAYAN YÜZLERCE MEKTUP VE TELGRAF ALDIK, ANCAK BİR KISMINI YAYINLAYABİLDI-ĞİMİZ DİSK'LE DAYANIŞMA MESAJLARININ BİR KISMINI DA ÖRGÜT ADINI DOĞRUDAN VEREREK AKTARIYORUZ 


© İsveç Türkiyeli Öğretmen ve Eğitmenler Birliği, Manavgat Gıda-İş Sendikası Temsilcisi Mehmet Hayat, Türkiye Yeni Haber-İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Servet Temel, Slemens İşçileri, Hamburg İlerici İşçiler ve Gençler Derneği, Lübeck Türk İşçi Yardımlaşma Derneği, Töb-Der Gönen, Bremen ve çevresindeki işçiler, Töb-Der Samsun, Raşit Gültay - Devmadensen, Töb-Der Erzurum Bölge Temsilcisi Atilla Vural, Midlands Türkiyeli İlericiler Birliği, Mannheim Türk İşçiler Birliği, Birmingham Türk Öğrenci Derneği, Fransa Türkiyeli Öğrenciler Birliği Grenoble Şubesi, Gelsenkırçhen ve Çevresi Türk İşçi Derneği, Tüs-Der Denizli Şubesi, Hollanda Atatürkçüler Birleşme Derneği, Hannover Öğrenci Birliği, Erdek Kültür Derneği, Tob-Der Karahallı, Dortmund İşçi Derneği, Duisburg İşci Yardımlaşma Derneği, Sosyalist Yürüyüş Birliği Batı Berlin Kurucu Komitesi, Töb-Der Karacabey, Oğuz Yazıcıoğlu CHP 
Milletvekili Aday adayı, Münif M.T.U. İşçileri adına 16 
imza, Töb-Der Mersin, Töb-Der Silvan, Töb-Der Van, Civata Fabrikası İşçileri, Essen Türkiyeli İşçiler Derneği, Ankara Birlik Sahnesi, İTÖF Leeds Türk Öğrenci Derneği, Mainz Türkiyeli İşçiler Birliği, Krefeld İşçi Demeği, Düsseldorf İşçi Derneği, TÜTED Tarsus, Töb-Der Nazilli, Yorkshire Türkiyeli İlericiler Birliği, Koeln Türkiyeli İşçileri Dayanışma Birliği, Kemal Sülker, Pirelli Lastik Fabrikası İşçileri, CHP Van Gençlik Kolları, Nermin Odabaşı Prodüktivite Kurumu, Şevket Mutlu işci, Devrimci Toprak-İş Mardin Temsilcisi, Töb-Der Aydın, Dortmund Türk Halk Merkezi, Türkiye Demokratik Halkçı Birliği, Stuttgart'da bir grup sosyal danışman, Zeundapp İşçileri F. Almanya, Türkiye Gençlik Birliği - Berlin, Kassel Türkiyeli İşçi ve Öğrenci Derneği, Willingen - Schwenningen Türk İşçi Birliği, Töb-Der Erdek, ODTÜ Kıbrıslı Mezunlar Birliği - Lefkoşa, Türk Birliği - Hannover, Kuşadası CHP Gençlik Kolları, Stuttgart Türkiyeli Öğrenci Derneği, Mainburg İşçileri, Fulda Türk Kültür ve Dayanışma Derneği, Suntel İşçi Birliği adına Ali Aydın, Suruç CHP Gençlik Kolları, Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği Bursa Şubesi, Weinheim Türk İşçiler Birliği, Türkiye Devrimci İşçileri Birliği 


Dünya Barış Kurucuları Konferansı Kararı: 


” Türkiye deki barış,demokrasi ve ilerleme güçleri ile kayıtsız dayanışma ..,, 


6 .9 Mayıs 1977 günlerinde 
Polonya'nın başkenti Varşova' da dünya çapında büyük önem taşıyan bir konferans toplandı. 


Dünya Barış Kurucuları Konferansı odını taşıyan bu toplantıya 125 kadar ülkeden 1500'ün üzerinde delege katıldı. Yeni bir dünya savaşı tehdidine ve silâhlanmaya karşı tüm ülkelerde verilen savaşımın onurlu temsilcileri (o Varşova'da, Il. 
Dünya Savaşının yerle bir ettiği bu kentte biraraya geldiler. 
Sosyalizmin üstün başarıları sonucu bugün yeni baştan ve mükemmel bir şekilde kurulmuş olan Varşova'da, uluslararası barışçı güçler dünya barışını aynı mükemmellikte kurma Ssavaşımının sorunlarını tartıştılar, yeni kararlar aldılar. 
DİSK Dergisi Temmuz 1977 sayısında bu kararlara ayrıntılı yer verecektir. 

Varşova Barış Konferansı, Türkiye ile ilgili özel bir karar aldı. 
Oybirliğiyle alınan bu kararda 
1 Mayıs tertibi protesto edildi. 
Ayrica, Türkiye Barış Hareketi ile dayanışma içinde olunduğu oybirliğiyle belirtildi. 

Barış sovaşımının evrensel gücünü belgeleyen ve bu savaşı. 
ma yeni bir katkı olan Dünya 


Barış Kurucuları Konferansının Türkiye ile ilgili olarak aldığı karar aşağıdadır: 


İNSAN HAKLARI 


KOMİSYON 
SONUÇ KARARI 

«Varşova'da barış kurucularının dünya toplantısı sırasında kıtamızda silahlanma yarışını durdurma ve detant sürecini geliştirme yolunda olanak ve yöntemleri tartışmak için bir araya gelen Avrupa kıta toplantısı Türkiye'deki gerici güçlerin davranışının bu çabalarla uygun olmadığını üzüntüyle saptamıştır. 

Bu 1 Mayıs gösterisine yapılan barbarca saldırıyla en uç noktaya ulaşmıştır. 34 kişi öldürülmüş, yüzlerce insan ağır yaralanmıştır. 

Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da demokratik güçlerin zaferlerinden sonra Türkiye işçi sınıfı partisinin hâlâ yasaklanmış olduğu tek Avrupa ülkesidir. 

Türkiye'deki barış, demokrasi ve ilerleme güçleri ile, onların faşist güçlerin şiddet eylemlerine son verme ve ülkelerinde demokratik hakları tam anlamıyla yerleştirme savaşımı ile 


kayıtsız bir dayanışmaya çağırıyoruz.» 

«İnsan Hakları Kuzey İrlanda ve Endonezya'da en barbarca ve vahşi bir şekilde çiğnenmek.- tedir. Temel özgürlükleri çiğneyen baskı yöntemleri hâlâ Güney Kore, İran, Türkiye, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti ve Sudan gibi ülkelerde uygulanmaktadır. 

İnsan hakları ile özgürlüklerini çiğneyen bu rejimler uluslararası barış ve güvenlik için tehlike arzetmektedirler. Militarizmin yoğunlaşması ile konuşma toplanma özgürlüklerini kısıtla- ma çabaları başbaşa gitmekte ve askersel yönetimlere ters düşen görüşlere sahip olunlara karşı baskı yöntemleri uygulanmaktadır.» 

YAZARLAR, SANATÇILAR 
VE KÜLTÜR EMEKÇİLERİ YUVARLAK MASA 
TOPLANTISI 

«Yuvarlak masa toplantısına katılanlar Türk Barış hareketi ile büyük bir dayanışma içinde olduklarını belirtmişlerdir. 

Barış için emperyalizme karşı mücadele eden tüm yazar, sanatçı ve diğer kültür emekçilerine kendilerini tüm kalbimizle desteklediğimizi bildiririz.» 
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Türkiye'nin “demokratik ve kitle sendikal örgütü DİSK”in 


daveti üzerine, Fransa'nın CGT heyeti Andre ALLAMY (Konfederal Sekreteri - Yürüt- 
- me Kurulu üyesi) ve François LANÇON (CGT Yabancı İşçiler Sekreteri), 30 Nisan ve 6 
Mayıs 1977 tarihleri arasında Türkiye'de bulundular. 

Heyet üyeleri, DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER ve diğer Yürütme Kurulu Üyeleri ile çeşitli görüşmeler yaptı. 
DİSK yetkilileri, Türkiye'deki siyasal sendikal güçlerin gelişimi, emekçilerin savaşımları, ekonomik ve sosyal durum üzerine, Fransız heyetine geniş bilgi verdiler, Bunun yanı sıra, kendilerine İstanbul'daki 
1 Mayıs gösterisi, meydana 
gelen provokasyon olayı ve sonuçları üzerine ayrıntılar anlatildi. 

51 yildan beri, ikinci kezdir 
ki, sendikal örgütleri DİSK etrafında toplanan işçiler, 1 Mayıs'ı kutlama hakkını kullandılar. İlk 1 Mayıs kutlaması, 1976” da yapılmıştı. Önemli bir kısmını kadınların da oluşturduğu 
500 binden fazla emekçi DİSK” 
in çağrısına uyarak 1 Mayıs tö-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Ortak Açıklama 


DİSK ve CGT 


ARALARINDAKİ 
DAYANIŞMAYI DAHA DA GELİŞTİRECEKLERDİR 


renlerine katıldı. 

İşçi sınıfının yanısıra, aydınlar, öğretmenler, öğrenciler ve ilerici güçlerin temsilcileri de, beş saat boyunca bu yürüyüşte yerlerini aldılar. Bu sırada, bilinen karşı güçler tarafından önceden planlanan ve 34 ölü, yüzden fazla yaralı ile sonuç- 


lanan katliam olayı patladı. 
500'e yakın insan gözaltına alındı. 


Ülkedeki ilerici güçleri biraraya getiren bir güç olarak ortaya çikan DİSK'e karşı seçimlere sadece bir ay gibi kısa bir zaman kala, en gerici güçler provokasyon eylemine başvuruyorlar. 

DİSK'in güvenlik kuvvetlerinin soğukkanlılıklarını kaybetmemeleri, gösteriye katılanla- 


rn yüksek bilinci, bu provo- 


kasyonun daha büyük bir katliam haline dönüşmesini önledi. 

Bu provokasyonun tertipçileri bilindiği halde, gerici güçler, saldırıva uğrayanları ve özellikle DİSK'i sorumlu göstermek çabalarına giriştiler. 

2 Mayıs 1977 günü, Paris' 
deki Türkiye Büyükelçiliği nezdinde, CGT heyeti, gerekli gi- 


rişimlerde bulundu. Bu heyet, CGT'nin DİSK Yürütme Kuruluna, DİSK'e ve ölenlerin ailelerine olan dayanışmasını iletti. 

CGT, işçi sınıfına ve Türkiye'deki barış, bağımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme savaşımının yükselmesine karşı düzenlenmiş bu provokasyonu Fransız kamuoyuna anlatmak ve teşhir etmek için tüm gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

500.000'i aşkın üyeye sahip DİSK, iktidara ödün vermeven tavrı, işçilerin çıkarlarını titizce koruma çalışmaları ile, gün geçtikçe daha da güclenmekte ve etkisini arttırmaktadır. 

CGT heyeti, DİSK Yürütme Kuruluna, Fransa'nın politik, sosyal ve ekonomik durumu, haklar ve demokratik dönüşüm ler için verilen savaşımlar konusunda bilgi vermiştir. 

DİSK Yürütme Kurulu ve 
CGT heyeti çeşitli uluslararası sorunları görüşmüşlerdir. 

— Her iki örgüt, doğrudan doğruya. uluslararası sendikal hareketi ilgilendiren yeni ekonomik düzen -ve kalkınma sorunları üzerine «Dünya Konferansı» çağrısını istemektedir. 


ÖRGÜTÜMÜZÜN 1 MAYIS GÖSTERİLERİNE KATILMAK ÜZERE GELEN CGT VE DİĞER SENDİKAL ÖRGÜTLERİN TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTILARDAN BİR GÖRÜNÜM... 


— Her iki örgüt de, ortak tavırlar alabilmek amacı ile, Avrupa ve Akdeniz Bölgesi ile ilgili sorunların gelişimi üzerine birbirlerini karşılıklı olarak bilgilendirme kararındadırlar. 

— DİSK ve CGT göçmen işçilerin çıkarlarının korunması konulu son Stuttgart Göçmen İşciler Sendikal Konferansı sırasında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için, vakit kaybetmeden uygulamaya geçilmesini gerekli görmektedir. Her iki örgüt de, bu hedeflere ulaşmak üzere gerekli girişimlerde bulunacaktır. 

— DİSK ve CGT, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün görevini tam olarak yerine getirebilmesi düşüncesi ile, bu kuruluşun çalışmaları içine giren tüm girişimler için karşılıklı olarak devamlı haberleşmeyi ve işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 

CGT ve DİSK, doğal ulusal hakların tekrar geri verilmesi için Filistin halkının savaşımına olan tüm dayanışmasını bir kez daha yenilemektedir. 

Her iki örgüt, dünyanın dört 


bir köşesinde, barış, bağımsızlık, toplumsal ilerleme, demokratik özgürlükler ve sendikal haklara saygı için, emperyalizme, gericiliğe, faşizme ve her türlü baskıya karşı savaşan tüm emekçiler ve ilericilerle olan dayanışmasını yeniler. 

Her iki örgüt, Güney Afrika’ da, beyaz azınlık tarafından sürdürülmek istenen insanlık dışı ırk ayırımı sistemini şiddetle protesto eder. 

AZAME, NAMİBYA ve ZİM- 
BABWE emekçilerinin ve halki- nın savaşımını bütün gücü ile destekler. 

Zaire'nin içişlerine karışan ve müdahaleye girişen Fransız emperyalizmini ve onun müttefiklerini protesto eder. 

Her iki örgüt, kalıcı ve sürekli bir dünya barışı, genel bir silahsızlanma ve Helsinki Kon feransının tüm kararlarının uygulanmasından yana olduklarini bildirirler. 

CGT ve DİSK, Kıbrıs'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve bağlantısızlığını korumak için, emperyalist ve gerici güçlerin müdahalelerine karşı savaşım 


veren Kıbrıs emekçileri ile, dayanışmalarını yeniler ve Kıbrıs sorununun görüşmeler yoluyla çözümlenmesinden yana olduk larını bildirirler. 

DİSK Yürütme Kurulu ve 
CGT Heyeti: 

— Her iki Konfederasyon bunlara bağlı işkolu sendikaları arasındaki işbirliğini ve bilgi alışverişini geliştirme. 

— Her iki örgütü ilgilendiren sorunlar açısından, Avrupa düzeyinde ortak bir çalışmanın biçimi, 

— Uluslararası düzeyde birliği ilerletici, ortak çalışmanın gerçekleştirilmesi, 

— Beraber çalışmanın doğal sonucu olarak, Fransa'daki Türk emekçileri doğrultusunda, her iki örgütün ortak çalışmasını geliştirme ve güçlendirme, konularını kapsayan bir protokol antlaşması hazırlamıştır. 

İstanbul, 6 Mayıs 1977 
CGT ADINA: 
ANDRE ALLAMY 
YÜRÜTME KURULU ÜYESİ i DİSK ADINA: 
KEMAL TÜRKLER 
GENEL BAŞKAN 
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Filistin Sendikalar Birliği”ni temsilen konuklarımızla yaptığımız sendikal ve siyasal sorunların çözümlenmesi üzerine 


konuşmayı yayınlıyoruz. Konuklarımız, Ortadoğu'daki sendikal örgütlenmelerin niteliklerini ve emperyalizme karşı savaşımlarını ve DİSK üzerine görüşlerini açıkladılar. 


6 Filistin işçileri denince hemen akla gelen b”r şey, onların bir çok ülkeye dağılmış, kendi ülkelerinden sürülmüş olmaları. Bu durum sendikal örgütlenme konusunda da sorunlar yaratmış olmalı. Bunların nasıl üstesinden geldiniz? 

BADRAN: Filistinli işçiler, başta Arap ülkeleri olmak üzere başlica 11 ülkede yoğunlaşmış durumda. Almanya'da çalışan işçilerimiz de buna dahil. Biz de örgütlenmemizi bu 11 ülke esasına göre yaptık. Yani Birliğimiz 
11 sendika biriminden oluşuyor. 
Bu 11 sendikadan her birinin kendi özel sorunlarf? var. Ayrı ülkelerin koşullarına üymak zorundolar. Fokat bunları, bir birinden temelde farklı üç bölge- ye ayırabiliriz. İlk olarak çeşitkonuklarımızla konuşmalar 


“Filistin Sendikalar Birliği ve CGT. Türkiye'li emekçilere başarılar diler... 


li Arap Ülkelerinde çalışan Filistinliler var. Bu işçilerin sorunları görece daha kolay çözümlenebiliyor. Koşulları, o ülkenin vatandaşı olan işçilerinkiyle aşağı yukarı aynı. Örgütlenmeleri de büyük sorunlar yaratmıyor. İkinci bölge Almanya ve başka Avrupa ülkeleri bir de Lübnan. Buralardaki işçilerin örgütlenmesi değilse de, ekonomik haklarını elde etmeleri, yabancı olmanın getirdiği güçleri yenmeleri kolay olmamak- ta. Üçüncü bölge de kendi yurdumuz, yani işgal altındaki Filistin. Burada sendikal örgütlenmenin güçlüklerinden söz etmek bile gereksiz. Filistin Devrimiyle, kurtuluş savaşıyla işçi sınıfı savaşımı bütünleşmiş € Filistin Kurtuluş Örgütü'yle birlikte mi çalışıyorsunuz? 
BADRAN: Dayınışma içinde çalışıyoruz. Filistin işçi sınıfı hareketi, Filistin devriminin parçasıdır. Ekonomik hakları için savaşan işçiler, özgür Filistin için de savaşıyorlar. Onların sendikal örgütü için de durum budur. 

© Bildiğiniz gibi Türkiye'de DİSK, işkolu esasına göre örgütlenmiştir.. Filistin Sendikalar 


Birliği'nin yapısı da benzer özellik gösteriyor mu? 
BADRAN: Hayır. Çeşitli ülkelerde örgütlenme zorunda olmamız, işkolu esasına göre örgütlenmemizi engelliyor. Bu yola başvurmak, bizim için gereksiz ayrıntılar yaratmış olacaktı. Bu yüzden bir ülkedeki bütün Filistinli işçileri bir sendika içinde toparladık. Bunlar da Şam'da bulunan genel merkeze bağlı çalışırlar. ` 

9 Lübnan ve Filistin işçi sınıfının, Lübnan iç savaşıyla ilgili değerlendirmeleri bugüne kadar Türkiye basınına yansımadı. Bize bu konudaki görüşlerinizi anlatır mısınız? 

EBUERİ: Bu konuda ben birkaç şey söylemek isterim. Kısa bir 


 torihçeyle başlamakta yarar 


var. Lübnan'daki Osmanlı egemenliği sona erdikten sonra ülke Fransa'nın yönetimine girdi. 
Fransızlar Osmanlılardan ülkeyi devralırken bazı ödünler vermek zorunda kaldılar. Böylece 1920'lerden başlayarak Lübnanlı işçiler de kısıtlı da olsa örgütlenme olanaklarına kavuştular. II. Dünya Savaşı sırasında Lübnan halkı bir bütün olarak bağımsızlık için savaştı. 


“TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ SAVAŞIMINA YAKINDAN TANIK OLMAK BİZİ HE- 
“ECANLANDIRDI. 1 MAYIS GÖSTERİLERİ HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ SÖYLE-MEDEN GEÇEMİYECEĞİM. BÖYLESİNE COŞKUN VE DİSİPLİNLİ GEÇEN BİR TÖREN AZ YERDE GÖRDÜM. MİTİNGİN SONUNDA OYNANAN KANLI OYUN ŞEYTANCA TERTİPLENMİŞ. BU KATLİAMI İSE NE YAZIK Kİ ÇOK YERDE ÇOK KERELER GÖRDÜM. EYLÜL KATLİAMI... TELZAATAR.. » 


Fransızlar'ın sürekli olarak din ve ulus ayrılıklarını kışkırtması boşa çıkarıldı. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra iktidara sahip 


olan burjuvazi, bu din farklılıklarını körükleme işini üstlendi.. 
9 Bu çerçeve içinde Filistinlilerin yeri nedir? 

EBUERİ: 1948'de Siyonistler, ABD emperyalizmi ve sağcı Arap rejimlerinin de desteğiyle İsrail devletini kurdular ve Filistin halkını şürgün ettiler. Filistinlilerin Lübnan'a gelmesi böyle oldu. Sağcılar baştan beri Filistin. devrimine karşı düşmanca bir tavır içine girmişlerdi. Lübnan'da da bu hareketi bastırmak. Filistin halkını ülkeden kovmak ya da etkisizleştirmek için ellerinden geleni yaptılar. 1969 ve 1973'de Filistinlilere karşı başarısız girişimlerde bulunuldu. Bu çelişkiler, siyonistlerin ve CIA'nın sistemli kışkırtmaları ve sağcı Hıristiyanların şovenist uygulamalarıyla derinleşerek 1975'e kadar 


sürdü 1975 yılında da bildiğiniz olaylar patlak verdi. 

è İsrail Sendikalar Birliği'yle bir ilişkiniz var mı? 

BADRAN: Hayır. Onlar «Uluslararası Hür Sendikalar Federasyonu»na üye Biz «Dünya Sendikalar Federasyonu» üyesiyiz. Aramızda hiç bir baz yok. 
© DSF üyesi olduğunuzu söylediniz. Filistin işçi sınıfının uluslararası bağlar kurma konusunda hangi aşamalardan geçtiğini anlatırmısınız? 

BADRAN: Filistin işçi sınıfının sendikal örgütlenme hareketi 1921'lerden başlar. Il. Dünya Savaşı sonrası Filistin emekçileri önemli sendikal 'örgütlenmelere sahipti. Birliğimiz, 1945” te Londra ve Paris toplantılarına katılmıştır ve DCF'nin de kurucu üyelerindendir. Ayrıca Arap Sendikalar Birliği'nin de bir üyesidir. Sendikamız 1871” de Bulgaristan, 1976'da da Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde toplanan konferanslara ka- 


tılmıştır. Sosyalist ülkelerin sendikalarıyla aramızda güçlü bağlar vardır. 

EBUERİ: Lübnan Milli Sendikalar Birliği de odı geçen uluslararası kuruluşların üyesidir. Aynı konferanslara katılmıştır. 
Türkiye'yi ziyaretimiz de, uluslararası bağlar kurma çabamızın bir parçasıdır. 

6 Son olaylar Lübnan'da sendikal hareketi nasıl etkiledi? 
EBUERİ: Filistin Halkına ve bütün ilerici güçlere yöneltilen baskı ve saldırılar bize de yönelmiş sayılır elbet. Ayrıca çok açık saldırılarla da her gün yüzyüzeyiz. Siyasi cinayetler, Lüb- 


,nan'da alabildiğine yaygın, İle- 


ri parti yöneticileri, FKÖ üyeleri, Sendikalar gazeteciler her zaman tehlike içinde yaşıyor bu kişileri. Yani Güney Lübnan’ da olanlar ayrı bir olay olarak düşünülemez bugün. Aynı tehdit hepimizin üstünde. Shamoun gibi ABD emperyalizminin buyruğuyla çalışan sağcı Hıristiyan liderlerin niyeti yalnız Filistinlileri ülkeden atmak değil. 
Lübnan halkının, emekçilerinin haklarını gaspedebilmek için ellerinden gelse bütün işçi liderlerini bütün ilericileri yok etmeye kâlkışır bunlar. 

* Türkiye geziniz ve DİSK yöneticileriyle görüşmelerinizden nasıl bir izlenim edindiniz? 
BADRAN: Türkiyeli emekçilerin Filistin davasına yakın bir ilgi duyduklarını gördük. Aramızda- ki ilişkilerin gelişmesi yolunda önemli bir adım oldu bu. Türkiye işçi sınıfının savaşımına yakından tanık olmak da bizi heyecanlandırdı. 1 Mayıs gösterileri hakkında birkaç söz söy- 


ilemeden geçemeyeceğim. Böy- 


lesine coşkun ve disiplinli geçen bir tören az yerde gördüm. 
Mitingin sununaa ki kanlı 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oyunu, şeytanca tertiplenmiş Bu katliamı ise ne yazık ki çok yerde,, çok kereler gördüm... 
Eylül katliamı, Tel Zaatar... 
Hepsinin ardındaki eller aşağı yukarı aynı. Ayrıntılar değişik. 
Adlar değişik. 

EBUERİ: Unutulmaz bir gündü bizim için. Olaylar başladığında kürsüde duruyorduk ve az ötemizdeki bir “adamın vurulup düştüğünü gördük. Belki de DİSK Başkanına atılmıştı o kurşun. 

ə Türkiye'de çok hareketli günler yaşanıyor. Türkiyeli emek- 


çilere bir diyeceğiniz var .ni bu konuda? 

BADRAN: Her şeyden önce DİSK'e teşekkür etmek isteriz. 
Onun bu sınav günlerinden başarıyla çıkacağına inancımız tamdır. Sonra bütün Türkiyeli emekçilere savaşımlarında başarılar dilemek isterim. Son olarak da 1 Mayıs Alanında şehit düşen emekçilerin ailelerine ve bütün işçi sınıfına savaşan bir halkın işçileri adına başsağlığı dilerim. Bir dava uğruna ölmenin anlamını onlar da çok iyi bilirler. 


CGT Temsilcisi 


DİSK'in konuğu olarak 30 Nisan - 6 Mayıs 1977 tarihleri arasında Türkiye'de bulunan Fransa işçi sınıfının sendikal örgütü CGT temsilcileri ANDRE ALLAMY ve FRANÇOİS LAN- 
ÇON 1 Mayıs olaylarıyla ilgili 


olarak sorularımızı yanıtladılar. 


© DİSK'in konuğu olarak kürsüde bulunuyordunuz 1 Mayıs gösterisinin düzeni ve kanlı olaylar hakkında izlenimleriniz nedir? . 
Fransa'daki Türkiye emekçileri bana DİSK'in, kitlelerin güvenini odaklaştıran, büyük bir sen: dikal örgüt olduğunu söylemişlerdi. Bundan böyle 1 Mayıs Alanı adını taşıyacak bu alanda kadın-erkek yüzbinlerce işçinin, emekçinin ve onların etrafında gençlerin, öğretmenlerin, aydınların toplandığını gördüm. 
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DİSK'in çağrısına uyarak 1 Mayıs'ı kutlayan bu soğukkanlı halk gücüne alçakça, kahpece saldırıldı. 

Gerici ve faşist güçlerin, ayrı- 


calıkları tehlikeye girdiğinde, nasıl her yola başvurmaya hazır oldukları bir kez daha ortaya çıktı. Saldırının önceden hazırlandığına kuşku yoktur. 

© Fransız işçi sınıfının sendikal örgütü CGT'nin bir yöneticisi olarak, sizce seçimler arifesinde yapılan bu kanlı saldırının amacı neydi? 

Bu ülkedeki azılı gerici güçler, DİSK'in otorite ve etkisinin artmasından endişe duyuyorlar. 
DİSK'in demokratik ve sendikal özgürlükler için, istemler uğrunda verilen savaşımda işçi sınıfının ötesine uzanıyor. 
Seçimlere otuz gün kadar kala bu olayın yaratılması, gerici ve 


faşist güçlerin seçimlerden korktuğunu ortaya koyuyor. 

© CGT adına DİSK yöneticileriyle, iki örgüt arasındaki etkin işbirliğini geliştirmek için görüşmeler yaptınız. Görüşmeler- deki en önemli konular hangileriydi? 

Birçok konuyu ele aldık. Örneğin DİSK'in Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'da yerini alması sorunu. Bu sorun bizce çok önemli ve bu yolda en etkin dayanışmamızı ortaya koyacağız. 
Göçmen işçilerle ilgili Stuttgart Konferansı kararlarının uygulanması sorunu da örgütlerimizi yakından ilgilendiriyor. 
İşbirliğini ve bilgi alışverişini geliştirmek için ortak somut kararlar aldık. 

Fransa'daki Türkiye emekçilerinin çıkarlarının korunması sorunu elbette üzerinde durduğum on temel noktalardan biridir. 

CGT, Fransız ve göçmen emekçilerin gerçekten hak eşitliğinden yanadır. Bu uğurdaki savaşımda, uluslararası işçi dayanışması tam anlamıyla ağırlık kazanıyor. 

e 1 Mayıs'a katılan DİSK'li işçilere seslenmek ister misiniz? 
Evet! Herşeyden önce provokasyona kurban gidenlerin ailelerine başsağlığı diler, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun deriz. 

Son çözümde bu olay da bir deneyimdir. Ve işçi sınıfı tarihine geçecektir. Türkiye işçi sınıfı bu deneyimden de güçlenmiş olarak çıkıyor. Çünkü onun ekınek, özgürlük, barış ve demokrasi haklı savaşımına inancı, gördüğümüz kadarıyla, sonsuzdur. 

Gerek bugün, gerek gelecekte, davanızla etkin dayanışmamızdan emin olabilirsiniz. 


DÜNYADA 1 MAYIS 1977 


BÜTÜN İNSANLIĞIN 
KURTULUŞU İÇİN 
ELELE-OMUZ OMUZA 


1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI GÜNÜDÜR. 1 MAYIS, SINIF BİLİNCİNE ULAŞMIŞ 
İŞÇİLERİN YAŞADIĞI VE SAVAŞTIĞI HER ÜLKEDE HER YIL İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK - MÜCADELE - DAYANIŞMA GÜNÜ OLARAK KUTLANIR. 
1977 1 MAYIS" DA GENE BÖYLE ULUSLARARASI BİR YAYGINLIK İÇİNDE KUTLANDI. TÜM 
ÜLKELERDE İŞÇİLER BİRARAYA GELDİLER, MEYDANLARA ÇIKTILAR. İŞÇİ SINIFININ BAYRAĞI TÜM ÜLKELERDE YÜKSELTİLDİ. BARIŞ, DEMOKRASİ, ULUSAL BAĞIMSIZLIK, TOPLUMSAL İLERLEME, SOSYALİZM İÇİN SAVAŞIM DÜNYA ÇAPINDA YÜKSELDİ. «BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİL ERİ B"FI.ESİNİZə BE1.GİLERİ BİR KEZ DAHA GÜR VE NET OLARAK YÜCELDİ. 
AŞAĞ"DA BAZ! ÜLKELERDEKİ BU YILIN 1 MAYIS KUTLAMALARI ANLATILMAKTADIR : 


falmanya 


1 Mayıs arifesinde ülkenin çeşitli bölge ve şehirlerinde miting ve yürüyüşler düzenlendi. 
En büyük gösteri 1 Mayıs'ta Köln şehrinde yapıldı. DGB'nin Başkanı H. O. Vetter burada bir konuşma yaptı. 


japonya 

4 Sendikal örgüt tarafından 
başkentte düzenlenen mitinge yarım milyonu aşkın insan katıldı. Ülkenin diğer bölgelerinde 
de yapılan 1000 gösteri 7 - 10 
milyon kadar insanı seferber etti. Tokyo'daki gösteride: Özgürlüklerin ve işçi haklarının dünyada barışın korunması belgileri egemendi. 


filipinler 

Su fışkırtarak ve coplayarok toplananlara polisin saldırıya geçmesine rağmen, binlerce kişi gösteriye katıldı. Marcos diktacı hükümeti, 1 Mayıs'ın kutlanmasını yastüklamıştı. Dokuzu kadın olmak üzere elli gösterici tutuklandı. 


lüksemburg 


5 Sendikal örgüt 1 Mayıs'ta 
«Bütün Ülkelerin emekçilerinin dayanışması belgisi altında bir gösteri yaptılar. 


- hindistan 


1 Mayıs'ta Yeni Delhi ve diğer 
şehirlerde gösteri yapanlar tahu pazarının devletleştirilmesi- 


ni,, devlet sektörünün güçlendirilmesini istediler. 


abd 


Amerika'nın New York, Washington Los Angeles, San Fransisko, Şikago ve diğer bazı şehirlerinde emekçiler 1 Mayıs Barış ve detant uğrunda, SSCB ile bir anlaşmayla stratejik silahların sınırlanması için... 


panama 


1 Mayıs kutlama gösterileri: 
«Ülkenin egemenliği ve ulusa! 
bağımsızlık» belgisi altında gerçekleştirildi. 


laos 
Başkent Vicutiyan”da örgütlenen mitinge 100 binden fazla insan katıldı. 
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1 Mayıs sosyalist ülke'erde sosyalist toplum yapısını geliştirmek için tam bir coşku günüdür. Moskova'da toplanan yüzbinler Sosyalist Devrim'in 60. yılı coşkusunu da taşıyorlardı. 


mozambik 


Kutlamalara katılan halk, ülkenin bağımsızlığını korumaya ve yeni bir toplum kurmaya kararlı olduğunu gösterdi. Sömürgeciliğe karşı savaşım veren Güney Afrika halklarıyla dayanışmasını dile getirdi. 


irak 


Bağdat stadında 100 bini aşkın emekçi biraraya geldi. Kültürel ve sportif gösterilerden sonra, üretim arttırılmasında başarı gösteren işçilere ödüller dağıtıldı. 


italya 

CGIL, CISL, VİL'in ortak çağrışma uyan on binlerce kişi Ro- ma'da toplandı. Ülkenin diğer yörelerinde de güçlü gösteriler yapıldı. Büyük halk gösterileri- nin en önemli belgisi: Kamu düzen'nin ve faşizme karşı direnişten kaynaklanan demokratik kurumların korunması idi. 
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SSCB 


Başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda toplananlar 1 Mayıs'ı en coşkulu ve renkli bir biçimde kutladılar. Sosyalizmin başarıları dile getirildi. «Bütün ülkelerin emekçileriyle dayanışma», «Uluslararası detant ve barış» için SSCB'nin hemen her köşesinde gösteriler düzenlendi. 


Bu yılki 1 Mayıs kutlamaları Ekim Devrimi'nin 60. yıldönümünün kutlanacağı yıl içinde yapıldığından özel bir önem ta-' şıyordu. Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen 1 Mayıs gös terilerine katılanlar Devrim'in 
60. yılının coşkusunu da taşıyordu. 300 bin sanayi işçisi 1 
Mayıs'da 10. Beş Yıllık Planın ilk iki yıllık hedeflerini bu yıl 
içinde zamanından önce ve 7 
Kasım gününe kadar, yani Devrim'in yıldönümüne kadar dolduracaklarına söz verdiler. 
Kiev, Taşkent ve diğer Cumhu- 


riyet başkentlerinde yapılan törenler de renkli bir şekilde geçti. 


Tüm sosyalist ülkelerin başkentlerinde —Moskova, Prag, Verşova, Berlin, Sofya, Budapeşte, Belgrat, Bükreş, Hanoy, Ulan - Bata, Havana— 1 Mayıs geleneksel törenlerle kutlandı. 
Hepsinde üretimin arttırılması için çağrı vardı. 1 Mayıs gösterilerine katılan sosyalist ülke: halkları emperyalizme ve yeni-sömürgeciliğe karşı, ulusal bağımsızlık, barış, topyekün silahsızlanma, toplumsal ilerleme için savaşım veren dünyadaki tüm ilerici güçlerle daha etkin bir dayanışma içinde olacaklarını belirttiler. 


somali 

1 Mayıs gösterilerine katılan 
binlerce Somali emekçisi emperyalizme karşı, barış ve toplumsal ilerleme için savaşan tüm halklarla dayanışma içinde olduklarını belirttiler. 


Vüzbiner Fransa'da da ayaktalar... 1 Mayıs 1977'de Paris bir kez daha işçilerin yürüyüşleriyle doluyor ve taşıyor. Ülkenin her yerinCe emekçiler 1 Mayıs'ı kutluyorlar. 


kıbrıs 


kıbrıs” da i Mayıs kutlaması 


1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik - mücadele ve dayanışma günü Kıbrıs'ta kitlesel biçimde kutlandı. Kıbrıs Dev-İş Federasyonu adanın kuzeyin- de Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Tüm Yüksek Teknik Elemanlar Sendikası, Yüksek Hemşireler Sendikası, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Yüksek Öğrenim Gençliği Yürütme Komitesi, Devrimci. Gençlik Derneği, Kıbrıs Türk Hukukçular Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs'lı Mezunlar Derneği birlikte ortaklaşa bir bildiri yayınladı. Dev-İş afişlemelerde 1 Mayıs'ın önemini belirtti. 

1 Mayıs günü düzenlenen 
gezide marşlar, türküler söylendi. 

CTP ada çapında 1 Mayıs bildirisi dağıttı. 
İngiltere'deki Kıbrıslılar ise Londra'daki 1 Mayıs gösterilerine Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği ve Kıbrıs. Türk Demokrasi Derneği öncülüğünde katıldılar. 
Kıbris İşçi Federasyonu ise 1 
Mayıs öncesi geniş emekçi kitlelere özetle şunu bildiriyordu: 
«Geçtiğimiz yılın Kasım ayında 
301 


yapılan PEO”nun 16. Kongresi, Kıbrıslı Türk işçilere bir çağrıda bulunarak, Kıbrıs işçi sınıfının ortak amaçları etrafında yeniden elele vererek hayat düzeyinin yükseltilmesi ve barış için savaşmalarını istemiştir.» 


Çağrı şöyle devam etmektedir: «İşçiler ve çalışanlar olarak hem siz, hem de biz, sosyal ve ekonomik kazanımlarımızı savaş öncesi eski düzeyi- ne yükseltmek yanında, onları, bizim ve çocuklarımızın hayatını mutlu kılmak için hayatın bütün alanlarına yayabiliriz. 
Rum ve Türk Kıbrıslılar olarak bunu elde etmemizin yolu, Kıbrıs sorununa Kıbrıslı bir çözüm şekli, yâni Kıbrıs ve onun halkının çıkarlarına ve Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan 


bir çözüm Şeklinin bulunması için çaba göstermemizdir.» 


«PEO üyesi Rum işçilerin ortak düşmana karşı ortak savaş için Kıbrıslı Türk işçilere yaptığı çağrı ve dostluk ve işbirliği için uzattığı e! büyük bir önem kazanmaktadır, PEO'nun 
1 Mayıs belgilerini yineliyoruz: 


— Kıbrıslı Rum ve Türkler! 
Kıbrıs'ın kurtarılması için ortak mücadele yolunda ileri! 


— Rum - Türk dostluk ve işbirliği: Kıbrıs'ın geleceği için en iyi garanti! 


— Kıbrıslı Türkler, size Kıbrıs” ın yeniden inşaası için dostluk ve işbirliği elimizi uzatıyoruz! 


— İşgal kuvvetlerinin adadan çekilmesini istiyoruz! 
— Erkek ve kadın işçiler, Rum 


ve Türk çalışanlar! Kıbrıs'ı kurtarmak ve yeniden inşa etmek için birlikte mücadele edelim!» 


yunanistan yunanistan işçilerinin istemleri 


1 Mayıs Yunanistan'da ESAK 
öncülüğünde yığınsal olarak kutlandı, 

Kortejlere silahlı polis tarafından saldırıldı ve yirmiden fazla işçi tutuklandı. 


Moskova'da 1 Mayıs'tan görüntü. . 
geleceğe güven; coşku sevinç... 
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Yunanistan işçileri 
Atina sokaklarında. 


ESAK yayınladığı bildiride Yunanistan işçilerine şu çağrıyı yapıyordu: 

İşçiler, 

Memurlar, 

Emekçiler 

Emekçi gençler, 

ESAK Yürütme kurulu 1 Mayıs nedeniyle sicak savaşım selamlarını sunar. 

1 Mayıs bütün dünya işçilerinin 
renk ve ırk ayrımı gözetmeksizin grevlerle, gösterilerle, toplantılarla savaşım boylarında ölenleri andıkları gündür. 

1 Mayıs, bütün dünya işçilerinin kap'talist ülkelerde, teröre karşı savaşımlara atılma günü; sosyalist ülkelerde ise yeni başarılar için atılım günüdür. Ül kemizde bu yıl ki 1 Mayıs ekonomik - politik bunalımın derinleştiği bütün emekçilerin yeni 


haklar için savaşımlarını yükselttiği bir devreye raslamaktadır. 

«Yeni Demokrasi» hükümeti gün geçtikçe işçi düşmanı yüzünü açığa çıkartmakta ve kıyasıya saldırmaktadır. Savunduğu «Kemerleri Sıkma» poli- 


“tikası işçi ve emekçilerin ya- 


şam düzeylerini etkileyecek niteliktedir. 

Bu politika tekellerin yüksek körlarına hiç dokunmamaktadır. Bir” yandan ücretleri çok düşük oranda artırırken, fiatların artışını normal gibi göstermeye çalışmaktadır. 


Özgürlükleri kısıtlayıcı kanunlar çıkartmaklada devlet, polis mekanizmasını harekete geçirerek işçilerin mücadelelerini engellemekte grevcilere karşı coplu, miğferli polislerle saldır- 


45 milyonu aşkın üyesi var SOHYO'nun Japonya'da... 1 Mayıs'da onlar da Tokyo alanlarını hınca hınç doldurmuşlar. 


maktadır, 

İşçilerin yaşam düzeyini düşürücü niteliktedir girişimlerin yanısıra anti-demokratik uygulamalar artmakta, Cunfacılar-Faşistler gittikçe yüzsüzleşmekte ve cesaret bulmaktadır. 
lar. Kısaca sendikal ve politik haklar tehdit edilmektedir. 

İşçi sınıfı, hükümetin işçi düşmanı politikasına karşı haklarını korumak için savaşmalıdır. 
Şimdiye kadar grevlerin bu kadar yaygınlaştığı görülmemiştir. Çalışanlar inançla, kararlılıkla, dayanışmayla bütün güçlerini birleştirerek istemlerinin gerçekleşmesi için davranıyorlar. 


Hükümetin tekellerin ve uluslararası tekellerin çıkarlarını gözeten politikasını kınamakta, emperyalistlerin Yunanistan politikasındaki etkinliğine karşı savaşmaktadırlar. İşçi sınıfı kendi haklarını savunurken aynı zamanda demokrasiyi, barışı, ulusal bağımsızlığıda savunmaktadır. Bunun için emperyalizmin Kıbrıs'taki ve Ege” deki oyunlarına karşı çıkmaktadır, 
21 Nisan 1967'de Yunanistan 
halkının özgürlüklerini ortadan kaldıran 7 yıllık askeri-faşist diktatörlüğü yaşatan Amerikan ve NATO üslerinin topraklarımızdan söküp atılması için savaşmaktadır. 
Arkadaşlar, 
ESAK, Üçüncü Kongresinden daha olgunlaşmış, daha güçlü, daha gelişmiş olarak ayni sınıfsal sorumlulukla emekçilerin vanında olacaktır. 
Emekçi arkadaşlar, 
Savaşım bayrağını daha yükseltelim. 
1 Mayıs'ı büyük bir kitlesel gösteriyle kutlayalım. 
Ve istemlerimizi, amaçlarımızı haykıralım: 
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6 Ücretlerin arttırılması! 

6 Pahalılığa karşı önlemler! 

ə Emeklilik maaşı gündeliklerin 76 80”inden az olmasın, 

e Çalışma koşulları düzeltilmeli, 

6 40 saat iş ve 5 gün çalışma, 

* Kadınlara ve gençlere eşit işe eşit ücret, 

ə Öğrenim yapan gençlere 6 
saatlik günlük çalışma, 

ə İşkanununun çağdaşlaşması ve sendikal özgürlükler, 

è Politik mültecilerin şartsız olarak hemen yurda dönmeleri, 

9 Amerikan askeri üslerinin 
uzaklaştırılması ve ülkemizin NATO'dan çıkması, 

è Bağlantısız, barıştan ve bağımsızlıktan yana dış politika, 

6 Kıbrıs sorununun Birleşmiş 
Milletler Kararları sınırı içinde çözümü, 

YAŞASIN 1 MAYIS... 

YAŞASIN DEMOKRASİ VE 

BARIŞ SAVAŞIMINDA 

ÖNCÜ GÜÇ İŞÇİ SINIFII... 

YAŞASIN BÜTÜN DÜNYA 

EMEKÇİLERİNİN BİRLİK VE 

DAYANIŞMASI.... 

ESAK Yürütme Kurulu 


ispanya 


Büyük 1 Mayıs gösterisi başkent Madrit'te düzenlenmişti. 
Sabah saat 11'de bir işçi mahallesi olan Jallecar'ta toplanılacaktı, Daha bir saat öncesinden onbinlerce işçi, emekçi Ulan - Bata, Havana— 1 Mayıs sendikalarının flamalarıyla akın ettiler. Süat 11'e yaklaşırken çok sayıda silahlı polis birlikleri kendilerini gösterdiler. İşçilerı göz yaşartıcı bombalar ve kauçuk mermiler kullanarak dağıtmaya başladılar. Her şeye rağmen gösteri, mahallenin 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Po'iekiz'de İntersendika!'in düzenlediği 1 Mayıs'a yüzbinler katıld:. Türkiye emekçileri ve tüm dünya emekçileri gibi onlar dc «Fas zm Geçemiyecek» diyorlar, «Bağımsızlık, Demokrasi, Barış, Sosyalizm ve Toplumsal İlerleme» Belgilerini haykırıyorlar... 


caddelerinde 2 saatten fazla sürdü. 


İngiliz emekçileri her bölgede artan enflasyona, işsizliğe ve sosyal harcamaların hükümet tarafından kısılmasına karşı yürüdüler. Londra'da binlerce 


üzerindeki 


İ 


gösterici ücretler baskıyı kınadı. 


finlandiya 


Helsinki'deki büyük miting 200 
bin kişiyi biraraya getirdi. Göstericiler çalışma hakkı ve daha adil bir toplumsal politika istediler. 


berik yarımadasında işçi sınıfı öncülüğündeki savaşım boyutlan:yor... Emperyalizmin baskı ve sö- 
“mürme politikasına karşı, faşizm teröre karşı İspanya'da, Portekiz'de emekçiler davranıyorlar... 1 
Mayıslar onlara güç katıyor... Burjuvaziyi zor'uyorlar ve savaşım bilincini geliştiriyorlar... 


cezayir 


UGTA'nın Cezayir şehrinde düzenlediği militon toplantıların- da ekonominin yönetimi, verimliliğin arttırılması, satın-alma 


belçika 


1 Mayıs'ta Brüksel'de bir toplantı oldu. Emekçiler, kapitalist dünyanın içine düştüğü bunalım yüzünden ortaya çıkan ekonomik sorunlardan sorumlu olmadıklarını belirttiler. 


portekiz 


Portekiz Emekçileri Genel Konfederasyonu Ulusal İntersendikal'in önderliğinde yüzbinlerce emekçi tüm ülkede, faşizmin yıkılışından sonra elde edilen kazanımları korumak için gösteriler düzenlediler. 


fransa 


CGT ve CFDT'nin çağrısına uyarak Paris'te yürüyüş yapan emekçiler şu belgileri haykırdılar: Satın-alma gücünün düşmesine ve işsizliğe karşı, sendikal özgürlükler ve toplumsal istemler için savaşım. 


latin amerika 


1 Mayıs'ta 
cpustal'ın çağrısı 


«Latin Amerika Emekçileri Sendikal Birliği Sürekli Sürekli Kongresi CPUSTAL Latin Amerika ve tüm dünya emekçilerini 


1 Mayıs 1977 günü için selâmlar, 1 Mayıs, emekçilerin hak ve kazanımlarının korunması için, daha fazla ücretler için, fiyat artışlarına ve çok uluslu şirketlerle onların her ülkedeki işbirlikçileri oligarşilerin sömürülerine karşı savaşım günüdür. 

1 Mayıs insan haklarinı ayak- 


_ lar altına alan ve işkenceyi hü- 


kümet etme biçimi olarak kurumlaştıran faşist ve baskıcı yönetimlere karşı savaşım günüdür. 
1 Mayıs 1977 eylemlerinin savaşım bayrağında Eylem Birliği, savaşkan ve militan dayanışma, sosyal ilerleme, özgürlük ve barış belgileri yanlıdır. 
Sosyalist ülkelerde 1 Mayıs bir bayram ve elde edilmiş kazanımların coşkusu günüdür. Gelişmekte olan ve kapitalist ülkelerde 1 Mayıs, emperyalizme, sömürgeciliğe faşizme, ırkçılığa ve tekelerin ve oligarşilerin sömürüsüne karşı savaşım günüdür. 
Yaşasın 1 Mayıs ve Şikago Şehitleri 
Yaşasın Sendikal Birlik ve Dayanışma.» 
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İçinde yaşadığınız kapitalist toplumda iki temel sınıf vardır: İşveren sınıfı ve işçi sınıfı. 
Toplumsal gelişmeyi bu iki sınıf arasındaki mücadele belirler. İki sınıf arasındaki mücadele keskinleştikçe, arasındaki kamplaşma da giderek netleşir. Toplumun, çıkarları birbirine karşıt iki ayrı gruba bölünmüş olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkar. 

Bu koşullarda şu gerçek iyice belirginleşir: Mücadele eden iki taraf vardır. İkisinin arasında kalmak mümkün değildir. 
Ya birinden yana olacaksın, ya da diğerinden. İşçi sınıfının yolundan gitmeyen herkes, istese de istemese de, işveren sınıfının yanında saf tutar, yaptığı her şey işveren sınıfına yarar. 

Bu gerçeğin en açık bir şekilde kanıtlanması günümüzde maocu akımların uğursuz işlevinde ortaya çıkmaktadır. 
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İNCELEME 


İŞÇİ SINIFINA 


DÜŞMAN 


BİR AKIM : MAOİZM... 


«MAOCU GRUPLAR YILLARDIR ÜLKEMİZDE BOZGUNCULUK VE KUNDAKÇILIK YAPMAKTADIR. İŞ-ÇI SINIFININ SENDİKALARINI BÖLMEYE VE PARÇALAMAYA, İŞÇİLERLE SENDİKA YÖNETİCİLERİ ARASINDA DİŞMANLIK SOKMAYA, İLERİCİ GÜÇLERİN BİRLİĞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMAKTADIR. 
LAR, BAŞARILI OLAMAYINCA DAHA AZGINLAŞMAKTA, İŞİ İLERİCİ GÜÇLERE KARŞI SİLAHLI SAL-DIRILARA KADAR VARDIRMAKTADIRLAR. GERİCİ GÜÇLER BUNLARA HOŞGÖRÜYLE DAVRANMAK-TA, ARKA ÇIKMAKTADIRLAR. SEND KALARIN, DEMOKRATİK KURULUŞLARIN ÇEŞİTLİ TOPLANTI-LARINDA OLAY ÇIKARMAKTAN, MİTİNG VE GÖSTERİLERDE SİLÂHLI SALDIRILARA KADAR ÇOK ÇEŞİTLİ GÖREVLERİ MAOCULUK BUGÜN SERMAYENİN ADINA YÜRÜTMEKTEDİR.» 


MAOCULUK 

ULUSLARARASI 

DÜZEYDE BİR BOZGUNCU 
AKIMDIR 

Uluslararası plânda maocu akım ilk ortaya çıktığında ilerici güçler içindeki bir görüş ayrılığı niteliğini taşıyordu. Uluslararası işçi sınıfı hareketinin genel çizgisini doğru bulmayan, eleştiren bir siyasi akım gibi görünüyordu. Ama uluslararası işçi hareketinin genel çizgisinden bu sapma gün geçtikçe işçi sınıfı hareketine düşman bir niteliğe dönüştü. Çünkü başka gidebileceği bir yer yoktu. İşçi sınıfının yanından ayrılan, ondan kopan her güç, eninde sonunda gerici cephenin safına gidecektir. İşçi sınıfı ile işveren sınıfı, kapitalizm ile sosyalizm arasında üçüncü bir sol olmadığı için, işçiden ve sosyalizmden yana olmayan her akım sonunda sömürü- 


cü güçlerin yanında yer almak. 
tan başka yol bulamaz. 
Maoculuk örneğinde de durum böyle oldu. Uluslararası işçi sınıfının genel çizgisine eleştiri getirerek işe başlayar maoculuk, giderek tek tek ülkelerde ilerici hareketi bölmeye, emperyalizme karşı mücadele veren uluslararası birlik cephesini parçalamaya yöneldi. 
Ama uluslararası işçi hareketi. 
nin tutarlı tavrı sonunda maoculuk kısa sürede etkisizleşti, ilerici güçleri bölmeyi başaramadı. İlerici hareketi bölmeyi başaramadı ama ona karşı savaş açmaktan geri durmadı. 
Onunla birlikte uluslararası ilerici harekete saldırıyor, birlikte mücadele ediyordu. Maocu liderler Amerikan emperyalist. 
leriyle her konuda ortak davranıyor, güç birliği yapıyor ve böylece uluslararası gericiliğin hizmetine koşuyorlardı. 


“İŞTE 1 MAYIS”DA İŞÇİLERE SALDIRAN MAOCU BIR GRUB .. MC'NİN GÜDÜMÜNDE ONLAR DA KAN DÖKTÜLER... 
HESAB SORACAĞIZ.» 


Maoculuk ülkemizde de etki- de bulundu ve bulunuyor, Ülkemizdeki şartlar bazı güçlerin maocu düşünceye sahip çıkmasına ve gerici güçlerin bunlara arka durmasına elverişliy- 


di. MAOCULUĞUN 
ÜLKEMİZDEKİ 


R SINIF TEMELİ 
Ülkemizdeki kapitalizm acı- 


masız bir sömürü sürdürüyor. 
Bundan sadece işçi sınıfı zarar görmüyor. Çok sayıda orta ve yoksul köylü kapitalist sömürünün altında mülksüzleşiyor, ürünlerini zararına satmak zorunda kalıyor, iflâs ediyor. 
Kırsal alanlardaki hızlı kapitalistleşme köylünün durumunu kötüleştiriyor. Küçük esnaf ve zanatkârlar da aynı nedenlerden büyük zararlara uğruyorlar. İşçi sınıfının dışında kalan diğer emekçi kesimler de kapitalist sömürü ve baskı düzeninin saldırısı altındalar. 

İşçi sınıfı örgütlü mücadele içinde bu kesimleri birleştirme- ye, kendi ortak çıkarları için or- 


tak mücadeleye sokmaya çalışıyor. Bu yolda önemli adımlar atıyor. İşçi sınıfı güçlendikçe bu birlik de güçleniyor, diğer emekçi kesimler işçi sınıfının çevresinde kenetleniyorlar. 
Çok sayıda emekçi gün geçtikçe işçi sınıfı ile birlikte mücadeleden başka çıkar yol olmadığını kavrıyor. Fakat bu gerçeği göremiyenlerin sayısı 


@ sınır MÜCADELESİNİN KESKİNLEŞMESİ VE İŞÇİ SINIFININ ÖRGÜTLERİNİN SÜREKLİ GÜÇLENMEKTE 


OLMASI MAOCULUĞU HEM AZGINLAŞTIRIRKEN, HEM DE SONUNU 
YAKLAŞTIRMAKTADIR. 


da henüz oldukça yüksek. Hem sömürü ve baskıdan zarar gö- . 
ren, hem de sömürü ve baskının tek geçerli panzehiri olan işçi sınıfının mücadelesini benimsemeyen bazı unsurlar, kendi başlarına hareket etmeye itiliyorlar. Sömürü ve baskı yoğunlaştıkça bunlar ne yapacağını bilmez halde oraya buraya savuluyorlar. İşçi sınıfına ters akımlar, maoculuk, maceracılık, reformizm bunların somut durumunda uyuşan görüşler olarak taban buluyorlar. 

SERMAYE, MAOCULUĞA 
ARKA ÇIKIYOR 

Türkiye'de de durum böyle oldu. Öğrenci gençlik içinden, aydınlar içinden, köylü kökenli gruplar içinden bazı unsurlar kendi somut durumlarına en uygun düşünce ve davranış biçimi olarak maoculukla özdeşleştiler. Üstelik maoculuk ilerici bir maske taşıyordu. 1970'le. 
rin başında ülkemizde yankı bulan maoculuk yıllar geçtikçe işçi sınıfına düşman bir hareket niteliğine kavuştu. Maoculuğun işçi sınıfına ters niteliği, bu görüşü benimsiyenleri gerici güçlerin safına götürdü. İlerici hareket konusunda geniş deneylere sahip olan emperyalist güçler, onların yerli işbirlikçileri, gizli-açık servisleri de elbette boş durmayacaklardı. Maoculuğun gelişmesi için her türlü desteği sağladılar. İşçi sınıfı hareketine karşı bir müttefik bulduklarının bilincindeydiler. 
Bunu beslemeleri, arka çıkmaları gerekiyordu. 12 Mart sonrasında gerici güçler Maoculuğu desteklemeye, maocu grupların içine kendi ajanlarını yerleştirmeye özel bir önem gösterdiler. 12 Mart deneyimleriyle daha güçlü bir mücadeleye giren işçi sınıfını engellemede maoculuk onlar için biçilmiş kaftandı. Maoculuğun uluslararası işçi hareketine karşı bir akım olarak ortaya çıkması, onu sonunda sömürücü güçlerin elinde basit bir alet haline getirdi. İşçi sınıfının yanında yer almayan her akım ve kişinin sonunda mutlaka gideceği yere, sermayenin karşı-devrimci silâh deposuna vardı. 
İstikrarsız bir sosyal grup olan küçük burjuvaziden kadrolarını devşirdiği için, maoculuk, hem bir çok ayrı gruplara bölünmekte, birbirine düşman sayısız maocu çeteler ortaya çıkmakta, hem de bunların hepsi, sermayenin somut denetiminde hareket ettiği için, işçi sınıfına ve onun örgütleri- ne karşı aynı düşmanca saldırgan tavırı sürdürmektedir. 


MAOCULUK İLERİ MASKESİ 

TAKMIŞ HALK 

DÜŞMANLIĞIDIR 

Maocu gruplar yıllardır ülkemizde bozgunculuk ve kundakçılık yapmaktadır. İşçi sınıfının 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© HMAOCULARIN BUGÜN GELDİKLERİ ACIK İHANET DURUMU, İŞCİ SINIFINA TERS DİĞER AKIMLARIN 


MACERACI, REFORMİST VE GRUPÇU YUVALARIN 
PEŞİNDE SÜRÜKLENENLERE 
DE DERS OLMALIDIR. 


sendikalarını bölmeye ve parçalamaya, işçilerle sendika yöneticileri arasında düşmanlık sokmaya, ilerici güçlerin birliğini engellemeye çalışmaktadırlar. Başarılı olamayınca daha azgınlaşmakta, işi ilerici güçlere karşı silâhlı saldırılara kadar vardırmaktadırlar. Gerici güçler bunlara hoşgörüyle davranmakta, arka çıkmaktadırlar. 
Sendikaların, demokratik kuruluşların çeşitli toplantıların- da olay çıkarmaktan, miting ve gösterilerde silâhlı saldırılara kadar çok çeşitli görevleri maoculuk bugün sermayenin adına yürütmektedir. Maoculuğu asıl zararlı yapan özelliği İlericilik maskesi takmasıdır. 
İşçi sınıfının gerek uluslararası plânda, gerekse ülkemizde kazandığı güç ve saygınlık karşısında, bunlar işçi sınıfının belli görüşlerine, şiarlarına sahip çıkar görünmektedir. Bir sürü löf kalabalığı içinde kendilerini en ilerici ve devrimci kişiler olarak satmaya çalışmaktadırlar. Bu ilericilik maskesiyle işte belli küçük burjuva kesimlerde özellikle öğrenciler içinde etkili olup, taraftar toplamakta, 


.kıya karşı 


İlerici maskesiyle ortaya çıkan maoculuk, sömürü ve bas- mücadele etmek amacıyla saflarına katılan insanlara, bu sefer de yanlış hedefler göstermekte, yoğun bir demagojik propagandayla. etki alanındaki insanları sömürüye karşı mücadele etmekten alakoyup, tam tersine ilerici güçlere karşı bozgunculuğa sevketmektedir. Ülkemizde maocu gruplar günümüzde Halkın Sesi, Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın Birliği gibi çeşitli dergiler etrafında toplanmışlardır 


MAOCULUK KARŞI 
DEVRİMCİ GÖREVİNİ 

NASIL YERİNE 

GETİRİYOR 

1 — Maoculuk, uluslararası 
plânda şu üç ana gücün aresında kama sokmak, onların arasındaki birliği ve bütünlüğü parçalamak istemektedir: Dünya sosyalist sistemi, kapitalist 


“. ülkeler işçi sınıfı hareket ve 


ulusal kurtuluş hareketleri. Bas şını dünya sosyalist sisteminin çektiği bu üç hareket arasındaki birlik ve bütünlük, emperyalist gericiliğin mevzilerinden sökülüp atılmasının ve geriletmesinin, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya özleminin gerçekleşmesinin yegâne güvencesidir. Maoculuk, anılan uğursuz görevini, başta dünya sosyalist sistemine karşı düşmanca davranarak ve iğrenç bir anti-komünizm yaparak yerine getirmektedir. Dünya devrimci güçlerini birbirinin karşısına çıkarmayı plânlamaktadır. 

.2 — Maoculuk, barış davasına karşı düşmanca bir tavır takınmaktadır. Üçüncü bir emperyalist dünya savaşının kaçınılmaz olduğunu ve ayrıca emperyalist savaşın patlaması- nın yararlı olduğunu öne sür- 


mektedir, Buna göre, dizginsiz şiddet her hastalığın ilâcıdır. 
Bu uğursuz akıma göre, tıpkı bundan öncekiler gibi bir üçüncü dünya savaşının çıkması mukadderdir. Maoculuk uluslararası yumuşamaya karşı, ülusların barış içinde: yanyana yaşamasına karşı, dünya ilerici insanlığının yaşama hakkına karşı insanlık suçu işlemektedir. Maocu gericilik, eli kanlı kudurgan emperyalist gericilikle birlikte, barış kundakçılığı yapmaktadır. Ayrıca, patlayacak bir emperyalist savaşın, insanlık için, insanlığın tüm kazanımları için acı, yıkım ve kırım olduğunu bilerek gözardı etmektedir. 

3 — Maoculuk her ülkede 
işçi sınıfının siyasal ve sendikal hareketine karşı saldırıya geçmiştir. İşçi sınıfının bilimini tahrife girişmiştir. Onun içine burjuva ideolojisinin tahrip kalıplarını yerleştirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde de aynı lânetli görevi burjuvazi adına üstlenmiştir. İşçi sınıfımızın hareketine, onun biricik onurlu sendikal örgütü DİSK'e, yığınsal örgütlü eylemlerine ve savaşım yöntemlerine, sözümona işçi sınıfı adina ama burjuvazi hesabına saldırmaktadır. 
© 4 — Maooculuk, her ülkedeki, işçi sınıfı hareketiyle tüm emekçi kitlelerin, ilerici ve yurtseverlerin arasında oluşan bağlaşmayı baltalamaya çalışmaktadır. Tüm demokratik ve ilerici güçler arasındaki güçbirliğini boy hedefi yapmaktadır. 

Ülkemizde, işçi sınıfımızın lokomotifi olduğu ulusal demokratik cephenin oluşmakta oluşu, işbirlikçi tekelci burjuvazinin siyasal karargâhı MC ve tüm gericilik güçleri için ürkütücü bir olgudur. Çünkü ulusal demokratik güçlerin birliği, 


tırmanan faşizme karşı, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzenin anahtarıdır. 

MAOCULUĞUN 

MASKESİ DÜŞÜYOR 

Ülkede sınıf mücadelesi keskinleştikçe, maoculuk da, sömürücü güçlerin bir maşası olarak ilerici güçlerin üzerine kışkırtılmakta, alabildiğine işçi sınıfına zarar vermeye çabalamaktadır. Özellikle son bir-iki yıldır maocu gruplar faşist komandoların sol maskeli kardeşleri durumuna gelmişlerdir. Faşistlerle maocuların söyledikleri ve yaptıkları tam bir uygunluk içindedir. 

Sınıf mücadelesinin keskinleşmesi ve işçi sınıfının ve örgütlerinin sürekli güçlenmekte olması maoculuğu hem azgınlaştırırken, hem de sonunu 
yaklaştırmaktadır. Örneğin, 1 
Mayıs tertibinde üslendikleri görev çok sayıda insanın gözünde maoculuğun ilericilik maskesinin düşmesine neden oldu. İlerici gibi gözüküp, sermayeye hizmet etmek bugün maocular için çok daha zor. 
İşçi sınıfının kararlı mücadelesi kısa sürede gerici güçlerin İstedikleri gibi kullandıkları bir 


o MAOCULUK, HER 
ÜLKEDEKİ İŞÇİ SINIFI HAREKETİYLE TÜM EMEKÇİ KİTLELERİN, İLERİCİ VE 


YURTSEVERLERİN 

ARASINDA OLUŞAN 
BAĞLAŞMAYI BALTALAMAYA ÇALIŞMAKTADIR. 


maşa haline gelmiş olan, maoculuğu da tesirsiz hale getirecektir. i 
Moocuların bugün geldikleri 


, açık ihanet durumu, işçi sınıfı- 


na ters diğer akımların maceracı, reformist ve grupçu yuvaların peşinde sürüklenenlere de ders olmalıdır. İşçi sınıfının genel çizgisine karşı çıktıkları sürece, sonunda mutlaka gerici güçlerin elinde oyuncak olacaklarını görmelidirler. İşçi sınıfına düşman tavırlarını sürdürmekte ısrar ettikleri sürece. 
maoculuğun bugünkü durumunun onların yakın gelecekteki içine düşecekleri durumun habercisi olduğunu anlamalıdırlar. Şu gerçek çok önemlidir: İki temel sınıf var: İşçi sınıfı ve işveren Sınıfı. İşçi sınıfından yana olmazsan, mutlaka sermayenin yanına düşersin. İstesen de istemesen de sermaye 

seni kullanır. 
MAOCULUĞA KARŞI 
MÜCADELE GÖREVDİR 
Maoculuğa, maocu gruplara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların ilericilik maskelerini düşürmeye devam edeceğiz. Sınıf bilincine erm'ş her işçinin görevidir bu. Maoculuk, sermayeye karşı mücadelede bize ek bir cephe açmıştır. Bizi çok sayıda cephede birden mücadele etmek durumunda bırakan sermayenin oyunlarını bozmak gerekiyor. Biz bu oyunu maocuların bize karşı uyguladığı yöntemlerle değil, işçi sınıfının denenmiş mücadele biçimlerini uygulayarak bozacağız. Ne onların bizi çekmek istediği çıkmaz sokaklara sapa- , cağız, ne de onların yolumuzu tıkamasına izin vereceğiz. 
Maoculuğa indirilen her darbe yerli ve yabancı sömürücü güçlere indirilmiş darbeler olacaktır. 
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işçi sınıfının vazgeçilmez savaşım biçimi: 
yığın eylemleri 


Görkemli 1 Mayıs 1977, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin savaşımında yığın eylemlerinin yerini ve önemini dosta ve düşmana bir kez daha gösterdi. 1 Mayıs Alanı'nda o gün kadınlı erkekli yüzbinler, sosyalizme açılan İLERİ DEMOKRATİK BİR DÜZEN özlemiyle kabaran tek bir yürek ve sıkılı tek bir yumruk olduklarını bir kaz daha ka: nıtladılar. Yüzbinlerin örgütlü gücü, bir yığın eyleminin ihtişamında kendini ortaya koydu. Dos- fa umut, düşmana korku saldı. 


Dünya sosyalist sistemi emeğin dev başarılarıyla yol alıyor. Kapitalist ülkeler işçi sınıfı sömürüye ve baskıya karşı savaşımda kayda değer kazanımlar elde ediyor. Ulusal kurtuluş sa- 


vaşlari, halkların özgürlük özleminin tutuşturduğu bu güçlü ateş, yeni boyutlara ulaşıyor. Uluslararası emperyalizm, harpçi gericilik güçleri yerküremizde olan bitenlerde artık eskisi gibi tek söz sahibi değil; mevzilerini bir bir kaybediyor. 


Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçişin damgasını taşıyor. Bu sürecin sonucu olan uluslararası yumuşama, bir bütün olarak ilerici insanlığa, onun ilerleme ve demokrasi savaşımına tarifsiz olanaklar sağlıyor. 


Uluslararası güçler dengesinin ilerici insanlıktan yana değiştiği çağımızda, işçi sınıfımız ve tüm emekçi halkımız, kapitalizmin sömürüsüne ve onun kanlı pençesi faşizmin tırmanışına karşı savaşımını yükseltiyor. 


İşçi sınıfı ve halkın büyük çoğunluğu, faşizme ve gericiliğe geçit vermemek için kendi çıkarlarını savunma ihtiyacını her zamankinden daha şiddetle duyuyor. Tüm emekçi yığınlar, kendilerinin ve çocuklarının, ilerici insanlığın mutlu ve özgür geleceği için ileri atılıyor. Sömürücü tekellere ve onların gerici - faşist karması cephesine karşı ULUSAL DEMOKRATİK CEPHE oluşuyor. 


Sosyalizme açılan İLERİ DEMOKRATİK BİR DÜZEN için emekçi yığınlar seferber oluyor. En başta işçi sınıfı ve tüm emekçiler yığınsal eylem biçimlerini bu savaşımda ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Biliyorlar ve öğreniyorlar ki, savaşım hedefleri, ancak geniş halk kesimlerinin yığınsa' eylemleriyle gerçekleştirilebilir. 


İşçi sınıfımızın, sınıf savaşımı ilkesine dayalı sendikal örgütü DİSK, işçi sınıfını sürekli olarak sefcrber ederek tekellerin siyasetine, gerici - faşist karması MC'ye, uğursuz gericilik güçlerine karşı çıkıyor. Faşist tırmanışın yolunu kapatıyor. 


Sosyalizme açılan İLERİ DEMOKRATİK BİR DÜZEN için savaşımda işçi sınıfımız ve tüm yurtsever güçler, ülke çapında gösteriler, mitingler, yürüyüşler, toplantılar, yığınsal grevler örgütlüyor. Sömürüye ve kanlı faşist tırmanışa karşı, işbirlikçi tekellere ve onların gerici iktidarına karşı, ekmeğini ve özgürlüğünü kazanmak için davranan tüm emekçiler, yığın eylemlerinin yatağında işçilerle birleşiyorlar. İstemlerini öne çıkarıyor ve hayata geçirmek için somut savaşım alanlarında örgütleniyorlar. 


Kısacası, toplumsal çelişkilerin keskinleşmesi, göze çarpar bir biçimde yığınsal sınıf savaşımlarına yansıyor. 

Yığın eylemlerinin günümüzdeki özelliklerine bakacak olursak şunları görürüz: 


İlk olarak, emekçiler her geçen gün çığ gibi artan sayılarda yığın eylemleri içinde sömürüye ve tırmanan faşizme karşı seferber oluyorlar. Artik şu ya da bu bölgede, şu ya da bu şehirde değil tüm ülke çapında bir yığınsal çıkış söz konusudur. 


İkinci olarak, yığın eylemleri biçimindeki savaşımda öne çıkarılan istemler üzerinde durmak gerekiyor. Daha iyi çalışma koşulları, daha yüksek ücret, eşit işe eşit ücret, daha kısa Çalışma saatleri vb. istemlere, sendikal özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesi istemlerine, somut siyasal istemler eşlik ediyor. İşçi sınıfımızın düşünme ve örgütlenme özgürlüğünü yasaklayan 
141 - 142'nin ve tüm ilgili yasakların kaldırılması, 
faşist örgütlerin ve yuvaların kapatılması, gerici-faşist MC'nin demokratik yoldan düşürülmesi ve yerini ilerici ve halktan yana bir hükümetin alması gibi istemlerin yığın eylemlerinde bayraklaşması, işçi ve halk hareketinin siyasal düzeyinin yükselmesinin ifadesi oluyor. 


Üçüncü olarak, enternasyonalist belgilerin yaygınlaşması ve kökleşmesi de işçi hareketinin siyasal düzeyinin yükselişini, enternasyonalist bilincinin boyutlarını vurguluyor. 


Dördüncü olarak, yığın eylemleri, işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emekçilerin ve yurtsever örgütlerin, ortak ekonomik, toplumsal ve siyasal istemler çevresinde kenetlenerek, gerici sömürü cephesine karşı ULUSAL DEMOKRATİK CEPHEYİ güçlendirmesini sağlıyor. İşçi sınıfı hareketinin başı çektiği yığın eylemlerinin savaşkan yatağında ilerici güçlerin eylem birliği maddi güce dönüşüyor. 


Beşinci olarak, yığın eylemleri yoluyla, emekçilerin âcil çıkarları ve istemleri için savaşımları, hızlanarak yabancı tekellerin ortağı yerli tekellerin ekonomik temellerine karşı savaşıma dönüşüyor. İşçi sınıfımızın örgütlü gücünün dam gasını taşıyan tüm gösterilerde, mitinglerde, yürüyüşlerde, yığınsal çıkışların bütününde, daha uzun vadeli belgiler ve siyasal istemler öne çıkıyor, ağırlık kazanıyor ve yaygınlaşıyor. Emekçi- 


ler, tekellerin çıkarlarıyla gerici iktidarın siyaseti 


arasındaki bağı kavrıyorlar. Hergün artan sayıda emekçi işyerlerinin içindeki ve dışındaki canalıcı sorunların, sosyalizme açılan İLERİ DEMOKRA-TİK BİR DÜZEN için savaşım olmadan hale yola konamayacağını anlıyor. Hergeçen gün, emekçi katmanların yeni yeni bölükleri, taze güçler, nüfusun büyük çoğunluğu sömürüye ve faşist tırmanışa karşı seferber oluyor. ULUSAL DEMOK-RATİK CEPHENİN safları gürleşiyor. Ve emekçi yığınların bu yeralımında işçi sınıfının örgütlü hareketi, savaşımın motor gücü olduğunu dosta düşmana gösteriyor. 


Yığın eylemlerinin kısaca özetlenen özelliklerinden ötürü, bu gelişmeler, işbirlikçi tekelci burjuvaziyi, gerici saldırgan iktidarı MC'yi ve ABD emperyalistlerini korkutuyor. Yanısıra, maocu, bozguncu, sapık akımları da korkutuyor. Bu noktada, burjuvazi, oportünistler, kışkırtıcı ajanlara, her soydan ve her boydan bozgunculara maoculara özel dikkat harcıyor. Amerikancı sarı Türk-İş yönetimine özel dikkat harcıyor. Bu nedenle, sermaye güçleri, onların eli kanlı MC'si, faşist komandolar kışkırtıcı ajanlar, maocu bozkurtlar, takımı taklavatıyla tüm bu uğursuz güçler, yığın eylemlerine karşı ortak çıkarları temelinde ortak bir tavır aliyorlar. Yığın eylemlerine saldırarak, alçakça komplo ve tertipler düzenleyerek emekçilerin sınıf savaşımının yığınsal yöntemlerini dinamitlemeye çalışıyorlar. 


1 Mayıs 1977 günü 1 Mayıs Alanı'ndaki görkemli yığınsal eylemimize karşı düzenlenen olçakça saldırının nedeni budur. Gerici sermaye güçleri ve onların silâhlari arasında yer alan faşist komandoların, maocu bozkurtların bir kanli tertibin karanlık dehlizinde suç ortaklığı etmeleri bundandır. Yığın eyleminin gücünden korktukları için saldırdılar, O zaman, tüm gerici güçlerin saldırısını etkisizleştirmenin yolu, emekçi halkın yığınsal eylemini güçlendirmekten geçiyor. 
İşçi sınıfımızın ve tüm emekçilerin sınıf savaşımında yığın eylemlerine başat yeri vermeleri de bundandır. 


Emekçiler şunu çok iyi biliyorlar: Her soydan ve her boydan gerici kanlı saldırılara ve tertiplere rağmen, yığınsal savaşım biçimleri, sınıf savaşımındaki ağırlıklı yerini ve önemini koruyor. İşçi sınıfımıza ve emekçilere günümüzün buyruğu olan bu savaşım yöntemi, demokrasi ve ilerleme savaşımında etkin bir araç olarak beliriyor. 
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DERGİMİZ, 5 NCİ GENEL KURULUMUZDAN SONRA 16 NCI SAYISI İLE BİRLİKTE YENİ BİR ÖZ VE BİÇİMLE YAYIN HAYATINA DEVAM ETTİ. 

O GÜNDEN BU YANA, SİZLERDEN GELEN TAVSİYELER VE İSTEKLER, ELEŞTİRİLER VE DİLEKLER, ÇALIŞMALARIMIZDA BİZLERE BÜYÜK ÖLÇÜDE YARDIMCI OLDU. 
DİSK DERGİSİ, SÜREKLİ OLARAK OKURLARINA BAŞVURUYOR VE YAYIN ORGANIMIZIN DAHA İLGİNÇ. DAHA ZENGİN İÇERİĞE SAHİPOLMASI İÇİN, ÖNERİLERİNİZİN SÜREKLİ OL-MASINI RİCA EDİYOR. 

SİZLERE, YENİDEN BAŞVURARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAMANIZI (YANITLAMANIZI) RİCA EDİYORUZ: DERGİDE YAYINLANAN YAZILARIN HANGİLERİ SİZDE DERİN BİR IZ BIRAKTI. NİÇİN? 
DERGİDE HANGİ KONULARA AĞIRLIK VERİLMESİNİ İSTİYORSUNUZ? 
DERGİDE ELE ALINMASINI İSTEDİĞİNİZ KONULAR NELERDİR? 
HANGI YAZILARI BEĞENMEDİĞİNİZ VE NİÇİN? 
BAŞKA ÖNERİLERİNİZ VAR MI? 
SİZLERDEN, BU SORULARIMIZI YANITLAMANIZI BEKLİYOR VE MEKTUPLARINIZI . AŞAĞIDAKİ ADRESE GÖNDERMENİZİ DİLİYORUZ. 
ADRESİMİZ: DİSK DERGİSİ, LONDRA ASFALTI, MERTER SİTESİ, 

SENDİKALAR BİNASI, BAYRAMPAŞA - İSTANBUL 


o.... 


SAVAŞSIZ SÖMÜRÜSÜZ BiR DÜNYA İÇİN 


Günlük POLİTİKA gazetesinin hisselerinin büyük çoğunluğu Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımız tarafından satın alındı. POLİTİKA, işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın ve anayurdumuzun çıkarfarını ve ilerici güçlerin birlik ve dayanışmasını yürekten savunan bir gazete olarak, günlük gazeteler arasındaki özel, önemli yerini aldı. 

Şimdi, böylesi önemli bir silahı, tüm memlekette ve yurt dışında çalışan işçilerimiz ardsında yaygınlaştırmak, gazetemizin satış miktarını artırmak için vargücümüzü kullanmak gerekiyor. 

Günlük bir gazetenin önemi üzerinde uzun boylu durmaya gerek yok. Hepimiz bunu iyi biliyoruz ve hepimiz işçi sınıfımızın ve tüm ilerici güçlerin yürüttüğü demokrasi savaşımında onurlu yerini alan POLİTİKA gazetesine gereken değeri vermeliyiz. 

İlerici gazeteler üzerindeki baskıyı kırmak, bayilerle ilişki kurmak, bu bayilerde POLİTİKA'nın satış miktarını öğrenmek, artan istekleri derhal DİSK Basın Yayın ve Tanıtma Dairesi'ne veya doğrudan POLİTİKA gazetesine iletmek, aynı anda bu bayilerin adını-adresini vermek, POLİTİKA'nın adını-niteliğini geniş yığınlar içinde duyurmak, satışını engelleyen bayiler varsa bu engeli aşmaya çalışmak ve mutlaka POLİTİKA'nın ülkemizin en ücra köşelerinde bile okunmasını sağlamak.. 

Konuyla iligli olarak, DİSK Genel Merkezinde, 21 Mayıs 1977 günü, üye sendikalarımızın Basın-Yayın ve Tanıtma Daireleri Başkanları ve uzman kadrctari ile geniş bir toplantı yapıldı. Çıkan sonuçlar ve öneriler değerlendirildi. Bir GENELGE olarak Korfederasyonumuzun tüm örgüt birimlerine dek yol. 
landı. 

Bu çabaya, demokrasiden yana olan tüm ilericilerin “e aktif olarak katılacaklarına, bütün DİSK DERGİSİ okurlarının da aynı anda POLİTİKA'nın da sürekli birer okuyucusu olacaklarına inanıyoruz, Dostça selâmlarımızla, 


Türkiye” de olup bitenleri öğrenmek için Politika Dünyada olup bitenleri öğrenmek için Politika Olaylara işçi sınıfı gözüyle bakan tek gazete Politika 


